
Bài Năm 

Sống đời sống Cơ Đốc bằng cách vui hưởng dòng chảy sự sống 

cùng với chức vụ sự sống ra từ và vì ngôi nhà kì vĩ của Đức Chúa Trời  

Đọc Kinh văn: Êxc. 47:1-12; 2 Cô. 3:6; 1 Cô. 9:11; 3:6, 9; 4:15; 3:2, 12 

I. Để sống đời sống Cơ Đốc, chúng ta cần vui hưởng dòng chảy sự sống ra từ nhà Đức Chúa 

Trời—Êxc. 47:1-12: 

A. Chuyển động chung cuộc của Đức Chúa Trời là chuyển động của Ngài trong con người để thần 

hóa con người bằng cách dầm thấm con người bằng mọi điều Ngài là trong sự sống, bản chất, yếu 

tố và thể yếu của Ngài vì vinh hiển, tức sự biểu lộ, của Đức Chúa Trời—2 Cô. 3:18; 1 Gi. 3:2. 

B. Nước tuôn ra từ dưới ngạch cửa—Êxc. 47:1: 

1. Để nước tuôn ra, phải có ngạch cửa, tức một chỗ mở—đc. Thi. 81:10. 

2. Nếu chúng ta đến gần Chúa hơn và tiếp xúc Ngài nhiều hơn thì sẽ có một chỗ mở để cho nước 

sống tuôn ra từ Hội thánh—Thánh ca 846. 

C. Dòng chảy hướng về phía Đông—Êxc. 47:1: 

1. Con sông của Đức Chúa Trời chảy theo hướng của vinh hiển Đức Chúa Trời—đc. Dân. 2:3; 

Êxc. 43:2. 

2. Nếu mọi người trong Hội thánh đều tìm kiếm và quan tâm đến vinh hiển của Đức Chúa Trời 

thì nước sống sẽ tuôn ra từ Hội thánh—Gi. 7:18; 1 Cô. 10:31. 

D. Nước tuôn ra từ bên phải nhà—Êxc. 47:1: 

1. Theo Kinh Thánh, bên phải tượng trưng cho vị trí cao nhất, vị trí đầu nhất—đc. Hê. 1:3. 

2. Dòng chảy sự sống phải có vị trí tối thượng bên trong chúng ta, trở thành nhân tố kiểm soát 

trong nếp sống và công tác của chúng ta—Khải. 22:1; Côl. 1:18b. 

E. Dòng chảy này ở bên cạnh bàn thờ, cho thấy rằng chúng ta cần sự xử lí của thập tự giá và sự dâng 

mình trọn vẹn để vui hưởng dòng chảy sự sống—Êxc. 47:1. 

F. Để gia tăng dòng chảy sự sống, chúng ta cần được đo bởi Chúa là người bằng đồng—40:3; 47:2-5; 

Khải. 1:15; đc. Gi. 7:37-39: 

1. Đo nghĩa là tra xét, thử nghiệm, phán xét và sở hữu; bốn lần đo 1.000 cúp-bít, là một đơn vị 

trọn vẹn (đc. Thi. 84:10), hàm ý rằng là tạo vật, chúng ta cần được Chúa đo cách triệt để hầu 

Ngài có thể chiếm hữu và hoàn toàn sỡ hữu toàn bản thể chúng ta (Ês. 6:1-8). 

2. Chúng ta càng để cho Chúa tra xét, thử nghiệm và phán xét để sở hữu chúng ta thì dòng chảy 

càng sâu hơn; chiều sâu của dòng chảy tùy thuộc vào việc chúng ta đã được Chúa đo bao 

nhiêu—đc. 1 Gi. 1:5, 7. 

3. Càng được Chúa đo, chúng ta càng được sự tuôn chảy của ân điển sự sống kiểm chế và giới 

hạn cho đến khi cuối cùng chúng ta lạc mất trong và được cuốn đi bởi Đức Chúa Trời Tam 

Nhất tuôn chảy như là con sông mà trong đó chúng ta có thể bơi; theo một nghĩa nào đó, chúng 

ta mất hết tự do, nhưng theo một nghĩa khác, chúng ta thực sự tự do—Êxc. 47:4-6. 

G. Con sông làm cho mọi vật đều sống; dòng chảy của con sông sản sinh cây cối, cá và gia súc—cc. 7, 

9-10, 12. 

H. Con sông tưới mát đất khô cằn, nứt nẻ và chữa lành những dòng nước sự chết; việc tưới mát và 

chữa lành này là nhằm mục đích sản sinh sự sống—c. 8: 

1. Con sông không thể chữa lành đầm lầy; đầm lầy là nơi trung lập, nơi nửa vời, nơi thỏa hiệp 

và hâm hẩm—c. 11; đc. Khải. 3:15-16. 

2. Vì dòng chảy sự sống và vì nếp sống Hội thánh, Chúa Jesus mong muốn và đòi hỏi sự tuyệt 

đối; bởi tuyệt đối, chúng ta sẽ ở trong dòng chảy và dòng chảy này sẽ không phải là một dòng 

chảy nhỏ mà là một con sông để bơi trong đó; rồi thì nơi nào dòng sông ấy chảy đến thì mọi 

vật sẽ sống. 

II. Việc chúng ta vui hưởng Christ là dòng chảy sự sống là để chúng ta trở thành người gieo, 

người trồng, người tưới, người sinh sản, người nuôi dưỡng và người xây dựng bằng chức 



vụ sự sống vì toà nhà hữu cơ kì diệu của Đức Chúa Trời, ngôi nhà kì vĩ của Đức Chúa 

Trời—2 Cô. 3:6: 

A. hạt giống thuộc linh: 

1. Trong 1 Cô-rin-tô 9:11, Phao-lô nói với người Cô-rin-tô: “Chúng tôi đã gieo những điều thuộc 

linh cho anh em”; những điều thuộc linh chỉ về những hạt giống thuộc linh. 

2. Hạt giống là một vật chứa sự sống, và gieo hạt giống thuộc linh là truyền sự sống trong, bởi 

và ra từ linh chúng ta; Chúa Jesus đã đến như Người gieo để gieo chính Ngài là hạt giống sự 

sống vào trong dòng dõi con người—Mat. 13:3, 37. 

3. Trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta, là các chấp sự của giao ước mới, cần trở nên người 

gieo, tức những người truyền sự sống để làm cho Christ lớn lên và sản sinh Christ trong người 

khác. 

B. Một chấp sự của sự sống là người trồng, tức người trồng Christ vào trong dân Đức Chúa Trời—1 

Cô. 3:6: 

1. Tín đồ, tức những người đã được tái sinh trong Christ bằng sự sống của Đức Chúa Trời, là 

đất trồng của Đức Chúa Trời, nông trại của Đức Chúa Trời, trong thọ tạo mới của Đức Chúa 

Trời—c. 9. 

2. Để trồng Christ vào trong người khác, chúng ta cần kinh nghiệm Christ là sự sống cách đích 

thực trong linh mình. 

C. Một chấp sự của sự sống là người tưới, tức người tưới người khác bằng Christ; một khi trồng 

Christ vào trong người khác, chúng ta cần tưới họ bằng nước sự sống—c. 6: 

1. Chúng ta có thể ví người tưới trong nông trại của Đức Chúa Trời với hệ thống tưới có hồ chứa 

cung cấp nước cho nông trại; chúng ta phải là một “hệ thống tưới” thần thượng có hồ chứa 

nước sống được tích trữ bên trong mình để tưới Hội thánh là nông trại của Đức Chúa Trời. 

2. Chúng ta cần có kinh nghiệm đích thực về Christ là nước sự sống và có sự tiếp xúc sống động 

với Ngài để có thể trở thành một kênh dẫn nước sống, một hệ thống tưới thần thượng, có thể 

cung ứng nước sự sống cho người khác—Gi. 4:14; 7:37-39. 

D. Một chấp sự của sự sống là người sinh sản, một người cha, tức người truyền sự sống cho con cái 

mà mình sinh ra—1 Cô. 4:15: 

1. Sinh sản là sinh ra con cái thuộc linh, sinh họ ra qua việc truyền sự sống. 

2. Chúng ta cần có “mầm sống” thần thượng để truyền sự sống thần thượng vào trong người 

khác hầu họ được sinh ra làm con cái của Đức Chúa Trời. 

E. Một chấp sự của sự sống là người nuôi dưỡng; nuôi dưỡng là vấn đề về sự sống; điều này khác với 

dạy dỗ là vấn đề về tri thức: 

1. Cho uống sữa hay cho ăn thức ăn là nuôi dưỡng người khác (3:2); điều mà vị sứ đồ cung ứng 

cho tín đồ Cô-rin-tô là sữa, và điều đó lẽ ra phải nuôi dưỡng họ. 

2. Sự dạy dỗ thuần chính của các sứ đồ cung ứng sự dạy dỗ lành mạnh là nguồn cung ứng sự 

sống cho con người, hoặc nuôi dưỡng họ hoặc chữa lành họ—1 Ti. 1:10b; 6:3; 2 Ti. 1:13; Tít 1:9. 

F. Một chấp sự của sự sống là người xây dựng, tức người xây bằng vàng, bạc và đá quý: 

1. Vàng tượng trưng cho Đức Chúa Trời Cha trong bản chất thần thượng của Ngài, bạc tượng 

trưng cho Christ trong công tác cứu chuộc của Ngài, và đá quý tượng trưng cho Linh trong 

công tác biến đổi của Ngài (điều này đối kháng với gỗ, tượng trưng cho bản chất phàm nhân; 

cỏ, tượng trưng cho con người trong xác thịt và rơm, tượng trưng cho tình trạng không có sự 

sống)—1 Cô. 3:12. 

2. Sách Nhã Ca mô tả rằng trong nếp sống Hội thánh đúng đắn, các tín đồ được hoàn hảo phối 

hợp với Linh biến đổi để hoàn hảo những người tìm kiếm yêu dấu của Christ bằng cách cung 

ứng Đức Chúa Trời Tam Nhất cho họ để họ được biến đổi bởi các thuộc tính của Đức Chúa 

Trời Tam Nhất được tác thành vào trong họ hầu trở nên các mĩ đức của họ—1:10-11. 

3. Điều này là để xây dựng Hội thánh là Thân thể hữu cơ của Christ nhằm tổng kết Giê-ru-sa-

lem Mới hầu hoàn thành gia tể đời đời của Đức Chúa Trời—1 Cô. 3:12; Khải. 21:18-21. 
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