
Sứ điệp Bốn 

Sự tương giao nội tại của các Hội thánh 

vì mối quan hệ hữu cơ của các Hội thánh 

Đọc Kinh văn: Khải. 22:1; Công. 2:42; 1 Cô. 10:16-18; 2 Cô. 13:14; Phil. 2:1; 1 Gi. 1:3, 7 

I. Chúng ta cần thấy và bước vào sự tương giao nội tại của các Hội thánh: 

A. Sự tương giao là dòng chảy của sự sống thần thượng trong, qua và giữa vòng tất cả các chi thể 

của Thân thể hữu cơ của Đấng Christ; sự tương giao này được minh họa bằng dòng chảy của 

nước sự sống tuôn ra từ ngai của Đức Chúa Trời và Chiên con trong Giê-ru-sa-lem Mới—Khải. 

22:1. 

B. Giống như trong cơ thể con người có vòng tuần hoàn máu thì trong Thân thể Đấng Christ cũng có 

vòng tuần hoàn mà Tân Ước gọi là sự tương giao—1 Gi. 1:3, 7. 

C. Sự tương giao của Thân thể Đấng Christ, tức là sự tương giao giữa vòng các Hội thánh, là sự 

tương giao của các sứ đồ—Công. 2:42; 1 Gi. 1:3: 

1. Sự tương giao ra từ sự dạy dỗ; nếu chúng ta dạy dỗ sai và khác với sự dạy dỗ của các sứ đồ, 

tức sự dạy dỗ về gia tể Đức Chúa Trời, thì sự dạy dỗ của chúng ta sẽ sản sinh sự tương giao 

mang tính bè phái, chia rẽ—Công. 2:42; 1 Ti. 1:3-6; 6:3-4; 2 Cô. 3:8-9; 5:18: 

a. Sự dạy dỗ tạo ra sự tương giao, và sự tương giao ra từ sự dạy dỗ—1 Cô. 4:17; 1:9; 10:16. 

b. Trong sự khôi phục của Chúa ngày nay, chúng ta đang ở dưới sự dạy dỗ của các sứ đồ và ở 

trong sự tương giao của các sứ đồ—Công. 2:42. 

2. Có sự tương giao với Đức Chúa Trời Tam Nhất trong sự tương giao của các sứ đồ là gạt bỏ lợi 

ích riêng của mình và kết hiệp với các sứ đồ và Đức Chúa Trời Tam Nhất để thực hiện mục 

đích của Đức Chúa Trời—Phil. 4:14; 2:1; Công. 2:42; 1 Gi. 1:3; 1 Cô. 1:9; 3:6, 12. 

D. Một sự tương giao thần thượng là một sự tương giao đan quyện—tương giao theo chiều dọc đan 

quyện với tương giao theo chiều ngang: 

1. Kinh nghiệm ban đầu của các sứ đồ là sự tương giao theo chiều dọc với Cha và với Con Ngài 

là Jesus Christ, nhưng khi các sứ đồ thuật lại sự sống đời đời cho người khác, họ kinh nghiệm 

phương diện chiều ngang của sự tương giao thần thượng—1 Gi. 1:2-3; đc. Công. 2:42. 

2. Sự tương giao của chúng ta theo chiều ngang với thánh đồ đem chúng ta vào sự tương giao 

theo chiều dọc với Chúa; rồi sự tương giao của chúng ta theo chiều dọc với Chúa đem chúng 

ta vào sự tương giao theo chiều ngang với thánh đồ: 

a. Chúng ta bước vào phương diện chiều dọc của sự tương giao thần thượng bằng Linh thần 

thượng, tức Thánh Linh; phương diện này của sự tương giao chỉ về sự tương giao của 

chúng ta với Đức Chúa Trời Tam Nhất trong việc chúng ta yêu Ngài—2 Cô. 13:14; 1 Gi. 

1:3, 6; Mác 12:30. 

b. Chúng ta bước vào phương diện chiều ngang của sự tương giao thần thượng bằng nhân 

linh; phương diện này của sự tương giao chỉ về sự tương giao của chúng ta với nhau bằng 

cách vận dụng linh trong việc chúng ta yêu thương nhau—Phil. 2:1; Khải. 1:10; 1 Gi. 1:2-

3, 7; 1 Cô. 16:18; Mác 12:31; La. 13:8-10; Ga. 5:13-15. 

3. Trong sự tương giao thần thượng này, Đức Chúa Trời được đan quyện với chúng ta; sự đan 

quyện này là sự hòa quyện của Đức Chúa Trời với con người để đem cấu tạo thần thượng vào 

bản thể thuộc linh của chúng ta hầu chúng ta lớn lên và biến đổi trong sự sống—Lê. 2:4-5. 

E. Sự tương giao thần thượng này là mọi sự trong đời sống Cơ Đốc: 

1. Giống như dòng điện chính là điện thì sự tương giao của sự sống thần thượng, tức dòng chảy 

sự sống thần thượng, chính là sự sống thần thượng. 

2. Khi sự tương giao không còn thì Đức Chúa Trời cũng không còn; Đức Chúa Trời đến như sự 

tương giao—2 Cô. 13:14; Khải. 22:1. 

II. Chúng ta cần thấy và bước vào mối quan hệ hữu cơ của các Hội thánh; đây là mối quan hệ duy 

nhất của Hội thánh duy nhất (Hội thánh hoàn vũ bào gồm tất cả các Hội thánh địa phương); 



“Hội thánh” trong 1 Cô-rin-tô 12:28 chỉ về Hội thánh trong cả phương diện hoàn vũ lẫn địa 

phương: 

A. Mối quan hệ hữu cơ này được thực hành cách duy nhất và hoàn vũ giữa vòng tất cả các Hội thánh 

địa phương là Thân thể hữu cơ duy nhất của Đấng Christ—2 Cô. 13:14; 1 Gi. 1:3, 7. 

B. Tất cả các Hội thánh địa phương là một Hội thánh; mối quan hệ hữu cơ của họ dựa trên sự tương 

giao hữu cơ của sự sống thần thượng; giữa vòng tất cả các Hội thánh cấu thành một Thân thể 

hoàn vũ của Đấng Christ, không có tổ chức nhưng có sự tương giao của Thân thể Đấng Christ—

Phil. 1:5; đc. Công. 9:31. 

C. Hội thánh tại một địa phương không nên có thái độ rằng họ không liên quan gì đến Hội thánh tại 

địa phương khác; giữa vòng chúng ta đã và đang tồn tại một nhận thức sai lầm mang tính nội tại 

và sự dạy dỗ khác về mối quan hệ tự trị, chia rẽ của các Hội thánh; sự dạy dỗ sai lầm và khác biệt 

này đã gây ra hết chia rẽ này đến chia rẽ khác. 

D. Sự khôi phục của Chúa dựa trên lẽ thật là Christ chỉ có một Thân thể được biểu lộ tại nhiều địa 

phương như là các Hội thánh địa phương; vì chỉ có một Linh nên chỉ có một Thân thể, và chỉ có 

một vòng tuần hoàn sự sống trong Thân thể; vòng tuần hoàn này là sự tương giao của Thân thể 

Đấng Christ, tức là sự tương giao giữa vòng các Hội thánh—Êph. 1:22-23; 4:4-6; 1 Gi. 1:3, 7; Khải. 

1:11. 

E. Một Hội thánh địa phương là một phần của Thân thể duy nhất của Đấng Christ, và sự tương giao 

của Thân thể là một về mặt hoàn vũ; trong sự tương giao thần thượng này không có sự chia rẽ—

c. 11, 2:7a: 

1. Không một Hội thánh nào hoặc một vùng nào được tự cô lập khỏi sự tương giao của Thân 

thể; hậu quả của việc một Hội thánh hoặc một vùng tự cô lập khỏi sự tương giao của Thân thể 

Đấng Christ là sự tối tăm, lộn xộn, chia rẽ và chết chóc. 

2. Nếu tự cô lập khỏi sự tương giao của Thân thể, chúng ta không đủ phẩm chất để tham dự bữa 

tối của Chúa, vì trong bữa tối của Chúa, bánh trên bàn tượng trưng cho cả Thân thể của Đấng 

Christ—1 Cô. 10:16-17; 11:25-28. 

III. Sự tương giao thần thượng là thực tại của việc sống trong Thân thể Đấng Christ trong sự hiệp 

một của Linh—1:9; 10:16-18; 12:12-13, 27; Công. 2:42; Êph. 4:3: 

A. Sự tương giao thần thượng hòa lẫn chúng ta lại, tức là sự tương giao điều chỉnh, làm hài hòa, tiết 

chế và hòa quyện chúng ta với nhau thành một Thân thể—1 Cô. 10:17; 12:24-25: 

1. Được hòa lẫn với nhau là trải qua thập tự giá và làm mọi việc bởi Linh để ban phát Christ vào 

trong người khác vì cớ Thân thể Đấng Christ—đc. 2 Sử. 1:10. 

2. Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì mà không tương giao với các thánh đồ đang phối hợp 

với mình; tương giao đòi hỏi chúng ta ngừng lại khi muốn làm điều gì đó—đc. Êxc. 1:11b-14. 

B. Bởi được giới hạn trong sự tương giao thần thượng, Thân thể Đấng Christ được gìn giữ trong sự 

hiệp một, và công tác của chức vụ tiếp tục tiến lên; tương giao là điều làm cho mọi sự trở nên 

sống động—Êph. 4:11-12; đc. Êxc. 47:9. 

C. Chúng ta cần bắt chước vị sứ đồ là đem các Hội thánh địa phương vào sự tương giao của Thân 

thể Đấng Christ và bước theo dấu chân của vị sứ đồ để đem mọi thánh đồ vào nếp sống hòa lẫn 

của cả Thân thể Đấng Christ—La. 14:3; 15:7-9, 25-33; ch. 16. 

D. Chúng ta phải có thực tại của sự tương giao và sự hòa lẫn của Thân thể Đấng Christ; nếu không, 

bất kể chúng ta có theo đuổi nhiều bao nhiêu và cho dù chúng ta đơn thuần và hạ mình nhiều 

như thế nào thì sớm hay muộn giữa vòng chúng ta cũng sẽ có nan đề, thậm chí là chia rẽ. 

E. Mục đích của sự hòa lẫn là dẫn tất cả chúng ta vào thực tại của Thân thể Đấng Christ; Chúng ta 

trân quý các Hội thánh địa phương vì một mục đích—chúng ta cần ở trong các Hội thánh địa 

phương là tiến trình để dẫn chúng ta vào thực tại của Thân thể Đấng Christ. 
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