
Bài Ba 
 

Giữ được đức tin 

Đọc Kinh văn: 2 Ti. 4:7c; 

1 Ti. 1:19; 3:9; 4:1; 6:12; 1 Tê. 3:2; Giu. 3 

I. Trong Tân Ước, đức tin vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan: 

A. Đức tin khách quan chỉ về đối tượng mà chúng ta tin, tức là những điều mà chúng ta tin; đức tin khách 

quan này bao gồm các nội dung trong gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời—Êph. 4:13; 2 Ti. 4:7c: 

1. Đức tin trong Ê-phê-sô 4:13 không phải là đức tin như một hành động tin mà là đức tin khách 

quan. 

2. Những vấn đề thuộc đức tin khách quan chỉ là những vấn đề liên quan đến sự cứu rỗi của chúng 

ta – nói cách khác, đó chỉ là những vấn đề liên quan đến thân vị và công tác của Christ—Gi. 3:16; 

1:18; 1 Gi. 4:9. 

B. Đức tin chủ quan liên quan đến hành động tin của chúng ta—Gi. 3:15-16: 

1. Theo ý nghĩa này, có đức tin nơi Chúa là tin Ngài. 

2. Mọi Cơ Đốc nhân đích thực trong Christ đều là một trong việc có đức tin liên quan đến Christ. 

C. Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2, đức tin không chỉ mang tính chủ quan, chỉ về hành động tin của thánh đồ 

như trong các câu 5, 6 và 10, mà còn mang tính khách quan, chỉ về những điều chúng ta tin như trong 

1 Ti-mô-thê 3:9; 4:1 và 2 Ti-mô-thê 4:7: 

1. Hai phương diện này của đức tin liên quan đến nhau. 

2. Hành động tin của chúng ta (đức tin chủ quan) ra từ những điều chúng ta tin và ở trong những 

điều chúng ta tin (đức tin chủ quan). 

II. “Ta đã giữ được đức tin”—c. 7c: 

A. Đức tin ở đây mang tính khách quan. 

B. Từ đức tin trong câu này ngụ ý đến việc chúng ta tin Christ, nhận thân vị và công tác cứu chuộc của 

Ngài làm đối tượng của đức tin chúng ta—1 Ti. 1:19; Ga. 1:23. 

C. Giữ được đức tin là giữ toàn bộ gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời – đức tin về Christ là hiện thân của 

Đức Chúa Trời và huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, và Hội thánh là Thân thể Đấng Christ và huyền 

nhiệm của Christ—1 Ti. 1:4. 

III. Sách 1 Ti-mô-thê 6:12a chép: “Hãy đánh trận tốt đẹp của đức tin”: 

A. Đánh trận vi ̀đức tin nghĩa là đánh trận vì gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. 

B. Đánh trận tốt đẹp của đức tin là đánh trận vì các nội dung của phúc âm trọn vẹn theo gia tể Tân Ước 

của Đức Chúa Trời—Êph. 1:9-10; 1 Ti. 1:4. 

C. Vì các sự dạy dỗ khác, Hội thánh đã suy thoái và lệch khỏi đức tin—c. 3. 

D. Phao-lô truyền bảo Ti-mô-thê đánh trận chống lại việc lệch khỏi đức tin, tức là đánh trận tốt đẹp của 

đức tin—6:12a. 

IV. Trong 1 Ti-mô-thê 6:12b, Phao-lô tiếp tục nói: “Hãy giữ vững sự sống đời đời mà con đã được kêu 

gọi đến”: 

A. Để đánh trận tốt đẹp của đức tin trong đời sống Cơ Đốc, chúng ta cần giữ vững sự sống này – sự sống 

đời đời, sự sống thần thượng – và không tin cậy vào sự sống phàm nhân—c. 12b. 

B. Chúng ta đánh trận tốt đẹp của đức tin không chỉ cách khách quan mà còn cách chủ quan bằng cách 

giữ vững sự sống đời đời—c. 12b. 

C. Chúng ta cần giữ vững sự sống đời đời; khi đó, chúng ta sẽ có thể đánh trận tốt đẹp của đức tin—c. 

12. 



V. Một đời sống Cơ Đốc đúng đắn phải can dự đến việc giữ đức tin để dự phần vào các sự phong phú 

thần thượng trong gia tể của Đức Chúa Trời—1:19; 3:9; 4:1; 6:12; Tít 1:4; Giu. 3: 

A. Gia tể của Đức Chúa Trời là vấn đề trong đức tin, tức là vấn đề được khởi xướng và phát triển trong 

lĩnh vực và yếu tố đức tin—1 Ti. 1:4. 

B. Gia tể của Đức Chúa Trời để ban phát chính Ngài vào trong những người được chọn không phải ở 

trong lĩnh vực thiên nhiên, cũng không ở trong công việc của kinh luật, mà ở trong lĩnh vực thuộc linh 

của thọ tạo mới qua sự tái sinh bởi đức tin trong Christ —2 Cô. 5:17; Ga. 3:23-26. 

C. Bởi đức tin, chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra làm các con của Ngài, dự phần sự sống và bản chất 

của Ngài để biểu lộ Ngài—Gi. 1:12-13: 

1. Bởi đức tin, chúng ta được đặt vào trong Christ để trở thành các chi thể của Thân thể Ngài, dự 

phần vào tất cả những gì Ngài là để biểu lộ Ngài—La. 12:4-5. 

2. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời, được thực hiện trong đức tin, theo gia tể Tân Ước của Ngài. 

VI. Chúng ta cần giữ huyền nhiệm của đức tin trong một lương tâm thuần khiết—1 Ti. 3:9: 

A. Đức tin chỉ về những điều chúng ta tin, những điều cấu tạo nên phúc âm—La. 1:1, 3-4. 

B. Huyền nhiệm của đức tin chủ yếu là Christ, tức huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, và Hội thánh, tức 

huyền nhiệm của Christ—Côl. 2:2; Êph. 3:4. 

C. Để giữ huyền nhiệm của đức tin, chúng ta phải có một lương tâm thuần khiết, một lương tâm được 

thanh tẩy khỏi bất cứ sự pha trộn nào—1 Ti. 3:9; 1:19. 

VII. Giu-đe nói trong Thư tín của ông: “Tôi cũng thấy cần viết và khuyên anh em hãy gắng sức chiến 

đấu vì đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả”—c. 3b: 

A. Đức tin trong câu này không mang tính chủ quan mà mang tính khách quan. 

B. Từ đức tin ở đây không chỉ về việc tin của chúng ta mà chỉ về niềm tin của chúng ta, chỉ về những điều 

chúng ta tin. 

C. Đức tin trong Giu-đe câu 3 chỉ về nội dung của Tân Ước như đức tin của chúng ta, qua đó chúng ta tin 

để được sự cứu rỗi chung—Công. 6:7; 1 Ti. 1:19; 3:9; 4:1; 5:8; 6:10, 21; 2 Ti. 3:8; 4:7; Tít 1:13. 

D. Đức tin này, không phải bất cứ giáo lí nào, đã truyền cho thánh đồ một lần đủ cả. 

E. Chúng ta nên gắng sức chiến đấu vì đức tin này—1 Ti. 6:12. 

VIII. Tất cả chúng ta cần “đạt đến sự hiệp một của đức tin”—Êph. 4:13a: 

A. Đức tin được nói đến trong cụm từ này là đức tin khách quan. 

B. Sự hiệp một của đức tin tùy thuộc vào việc chúng ta thông biết Con Đức Chúa Trời—c. 13. 

C. Chỉ khi nhận lấy Christ là trung tâm và tập trung vào Ngài, chúng ta mới có thể đạt đến sự hiệp một 

của đức tin. 
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