
 
Bài Bốn 

Chồng mới 

Đọc Kinh văn: La. 7:2-6 

I. Christ là Chồng mới—La. 7:2-6: 

A. Là những người được tái sinh, các tín đồ cả nam lẫn nữ đều có Christ là Chồng của họ, và họ là một 

phần trong người vợ của Ngài. 

B. Mọi Cơ Đốc nhân đích thực đều có Christ là Chồng của họ, nhưng thật đáng tiếc vì nhiều người không 

biết Ngài là Chồng của họ. 

II. Người cũ của chúng ta, là chồng cũ, đã bị đóng đinh: 

A. Các câu 2 đến 4a cho thấy có hai người chồng: 

1. Người chồng thứ nhất, người chồng cũ, là người cũ được đề cập trong 6:6, là người đã bị đóng 

đinh cùng với Christ. 

2. Người chồng thứ nhì, chồng mới, được đề cập trong 7:2-4, tức là Christ. 

B. Vì người cũ của chúng ta, tức người chồng cũ, đã bị đóng đinh với Christ trên thập tự giá, nên chúng 

ta được giải thoát khỏi luật của người ấy và kết hiệp với Chồng mới, là Christ, Đấng sống mãi. 

C. Là tín đồ, chúng ta có hai địa vị: 

1. Thứ nhất là địa vị cũ, là người cũ sa ngã, người đã rời bỏ vị trí ban đầu của một người vợ phụ 

thuộc Đức Chúa Trời và tự phong cho mình vị trí làm chồng, và làm đầu, độc lập với Đức Chúa 

Trời. 

2. Thứ nhì là địa vị mới, là người mới được tái sinh, được phục hồi trở về vị trí đúng đắn, ban đầu 

tức là người vợ đích thực của Đức Chúa Trời, phụ thuộc Ngài và nhận Ngài làm Đầu của mình—

Ês. 54:5; 1 Cô. 11:3. 

3. Chúng ta không còn địa vị là chồng cũ nữa, vì chúng ta đã bị đóng đinh. 

4. Bây giờ, chúng ta chỉ có địa vị mới là người vợ đúng đắn; trong địa vị ấy, chúng ta nhận Đấng Christ 

là Chồng của mình, và không nên sống theo người cũ nữa, tức là không còn lấy người cũ làm chồng 

nữa. 

D. Vì kinh luật đã được định cho và ban cho người chồng cũ, tức người cũ, nên sự chết của người cũ cũng 

làm cho chúng ta chết đối với kinh luật qua thân thể của Christ. 

III. Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh đối với kinh luật qua thân thể của Christ hầu cho chúng ta 

có thể cưới người chồng khác, là Christ, Đấng đã được sống dậy từ kẻ chết—La. 7:4a: 

A. Việc kết hiệp này cho thấy rằng trong địa vị mới là một người vợ, chúng ta có một mối liên hiệp hữu 

cơ trong thân vị, danh, sự sống và sự hiện hữu với Đấng Christ trong sự phục sinh của Ngài; bây giờ 

chúng ta đã kết hôn với Christ, Chồng mới của chúng ta—2 Cô. 11:2. 

B. Vì Christ là Chồng của chúng ta nên chúng ta phải phụ thuộc Ngài và nhận Ngài làm Đầu của mình—

Êph. 5:23: 

1. Nhận Christ làm Chồng nghĩa là kết liễu mọi điều chúng ta là, có, làm, và tin cậy Ngài trong mọi sự. 

2. Nhận Christ làm Chồng cũng có nghĩa là chúng ta tin vào Christ. 

3. Chúng ta không còn sống bởi chính mình nữa mà bởi Christ; chúng ta phải để cho Christ sống cho 

chúng ta. 

4. Chúng ta không còn là chồng nữa; chúng ta là người cũ đã bị đóng đinh, và Christ bây giờ là Chồng 

của chúng ta. 

C. Christ không chỉ là Đầu của chúng ta—Ngài còn là thân vị và sự sống của chúng ta—Côl. 3:4. 

D. Khi một người tin và chịu báp-têm vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất thì người ấy liên quan đến một 

thân vị khác; nghĩa là người ấy kết hôn với một người khác, tức Christ. 

IV. Là vợ, chúng ta kết trái cho Đức Chúa Trời—La. 7:4b: 

A. Khi ở trong sự phục sinh và sống cho Đức Chúa Trời thì chúng ta kết trái cho Đức Chúa Trời. 



B. Là người được tái sinh, là vợ, chúng ta kết trái cho Đức Chúa Trời; điều này có nghĩa là mọi sự chúng 

ta làm bây giờ điều liên quan đến Đức Chúa Trời. 

C. Ở đây chúng ta có một sự tương phản sống động giữa sự chết và Đức Chúa Trời. 

D. Cụm từ kết trái cho Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời được sinh ra như là trái: 

1. Do đó, tất cả những gì chúng ta là và làm phải là Đức Chúa Trời hằng sống. 

2. Chúng ta phải sản sinh Đức Chúa Trời là sự tuôn đổ của Đức Chúa Trời; bằng cách này, chúng ta 

có Đức Chúa Trời sống động là trái của mình, và chúng ta kết trái cho Đức Chúa Trời. 

V. Chúng ta đã chết đối với kinh luật mà trong đó chúng ta bị cầm giữ để chúng ta có thể thoát khỏi 

kinh luật; chúng ta là người vợ và là người mới, không còn ở dưới kinh luật nữa—c. 6: 

A. Kinh luật mô tả sinh động về Đức Chúa Trời và định nghĩa về Ngài—Lê. 19:2.  

B. Theo đó, kinh luật đặt ra nhiều yêu cầu và đòi hỏi trên con người sa ngã, và khi làm như vậy, kinh luật 

làm cho con người nhận ra các tội phạm và đem họ đến chỗ nhận thức về tội—La. 3:20; 4:15; 5:20.  

C. Bằng cách này, kinh luật vừa phơi bày vừa chế phục con người—3:19. 

VI. Là người vợ, chúng ta cũng nên phục vụ Chúa trong sự mới mẻ của linh, không phải trong sự cũ kĩ 

của văn tự—7:6:  

A. Trong 6:4, chúng ta có sự mới mẻ của sự sống để sống, và trong 7:6 chúng ta có sự mới mẻ của linh 

để phục vụ. 

1. Sự mới mẻ của sự sống ra từ việc chúng ta được đồng nhất với sự phục sinh của Đấng Christ và 

để chúng ta bước đi trong đời sống hằng ngày. 

2. Sự mới mẻ của linh là kết quả của việc chúng ta được thoát khỏi kinh luật và được kết hiệp với 

Đấng Christ phục sinh và để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. 

3. Cả sự mới mẻ của linh lẫn sự mới mẻ của sự sống đều là kết quả của việc đóng đinh người cũ. 

B. Cả sự mới mẻ của sự sống lẫn sự mới mẻ của linh đều liên quan đến Linh: 

1. Sự mới mẻ của sự sống liên quan đến chính Christ trong sự phục sinh của Ngài, Đấng là Linh ban-

sự-sống—1 Cô. 15:45b. 

2. Linh trong cụm từ sự mới mẻ của linh chỉ về nhân linh được tái sinh của chúng ta, trong đó có Chúa 

là Linh cư ngụ—2 Ti. 4:22: 

a. Chúng ta có thể phục vụ trong sự mới mẻ của linh vì Đức Chúa Trời đã đổi mới linh chúng ta. 

b. Mọi sự liên quan đến linh tái sinh của chúng ta đều mới mẻ. 

c. Linh tái sinh của chúng ta là nguồn của sự mới mẻ, vì Chúa, sự sống của Đức Chúa Trời, và 

Thánh Linh đang ở đó. 

d. Mọi điều trong linh tái sinh của chúng ta đều mới; trong linh tái sinh của chúng ta không có 

điều gì khác hơn là sự mới mẻ. 

C. Chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta, là người mới, được thoát khỏi luật của người cũ và đã kết hôn 

với Chồng mới của chúng ta, là Đấng Christ phục sinh, để chúng ta có thể kết trái cho Đức Chúa Trời 

và phục vụ Chúa trong sự mới mẻ của linh. 
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