
LỜI THEN CHỐT CHO KÌ HỘI ĐỒNG THÁNG NĂM 2020 

Chúng ta cần thấy tình hình thế giới là dấu chỉ về sự chuyển động của Đức Chúa 

Trời trên đất và khải tượng về lịch sử thế giới từ sự thăng thiên của Christ đến sự 

kết thúc của thời đại này; chúng ta cũng cần phải làm việc chung với Chúa để lan 

rộng các lẽ thật thuộc sự khôi phục của Chúa chuẩn bị cho việc Ngài trở lại, 

và để kiên trì trong cầu nguyện, trong khi biện biệt “các dấu hiệu của thời kì” 

Chúng ta cần thấy khải tượng thuộc linh về ngai của Đức Chúa Trời là trung tâm 

của sự quản trị Đức Chúa Trời trong khắp vũ trụ, và nhận thức rằng Đức Chúa 

Trời Đấng tể trị có đầy đủ khả năng để thực hiện điều Ngài muốn theo khát vọng 

của lòng Ngài và theo gia tể đời đời của Ngài đang khi Ngài cai trị trên mọi người 

và mọi sự. 

Ngày nay, cách được làm cho sinh động là đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời để 

trở nên những người đắc thắng của Ngài, tức công cụ có tính ban phát của Ngài, 

hầu xoay chuyển thời đại; người đắc thắng là người sinh động, và người sinh 

động (người đang sống động và hoạt động) là người cầu nguyện. 

Lễ cưới của Chiên con là kết quả của sự làm trọn gia tể Tân Ước của Đức Chúa 

Trời, đó là đạt được cô dâu, tức Hội thánh, cho Christ, qua sự cứu chuộc pháp lí 

và bằng sự cứu rỗi hữu cơ trong sự sống thần thượng của Ngài; sự khôi phục của 

Chúa là để sửa soạn cô dâu bao gồm tất cả những người đắc thắng của Ngài. 
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Dàn bài các sứ điệp 

Kì hội đồng thường niên tháng Năm 

Ngày 22-25 tháng Năm, 2020 

CHỦ ĐỀ TỔNG QUÁT: 

LỜI ĐÚNG LÚC VỀ 

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ SỰ KHÔI PHỤC CỦA CHÚA 

Sứ điệp Một 

Tình hình thế giới là dấu chỉ về sự chuyển động của Đức Chúa Trời, 

khải tượng về lịch sử thế giới từ sự thăng thiên của Christ đến sự kết thúc của thời đại 

này, việc lan rộng các lẽ thật thuộc sự khôi phục của Chúa cho sự trở lại của Ngài, 

và việc kiên trì trong cầu nguyện, trong khi biện biệt “các dấu hiệu của thời kì” 

Đọc Kinh văn: Công. 5:31; 17:26-27; Đa. 2:31-35; Khải. 6:1-8;  

4:1-2; 1:10-11; Côl. 4:2; Mat. 24:3-14, 32-34 

I. Chúng ta cần ở trong linh để có thể là những người trên đất có lòng của Đức 

Chúa Trời, tức những người mà trời có thể mở ra để thấy khải tượng của Đức 

Chúa Trời về phần định của thế giới—Khải. 1:10; 4:1-2; đc. Sáng. 28:12-17; Êxc. 1:1; 

Mat. 3:16; Công. 7:56. 

II. Tình hình thế giới là dấu chỉ về chuyển động của Đức Chúa Trời trên đất—5:31; 

17:26-27; Đa. 2:31-45: 

A. Mọi sự kiện trọng đại trong lịch sử con người đều được Đức Chúa Trời sắp xếp và làm 

cho tương xứng vì chuyển động của Ngài trên đất; vì Đức Chúa Trời có mục đích phải 

hoàn thành với loài người trên đất nên Ngài chắc chắn có uy quyền tể trị để cai quản 

tình hình trong lịch sử con người; chẳng hạn, vì sự lan rộng sự khôi phục của Ngài và 

vì giai đoạn cuối của sự khôi phục của Ngài, tức xây dựng Thân thể là sự chuẩn bị cô 

dâu, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị, bảo tồn và ban phước nước Mĩ một cách có tể trị—

Công. 17:26; 5:31; La. 12:4-5; Khải. 19:7. 

B. Toàn bộ tình hình thế giới cùng với “các cơn đau chuyển dạ” của nó là để hoàn thành 

việc tái dựng Israel và cũng để hoàn thành việc sinh ra người mới hoàn vũ cách đầy 

đủ—Mat. 24:32-34; Mác 13:8; Đa. 12:1-2; Khải. 12:1-2, 5. 

C. Khải tượng về pho tượng người vĩ đại trong Đa-ni-ên chương 2 là khải tượng về “điều 

sẽ xảy ra vào những ngày cuối cùng” (c. 28); đây là một minh họa mang tính tiên tri về 

lịch sử chính quyền con người, được Chúa sắp xếp cách tể trị để thực hiện gia tể của 

Ngài (cc. 31-35): 

1. Đầu bằng vàng (cc. 36-38), tương ứng với con thú thứ nhất trong 7:3-4, tượng trưng 

cho Nê-bu-cát-nết-sa, người thành lập và vua của Ba-by-lôn. 

2. Ngực và hai cánh tay bằng bạc (2:39a), tương ứng với con thú thứ nhì trong 7:5, 

tượng trưng cho Mê đi–Ba tư. 

3. Bụng và hai đùi bằng đồng (2:39b), tương ứng với con thú thứ ba trong 7:6, tượng 

trưng cho Hi Lạp, bao gồm Ma-xê-đô-ni-a. 

4. Hai chân bằng sắt và hai bàn chân một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét 

(2:33), tương ứng với con thú thứ tư trong 7:7-8, tượng trưng cho đế quốc La Mã với 

mười vua cuối cùng của nó (2:40-44a; 7:7-11, 19-26; Khải. 17:7-13). 

5. Dù hình trạng và dáng vẻ của đế quốc La Mã đã tiêu biến nhưng văn hóa, tinh thần 

và thể yếu của đế quốc La Mã vẫn còn tồn tại đến nay; vào đầu đại nạn (Mat. 24:21), 

hình trạng và dáng vẻ của Đế quốc La Mã sẽ phục hồi dưới thời Anti-christ (Đa. 

7:12).  



D. Mười vị vua cùng với các vương quốc của họ, được hình bóng bởi mười ngón chân của 

pho tượng vĩ đại trong Đa-ni-ên chương 2, sẽ kết hiệp với nhau ở dưới Anti-christ mà 

hắn sẽ là Sê-sa cuối cùng của đế quốc La Mã được phục hồi; mọi điều này sẽ diễn ra tại 

châu Âu—Khải. 17:10-14: 

1. Huyền nhiệm của sự bất pháp (vô luật pháp) ngày nay đang hành động giữa các dân 

tộc và trong xã hội con người; sự bất pháp này sẽ đạt đến cực điểm trong con người 

của sự bất pháp là Anti-christ—2 Tê. 2:3-10. 

2. Anti-christ sẽ là năng quyền của Sa-tan, tức hiện thân của Sa-tan; hắn sẽ bắt bớ và 

hủy diệt dân Đức Chúa Trời—cả người Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời lẫn Cơ Đốc 

nhân tin Christ—Đa. 8:24; Khải. 12:17; 13:7. 

3. Anti-christ sẽ phá hủy và làm hoang tàn đền thờ của Đức Chúa Trời và thành của 

Đức Chúa Trời; hắn sẽ quăng lẽ thật xuống đất—Đa. 9:27; 8:12. 

4. Anti-christ sẽ có cái nhìn sắc sảo bên trong để nhìn biết nhiều việc và nói những 

điều nghịch lại Đấng tối cao—7:8, 20, 25. 

5. Anti-christ sẽ làm mòn mỏi thánh đồ của Đấng tối cao; chúng ta phải kháng cự và 

chống lại các thủ đoạn làm mòn mỏi dần dần, lặp đi lặp lại, thường xuyên và hằng 

ngày của Sa-tan—c. 25; Mat. 24:12; Quan. 16:16; Êph. 6:11-13. 

6. Sa-tan và Anti-christ muốn hồn của con người trở thành công cụ cho các hoạt động 

của chúng trong thời đại cuối cùng—Khải. 18:11-13; 2 Ti. 3:5; đc. Xa. 12:1. 

E. Lúc hiện ra như hòn đá được Đức Chúa Trời cắt, Christ cùng với những người đắc 

thắng của Ngài, tức Christ tập thể, sẽ đánh mười vua cùng với Anti-christ (Khải. 19:11-

21), bởi đó nghiền nát pho tượng vĩ đại từ chân đến đầu (Đa. 2:35). 

F. Trước khi sự nghiền nát Anti-christ và toàn bộ chính quyền con người diễn ra, sự khôi 

phục của Chúa phải lan rộng đến châu Âu và được châm rễ tại đó; châu Âu, trong sự 

kết thúc lời ứng nghiệm về pho tượng người vĩ đại trong Đa-ni-ên chương 2, mang tính 

hệ trọng sống còn hơn bất kì quốc gia hoặc dòng dõi nào khác—nghiền nát hai chân của 

pho tượng người vĩ đại sẽ là nghiền nát toàn bộ chính quyền con người—cc. 34-35. 

G. Sau khi đến để đánh bại Anti-christ và nghiền nát toàn thể chính quyền con người, 

Christ tập thể, tức là Christ cùng cô dâu đắc thắng của Ngài, sẽ trở thành một núi lớn 

làm đầy khắp đất, khiến toàn bộ trái đất trở nên vương quốc của Đức Chúa Trời; vương 

quốc này sẽ tổng kết nên Giê-ru-sa-lem Mới—tức bước chung cuộc và tổng kết của lịch 

sử thần thượng—Khải. 20:4, 6; 21:10. 

III. Bốn ấn đầu được Đức Chúa Trời–Chiên con mở ra cho chúng ta một khải tượng 

về lịch sử thế giới từ sự thăng thiên của Christ đến sự kết thúc thời đại này (đc. 

4:1-2; 5:1-14); bốn ấn này cho chúng ta thấy rằng ngay lập tức sau khi Ngài thăng 

thiên (Mác 16:19-20) sẽ có cuộc đua tứ mã tiếp tục suốt toàn bộ thời đại Hội thánh 

cho đến khi Đấng Christ trở lại: 

A. Ấn thứ nhất bao gồm con ngựa trắng và người cưỡi nó, tượng trưng cho sự lan rộng 

phúc âm—Khải. 6:1-2: 

1. Có cung mà không có tên tượng trưng cho việc Christ chiến đấu để tạo nên phúc âm 

hòa bình đã hoàn thành và chiến thắng đã được giành lấy; mũ miện tượng trưng 

rằng phúc âm đã được đội mũ miện bằng vinh hiển của Christ—2 Cô. 4:4.  

2. Đi ra chinh phục tượng trưng rằng phúc âm đã đi ra cùng với Christ để chinh phục 

mọi loại chống đối và tấn công—Khải. 6:2. 

3. Những người đắc thắng rao giảng phúc âm về vinh hiển Christ trở thành người 

cưỡi con ngựa trắng—Êph. 3:8-11; La. 1:1; Khải. 19:11, 13-14. 

B. Ấn thứ nhì bao gồm con ngựa đỏ và người cưỡi nó, tượng trưng cho sự lan rộng chiến 

tranh—6:3-4: 



1. Màu đỏ tượng trưng cho sự đổ huyết, và thanh gươm lớn tượng trưng cho vũ khí 

chiến đấu. 

2. Cất hòa bình khỏi đất cho thấy cuộc chiến đang tiếp tục trên đất; người ta giết nhau 

cho thấy con người sẽ chiến đấu với nhau—c. 4; Mat. 24:7. 

C. Ấn thứ ba bao gồm con ngựa đen và người cưỡi nó, tượng trưng cho sự lan rộng nạn 

đói—Khải. 6:5-6: 

1. Cân, cán cân được dùng để đo trọng lượng những vật quý, ở đây được dùng để cân 

thức ăn cho thấy thức ăn khan hiếm; một cân lúa mì, khoản trả khá tốt cho một 

ngày lao động, và ba cân lúa mạch, cũng là khoản trả khá tốt cho một ngày lao động 

(Mat. 20:2), tượng trưng cho giá thức ăn cao trong lúc khan hiếm. 

2. Dầu và rượu thì đừng làm thiệt hại (dầu và rượu là để con người vui thỏa—Thi. 

104:15—và luôn thiếu và trở nên quý trong nạn đói) tượng trưng cho sự hiện diện 

của nạn đói. 

D. Ấn thứ tư bao gồm con ngựa tái và người cưỡi nó, tượng trưng cho sự lan rộng sự 

chết—Khải. 6:7-8: 

1. Tái tượng trưng cho sắc mặt của những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; Ha-đét 

đi theo sự Chết cho thấy rằng Ha-đét tiếp nhận và cầm giữ những người mà sự chết 

giết. 

2. Uy quyền được ban cho sự Chết và Ha-đét trên phần thứ tư của trái đất để giết 

người ta bằng gươm, bằng nạn đói, bằng sự chết, và bằng dã thú trên đất—đc. cc. 9-

11; Lu. 18:1-2, 7-8. 

IV. Lan rộng các lẽ thật của sự khôi phục của Chúa sẽ là sự chuẩn bị cho Chúa trở 

lại để đem đến sự khôi phục và phục hồi không chỉ cho Israel mà còn cho toàn 

cõi thọ tạo—Mat. 24:14; 28:19; 19:28; Ês. 11:9; đc. Khải. 5:6-8: 

A. Ngay sau sự thăng thiên của Christ, bốn điều—phúc âm, chiến tranh, nạn đói và sự 

chết—đã bắt đầu chạy giống như bốn người cưỡi bốn con ngựa, và chúng sẽ tiếp tục 

chạy cho đến khi Christ trở lại—6:1-8: 

1. Sự lan rộng, sự chạy và chạy đua của phúc âm vương quốc trên khắp đất có cư dân 

là điều cốt lõi của lịch sử thần thượng bên trong lịch sử con người—Mat. 24:14. 

2. Phúc âm vương quốc, được tượng trưng bởi con ngựa trắng của ấn thứ nhất trong 

Khải Thị 6:1-2, sẽ được rao giảng khắp đất để là chứng cớ cho mọi dân tộc trước khi 

kết thúc thời đại này, tức thời kì đại nạn. 

B. Chúng ta không đang rao giảng một phúc âm bán phần nhưng rao giảng phúc âm đầy 

đủ bao gồm mọi điều từ sách Ma-thi-ơ đến Khải Thị, tức phúc âm về gia tể đời đời của 

Đức Chúa Trời để ban phát chính Ngài trong Christ là Linh vào trong những người 

được chọn của Ngài qua sự cứu chuộc pháp lí và bởi sự cứu rỗi hữu cơ của Ngài vì sự 

xây dựng Thân thể của Ngài tại các Hội thánh địa phương để tổng kết Giê-ru-sa-lem 

Mới là cô dâu, vợ của Ngài vì sự biểu lộ đời đời của Ngài—1 Ti. 1:3-4; La. 1:1; 5:10; 

Khải. 1:10-11; 21:2-3, 9-11; 22:1-2. 

C. Thật ra, phúc âm bao gồm mọi lẽ thật thần thượng; toàn bộ Tân Ước là phúc âm, và 

Tân Ước là phúc âm được hình bóng bởi Cựu Ước; vì thế, chúng ta có thể nói rằng phúc 

âm bao gồm toàn bộ Kinh Thánh. 

D. Mục đích duy nhất của Đức Chúa Trời trong thời đại này là phúc âm được rao giảng để 

Hội thánh là Thân thể Đấng Christ được xây dựng hầu tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới—

Êph. 3:8-11. 

E. Nguyện Chúa làm chúng ta có gánh nặng để học tập các lẽ thật thần thượng thuộc 

phúc âm và lan rộng chúng khắp nơi vì sự khôi phục của Ngài—Ês. 11:9; Đa. 11:32b-33; 

2 Ti. 2:21. 



V. Trong hoàn cảnh hiện tại của thế giới, chúng ta cần hiến mình và kiên trì cầu 

nguyện, trong khi biện biệt “các dấu hiệu của thời kì”—Công. 6:4; Côl. 4:2; Mat. 

16:3; Lu. 21:24-36; Mat. 24:3-14, 32-34; La. 13:11-14: 

A. Chúng ta cần nhận thức rằng mình đang ở giữa “các cơn đau chuyển dạ” (Mat. 24:8, 32-

34), rằng “vương quốc Đức Chúa Trời đã gần” (Lu. 21:31), và vì thế, hãy cầu nguyện lời 

cầu nguyện cuối cùng trong Kinh Thánh, đó là “Chúa Jesus ơi, xin hãy đến!” (Khải. 

22:20); cả Kinh Thánh kết luận bằng nỗi khao khát sự hiện đến của Chúa, được bày tỏ 

như một lời cầu nguyện (đc. Nhã. 8:13-14; 2 Ti. 4:8; Công. 26:16); sự hiện đến của 

Christ sẽ là hiện diện của Ngài (Hi. parousia) với dân Ngài (Mat. 24:3; Công. 26:15-16; 

Mác 13:8; Gi. 14:21, 23). 

B. Chúng ta cần cầu nguyện với sự nhận thức đầy đủ về cách Đức Chúa Trời nhìn lịch sử 

con người bằng cách thấy rằng phúc âm đã được tăng tốc thậm chí đến mức cực đại bởi 

chiến tranh, nạn đói và sự chết, và thấy rằng chúng ta cần đạt được Đức Chúa Trời đến 

mức đầy đủ nhất để hoàn thành mục tiêu của gia tể thần thượng Ngài—Phil. 3:8, 12-

14: 

1. Sau khi phản loạn lại Đức Chúa Trời, Sa-tan đã bị Đức Chúa Trời định tội và kết 

án, nhưng trong sự khôn ngoan và tể trị của Ngài, Đức Chúa Trời vẫn chưa thi 

hành sự phán xét của Ngài cách đầy đủ trên Sa-tan; Ngài vẫn cho Sa-tan một thời 

gian giới hạn để làm một điều gì đó hầu đáp ứng nhu cầu tiêu cực trong sự hoàn 

thành gia tể của Ngài—Gióp 1:6-8; 2:1-6; đc. Gi. 12:31.  

2. Sách Gióp cho chúng ta thấy rằng qua Sa-tan là một “công cụ xấu xí”, Đức Chúa 

Trời đang phá đổ Gióp theo hai cách: lột bỏ và thiêu hủy; sự lột bỏ và thiêu hủy của 

Đức Chúa Trời đã được vận dụng trên Gióp nhằm phá đổ Gióp để Đức Chúa Trời có 

thể đạt được Gióp hầu cho ông có thể đạt được Đức Chúa Trời nhiều hơn; người bề 

ngoài chúng ta đang bị thiêu hủy để người bề trong của chúng ta có thể được đổi mới 

mỗi ngày—Phil. 3:8-10; 2 Cô. 4:16-18. 

3. Những nỗi khổ của Gióp không phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời nhưng là sự 

lột bỏ, thiêu hủy và phá đổ của Đức Chúa Trời hầu Ngài có nền tảng và phương 

cách để tái dựng Gióp bằng chính Ngài, làm Gióp trở nên một Thần–nhân, một 

người mới trong thọ tạo mới của Đức Chúa Trời—5:17; Ga. 6:15. 

4. Chính qua sự lột bỏ, thiêu hủy và phá đổ mà Đức Chúa Trời ban phát chính Ngài 

vào trong những người yêu Ngài và tìm kiếm Ngài—Gióp 10:13; Êph. 3:9; đc. Gi. 

3:6; Phil. 3:3. 

5. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc xử lí dân thánh của Ngài là để họ được làm 

trống không khỏi mọi điều và nhận lãnh chỉ duy Đức Chúa Trời làm điều lợi của họ; 

khát vọng của lòng Đức Chúa Trời là chúng ta đạt được Ngài cách đầy đủ như là sự 

sống, sự cung ứng sự sống và mọi sự cho bản thể chúng ta, mà sẽ tổng kết chung 

cuộc trong Giê-ru-sa-lem Mới—La. 8:28-29. 

6. Kết thúc của sách Gióp cho chúng ta biết rằng cuối cùng Gióp đã thấy Đức Chúa 

Trời; trong ý nghĩa Tân Ước, thấy Đức Chúa Trời tương đương với đạt được Đức 

Chúa Trời; thấy Đức Chúa Trời là được biến đổi theo hình ảnh vinh hiển của 

Christ, Đấng Thần–nhân, hầu chúng ta có thể biểu lộ Đức Chúa Trời trong sự sống 

và đại diện Ngài trong uy quyền của Ngài—42:5-6; 2 Cô. 3:18. 

7. Càng thấy Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời và yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ 

càng ghê tởm chính mình và càng chối bỏ chính mình—Mat. 16:24; Lu. 9:23; 14:26. 

C. Theo lời cầu nguyện của Sa-lô-môn trong 1 Các Vua 8:48, chúng ta luôn cần cầu 

nguyện hướng về Đất Thánh, hình bóng cho Christ là phần hưởng được Đức Chúa Trời 

chia cho tín đồ (Phục. 8:7; Côl. 1:12); hướng về thành thánh, tượng trưng cho vương 



quốc của Đức Chúa Trời trong Christ (Thi. 48:1-2); và hướng về đền thờ thánh, tượng 

trưng cho nhà của Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh, trên đất (Êph. 2:21; 1 Ti. 3:15): 

1. Đa-ni-ên đã cầu nguyện mỗi ngày ba lần bằng cách mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-

lem; qua những kênh dẫn cầu nguyện trung tín, Đức Chúa Trời thực hiện gia tể 

cùng với tuyển dân Ngài cho sự đến của Christ—Đa. 6:10; Công. 2:42; 6:4. 

2. Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe sự cầu nguyện của chúng ta khi lời cầu nguyện của 

chúng ta với Đức Chúa Trời hướng về Christ, vương quốc của Đức Chúa Trời và 

nhà của Đức Chúa Trời là mục tiêu trong gia tể đời đời của Đức Chúa Trời; điều này 

nghĩa là sự cầu nguyện của chúng ta nên luôn nhắm đến những điều Đức Chúa Trời 

quan tâm, tức là nhắm đến Christ và Hội thánh là những điều Đức Chúa Trời quan 

tâm trên đất, để hoàn thành gia tể Đức Chúa Trời. 
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