
Sứ điệp Sáu 

Sự chuẩn bị cô dâu 

Đọc Kinh văn: Khải. 19:7-9, 11-21; 21:2 

I. Lễ cưới của Chiên con là kết quả của sự làm trọn gia tể Tân Ước của Đức Chúa 

Trời, đó là đạt được cô dâu, tức Hội thánh, cho Christ, qua sự cứu chuộc pháp lí 

và bằng sự cứu rỗi hữu cơ trong sự sống thần thượng của Ngài—Sáng. 2:22; La. 

5:10; Khải. 19:7-9; 21:2, 9-11. 

II. Sự khôi phục của Chúa là vì sự chuẩn bị cô dâu của Christ, cô dâu này bao gồm 

tất cả những người đắc thắng của Ngài—19:7-9; đc. Sáng. 2:22; Mat. 16:18: 

A. Tất cả những người đắc thắng sẽ là Giê-ru-sa-lem Mới, tức cô dâu của Christ trong một 

nghìn năm trong giai đoạn khởi đầu và tươi mới—Khải. 19:7. 

B. Cuối cùng, tất cả tín đồ sẽ kết hiệp với những người đắc thắng để tổng kết và làm trọn 

vẹn Giê-ru-sa-lem Mới cách đầy đủ là vợ của Christ trong trời mới và đất mới cho đến 

đời đời—21:2, 9-11. 

III. Sự sẵn sàng của cô dâu tập thể tùy thuộc vào sự trưởng thành trong sự sống của 

những người đắc thắng—19:7-9; Hê. 6:1; Phil. 3:12-15; Êph. 4:13-15: 

A. Trong Tân Ước, từ hoàn hảo được dùng để chỉ về việc tín đồ được lớn lên trọn vẹn, 

trưởng thành và được hoàn hảo trong sự sống của Đức Chúa Trời, cho thấy rằng chúng 

ta cần lớn lên và trưởng thành dẫn đến sự hoàn hảo trong sự sống thần thượng—Mat. 

5:48. 

B. Chúng ta cần tiếp tục lớn lên cho đến khi được trưởng thành trong sự sống thần 

thượng để trở thành một người lớn lên trọn vẹn, đạt đến mức lượng theo vóc dáng của 

sự đầy đủ của Christ—Êph. 4:13. 

C. Để cô dâu được trưởng thành, đức tin và tình yêu của cô dâu cần được phát triển đầy 

đủ—Tít 3:15: 

1. Đức tin và tình yêu là hai mĩ đức tuyệt diệu, không thể bị phân rẽ của tín đồ trong 

Christ—1 Ti. 1:14; 2 Tim. 1:13; Ga. 5:6. 

2. Qua đức tin, chúng ta nhận lãnh Chúa, và qua tình yêu, chúng ta vui hưởng Chúa, 

Đấng mà chúng ta đã nhận lãnh—Gi. 1:12; 14:21; 21:15-17: 

a. Đức tin được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mà bởi đó chúng ta nhận lãnh 

Christ, hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, và nhờ vậy bước vào Đức Chúa 

Trời Tam Nhất và được kết hiệp với Ngài thành một, có Ngài là sự sống, sự cung 

ứng sự sống và mọi sự của mình—2 Phi. 1:1. 

b. Tình yêu phát xuất từ đức tin và làm chúng ta có thể sống ra mọi điều phong 

phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất cùng với những người đã tin vào Christ hầu 

Đức Chúa Trời Tam Nhất có thể có sự biểu lộ tập thể vinh hiển—Êph. 3:19-21. 

IV. Thêm vào việc trưởng thành trong sự sống, cô dâu cũng phải được xây dựng 

thành một người tập thể—Mat. 16:18; Êph. 2:21-22; 4:15-16; Khải. 19:7; 21:2: 

A. Sự xây dựng của Đức Chúa Trời là khát vọng của lòng Đức Chúa Trời và mục tiêu của 

sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời—Êph. 1:5, 9; Xuất. 25:8; 1:11; 40:2-3, 34-35. 

B. Đức Chúa Trời dự định xây dựng mà trong đó Đức Chúa Trời và con người, con người 

và Đức Chúa Trời, có thể là nơi ở hỗ tương cho nhau—Gi. 15:4a; Khải. 21:2-3, 22. 

C. Nguyên tắc của sự xây dựng của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời xây dựng chính Ngài 

vào trong con người và xây dựng con người vào trong chính Ngài—Gi. 14:20; 1 Gi. 4:15: 

1. Đức Chúa Trời hòa quyện chính Ngài với con người là Đức Chúa Trời xây dựng 

chính Ngài vào trong con người. 



2. Con người hòa quyện với Đức Chúa Trời là con người được xây dựng vào trong Đức 

Chúa Trời—Êph. 3:17. 

D. Được xây dựng với các đồng tín đồ là đòi hỏi tối thượng và cao nhất của Chúa cho 

những người tìm kiếm trung tín của Ngài—4:15-16. 

E. Được xây dựng với những người đồng dự phần sự sống thần thượng là mĩ đức cao nhất 

của một người theo đuổi Christ trong gia tể đời đời của Đức Chúa Trời—1 Ti. 1:4. 

V. Áo cưới của cô dâu được làm bằng “vải lanh mịn, sáng ngời và tinh sạch”—Khải. 

19:7: 

A. Tinh sạch chỉ về bản chất, và sáng ngời chỉ về sự biểu lộ. 

B. Vải lanh mịn mà cô dâu được mặc là “những việc công chính của thánh đồ”—c. 8: 

1. Christ là sự công chính mà bởi đó chúng ta đã được Đức Chúa Trời xưng công chính 

hầu chúng ta có thể được sinh lại trong linh nhằm nhận lãnh sự sống thần 

thượng—1 Cô. 1:30; La. 8:10: 

a. Là sự công chính khách quan của chúng ta, Christ là Đấng mà trong Ngài chúng 

ta được Đức Chúa Trời xưng công chính—3:24, 28; 5:1, 9; 4:25; 5:16, 18. 

b. Là sự công chính chủ quan của chúng ta, Christ là Đấng cư ngụ trong chúng ta 

để sống cho chúng ta một đời sống có thể được Đức Chúa Trời xưng công chính 

và luôn được Đức Chúa Trời chấp nhận—Mat. 5:6, 20. 

2. Nếu được tìm thấy trong Christ, chúng ta phải làm trọn điều kiện là không có sự 

công chính riêng nhưng thay vào đó, có sự công chính không phải của riêng chúng 

ta, tức sự công chính qua đức tin trong Christ, sự công chính ra từ Đức Chúa Trời 

và dựa trên đức tin—Phil. 3:9. 

3. Christ được thánh đồ sống ra như là sự công chính chủ quan của họ trở nên áo cưới 

của họ—Khải. 19:8: 

a. Sự công chính mà chúng ta đã nhận để được cứu rỗi thì khách quan và làm 

chúng ta có thể thỏa đáp đòi hỏi của Đức Chúa Trời công chính, trong khi những 

việc công chính của thánh đồ đắc thắng thì chủ quan và làm họ có thể thỏa đáp 

đòi hỏi của Đấng Christ đắc thắng—1 Cô. 1:30; Phil. 3:9. 

b. Áo cưới trong Ma-thi-ơ 22:11-13 tượng trưng cho Christ mà chúng ta sống ra và 

là Đấng được biểu lộ qua chúng ta như sự công chính vượt trỗi của chúng ta 

trong nếp sống hằng ngày—5:20; Khải. 3:4-5, 18. 

VI. Vì sự chuẩn bị của cô dâu cho Chàng rể, cô dâu cần có vẻ đẹp—Nhã. 1:15-16; 4:1, 

7: 

A. Trong Nhã Ca, người yêu và Người yêu dấu đều có vẻ đẹp, và họ trân quí vẻ đẹp của 

nhau—1:15-16; 4:1-5, 7. 

B. Ê-phê-sô 5:27 nói về vẻ đẹp của cô dâu, khải thị rằng Christ sẽ “trình diện cho chính 

Ngài Hội thánh vinh hiển, không vết nhơ hay nếp nhăn hay bất cứ điều gì như thế, 

nhưng thánh biệt và không tì vết.” 

C. Vẻ đẹp của cô dâu đến từ Christ là Đấng được đem vào trong Hội thánh và sau đó được 

biểu lộ qua Hội thánh—3:17a. 

D. Vẻ đẹp duy nhất của chúng ta là chiếu sáng Christ ra từ bên trong chúng ta; điều mà 

Christ trân quí trong chúng ta là sự biểu lộ chính Ngài—Thi. 50:2. 

E.  “Mắt con sẽ ngắm xem Vua trong vẻ đẹp Ngài” (Ês. 33:17a); “Vua sẽ khao khát vẻ đẹp 

của con” (Thi. 45:11a). 

F.  “Hỡi người yêu của ta, nàng đẹp như Thiệc-sa, / Đáng yêu như Giê-ru-sa-lem, / Đáng 

sợ như quân đội mang cờ xí”—Nhã. 6:4. 



VII. Cô dâu cũng phải là chiến binh để đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời—Êph. 

6:10: 

A. Trong Ê-phê-sô 5:25-27 và 6:10-20, chúng ta thấy Hội thánh là cô dâu và chiến binh; 

trong Khải Thị chương 19, chúng ta cũng có hai phương diện này của Hội thánh. 

B. Vào ngày cưới, Christ sẽ kết hôn với những người đánh trận chống lại kẻ thù của Đức 

Chúa Trời trong nhiều niên đại; tức là Christ sẽ kết hôn với những người đắc thắng, 

tức những người đã đắc thắng kẻ ác—cc. 7-9; 1 Gi. 2:14. 

C. Christ, với tư cách là vị Tướng chiến đấu, sẽ cùng đến với cô dâu của Ngài là quân đội 

của Ngài để chiến đấu chống lại Anti-christ tại Hạt-ma-ghê-đôn—Khải. 19:11-21: 

1. Khi Christ cùng đến với quân đội của Ngài, Ngài sẽ đến với tư cách là Con Loài 

người—Mat. 26:64; Khải. 14:14. 

2. Là Con Loài người, Ngài sẽ cần có một người tương xứng tương thích và làm Ngài 

trọn vẹn; người tương xứng này sẽ là cô dâu của Ngài—Gi. 3:29. 

3. Vì Chúa là Lời nên sự chiến đấu của Ngài sẽ là việc phát ngôn lời của Đức Chúa 

Trời—Khải. 19:13: 

a. Khi Chúa chiến đấu, Ngài phát ngôn vì Đức Chúa Trời và biểu lộ Đức Chúa 

Trời. 

b. Sự chiến đấu của Chúa tại Hạt-ma-ghê-đôn sẽ là sự phát ngôn đầy quyền năng. 

4. Áo cưới, tức Christ là sự công chính hằng ngày của chúng ta sống ra từ chúng ta, 

làm chúng ta đủ phẩm chất để không chỉ tham dự tiệc cưới mà còn tham gia quân 

đội mà cùng Christ chiến đấu chống lại Anti-christ trong trận chiến tại Hạt-ma-ghê-

đôn—Mat. 22:11-12; Khải. 19:7-8, 14. 

VIII. Christ tập thể, tức là Christ cùng với cô dâu đắc thắng của Ngài, sẽ là viên đá 

đến để nghiền nát toàn thể chính quyền loài người hầu đem vương quốc Đức 

Chúa Trời đến—Đa. 2:34-35; G-ên 3:11; Khải. 19:11-21; đc. Sáng. 1:26: 

A. Trong khi Đa-ni-ên chương 2 nói về việc Christ sẽ đến như hòn đá không do tay người 

làm ra thì Khải Thị chương 19 nói về việc Christ sẽ đến như Đấng có cô dâu là quân đội 

của Ngài. 

B. Trước khi xuống đất để xử lí Anti-christ và toàn bộ chính quyền loài người, Christ sẽ có 

một tiệc cưới, liên hiệp những người đắc thắng của Ngài với chính Ngài thành một 

thực thể—cc. 7-9. 

C. Sau lễ cưới, Chúa cùng với cô dâu mới cưới của Ngài sẽ đến để hủy diệt Anti-christ, là 

kẻ mà cùng với quân đội của hắn sẽ trực tiếp đánh với Đức Chúa Trời—cc. 11, 13-15; 

2 Tê. 2:2-8: 

1. Chúa Jesus, Lời của Đức Chúa Trời, sẽ giết Anti-christ, kẻ bất pháp, bởi hơi thở của 

miệng Ngài—Khải. 19:13-15; 2 Tê. 2:2-8. 

2. Ra từ miệng Christ có thanh gươm bén để Ngài sử dụng mà đánh các dân tộc—

Khải. 19:15a; đc. 1:16; 2:12, 16. 

D. Sau khi nghiền nát chính quyền loài người, Đức Chúa Trời sẽ dọn sạch toàn vũ trụ, khi 

đó, Christ tập thể, tức Christ cùng với những người đắc thắng của Ngài, sẽ trở thành 

một núi lớn đầy khắp cả đất, làm cho cả đất trở thành vương quốc của Đức Chúa 

Trời—Đa. 2:35, 44; 7:22, 27; Khải. 11:15. 
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