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LỜI THEN CHỐT CHO KÌ HỘI ĐỒNG THÁNG 5 NĂM 2021 

Chúng ta cần biết lẽ thật và tuyệt đối cho lẽ thật,  

để giữ vững tính tuyệt đối của lẽ thật,  

và làm chứng cho lẽ thật trong thời đại gian ác hiện tại. 

 

Khi Linh lẽ thật, tức Linh thực tại,  

chiếu sáng trên những sự kiện thuộc linh được ghi lại  

và chứa đựng trong Kinh Thánh, chúng ta nhận được lẽ thật, tức thực tại;  

mỗi sáng, chúng ta có thể chạm đến Lời hằng sống trong Lời thành văn  

và có thực tại thần thượng, tức Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình  

là lời được áp dụng, được truyền vào bản thể chúng ta. 

  

Để tổng kết gia tể thần thượng,  

chúng ta cần được cấu tạo lẽ thật thần thượng  

và tuyệt đối cho đường lẽ thật thần thượng  

và vì sự truyền bá lẽ thật thần thượng. 

  

Sự khôi phục của Chúa là khôi phục ánh sáng của lẽ thật,  

và nhu cầu cấp thiết nhất trên đất ngày nay là lẽ thật của thời đại này;  

sự gia tăng của Hội thánh tùy thuộc vào sự lan rộng lẽ thật, 

 vì vậy tất cả chúng ta nên dành thời gian học lẽ thật và cung ứng Christ cho người khác  

để Hội thánh được nhân lên và lan rộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ TỔNG QUÁT: 

BIẾT LẼ THẬT, 

TUYỆT ĐỐI CHO LẼ THẬT, 

VÀ CÔNG BỐ LẼ THẬT TRONG THỜI ĐẠI GIAN ÁC HIỆN TẠI 

Sứ điệp Một 

Biết lẽ thật, 

tuyệt đối cho lẽ thật, 

cho việc giữ vững tính tuyệt đối của lẽ thật, 

và làm chứng cho lẽ thật trong thời đại hiện tại của thế giới 

Đọc Kinh văn: Gi. 18:37b; Êph. 2:2; La. 12:2; 1 Gi. 5:19b-20 

I. Sự khôi phục của Chúa là khôi phục các lẽ thật thần thượng được khải thị 

trong Lời Đức Chúa Trời—2 Ti. 3:16: 

A. Lẽ thật là Đức Chúa Trời Tam Nhất cùng với lời của Ngài—Gi. 1:1, 14-17; 14:6, 

16-17; 15:26; 16:13; 17:17; 18:37b. 

B. Nhiều lẽ thật trong Lời đã bị đánh mất, bị hiểu sai và bị áp dụng sai; do đó, cần 

có sự khôi phục của Chúa—2 Ti. 2:15. 

C. Sự khôi phục có lẽ thật cao nhất—là lẽ thật tổng kết các lẽ thật được khôi phục 

suốt những thế kỉ qua—cc. 2, 15. 

II. Trong các sách của Giăng, từ Hi Lạp cho lẽ thật (aletheia) chỉ về mọi thực 

tại của gia tể thần thượng là nội dung của khải thị thần thượng, được 

truyền tải và tiết lộ qua Lời thánh—Gi. 17:17; 18:37b: 

A. Lẽ thật là Đức Chúa Trời, Đấng là ánh sáng và tình yêu, đã nhục hóa trở nên 

thực tại của những điều thần thượng để chúng ta sở hữu—1:1, 4, 14-17. 

B. Lẽ thật là Christ, Đấng là Đức Chúa Trời nhục hóa, và trong Ngài mọi sự đầy đủ 

của Thần cách đang cư ngụ; Ngài là thực tại của Đức Chúa Trời và con người, 

của mọi hình bóng, nhân vật và bóng trong Cựu Ước, và của mọi điều thần 

thượng và thuộc linh—Côl. 2:9, 16-17; Gi. 4:23-24. 

C. Lẽ thật là Linh, Đấng là Christ biến hóa; Ngài là thực tại của Christ và của khải 

thị thần thượng—14:16-17; 15:26; 16:13-15. 

D. Lẽ thật là Lời Đức Chúa Trời tức khải thị thần thượng, khải thị và truyền tải 

thực tại của Đức Chúa Trời và Christ và của tất cả những điều thần thượng và 

thuộc linh—17:17. 

E. Lẽ thật là nội dung của đức tin (niềm tin), tức các yếu tố thực hữu của những gì 

chúng ta tin, là thực tại của phúc âm đầy trọn—Êph. 1:13. 

F. Lẽ thật là thực tại về Đức Chúa Trời, vũ trụ, con người, mối quan hệ của con 

người với Đức Chúa Trời và con người với nhau, bổn phận của con người với Đức 

Chúa Trời, như được khải thị qua cõi thọ tạo và Kinh văn—La. 1:18-20; 2:2, 8, 20. 

G. Lẽ thật là tính đích thực, sự chân thật, chân thành, thành thật, đáng tin và 

thành tín của Đức Chúa Trời tức mĩ đức thần thượng và của con người tức mĩ 

đức phàm nhân, và là kết quả của thực tại thần thượng—3:7; 15:8; 2 Cô. 11:10; 1 

Gi. 3:18. 

H. Lẽ thật chỉ về những điều thật hoặc có thật, tình trạng thật hoặc có thật của các 

sự việc (sự kiện), thực tại, sự thật, là điều trái ngược với sự giả dối, lừa dối, giả 

vờ, đạo đức giả và sai lầm—Mác. 12:32; Gi. 16:7; La. 1:25.  

III. Lẽ thật thần thượng là tuyệt đối và chúng ta phải tuyệt đối cho lẽ thật và 

cho việc giữ vững tính tuyệt đối của lẽ thật thần thượng—3 Gi. 3-4, 8: 

A. Tuyệt đối cho lẽ thật có nghĩa là gạt bỏ cảm xúc, bỏ qua các mối quan hệ cá nhân 

và không đứng về phía chính mình—Mat. 16:24-25; 1 Phi. 1:22: 



1. Lẽ thật là tiêu chuẩn duy nhất và chúng ta phải đứng về phía lẽ thật để 

chống lại chính mình; việc giữ vững tính tuyệt đối của lẽ thật chỉ có thể thực 

hiện khi chúng ta được giải cứu khỏi chính mình—Gi. 8:32; 2 Gi. 2; 3 Gi. 3-4.  

2. Nếu lẽ thật không phải là điều gì đó tuyệt đối với chúng ta thì chúng ta không 

biết Đức Chúa Trời và chúng ta không biết lời của Đức Chúa Trời—2 Tê. 2:10; 

1 Gi. 5:20. 

3. Nếu chúng ta không tuyệt đối cho lẽ thật, chúng ta sẽ hi sinh lẽ thật của Đức 

Chúa Trời cho chính mình hoặc cho những ước muốn riêng của chúng ta—

Châm. 23:23. 

4. Chúng ta nên tôn trọng lẽ thật của Đức Chúa Trời, bước theo đường lẽ thật 

và không thỏa hiệp lẽ thật bằng bất cứ cách nào—2 Phi. 2:2.  

B. Chúng ta nên tuyệt đối cho lẽ thật khách quan lẫn lẽ thật chủ quan—Gi. 8:32; 14:6: 

1. Các lẽ thật trong Kinh Thánh vừa có phương diện khách quan vừa có phương diện 

chủ quan; phương diện khách quan là vì phương diện chủ quan—La. 8:34, 10; Côl. 

3:1; 1:27. 

2. Các giáo lí khách quan là vì các lẽ thật chủ quan, và các lẽ thật chủ quan là để sản sinh 

Hội thánh—2 Gi. 1-2, 4; 3 Gi. 3-4, 7-9a. 

3. Chúa khao khát khôi phục các lẽ thật chủ quan trong Thánh Kinh, đặc biệt là phương 

diện chủ quan của lẽ thật về Đức Chúa Trời Tam Nhất và Hội thánh—Gi. 1:14; 14:16-

20; 1 Ti. 6:15-16; 2 Ti. 4:22; 3:15-16. 

4. Nhiều lẽ thật chủ quan trọng yếu đã bị chôn vùi nhưng trong sự khôi phục của Chúa, 

các lẽ thật này đã được phục sinh để trở thành các lẽ thật được khôi phục, được phục 

sinh—Gi. 17:17; 18:37b.  

IV. Khi làm chứng cho lẽ thật trong “thời đại của thế giới này”, chúng ta là một 

với Đấng Christ chiến thắng trong việc chiến đấu chống lại Sa-tan, tức ma 

quỷ, cha của những lời nói dối, “kẻ cai trị thế giới”, “thần của thời đại này”, 

kẻ “làm mù tư tưởng của những người vô tín”—Êph. 2:2; Gi. 8:44; 12:31; 2 

Cô. 4:4: 

A. Bản chất của ma quỷ là lời nói dối, đem đến sự chết và bóng tối; cùng với bóng tối 

là sự giả dối, đối lập với lẽ thật—Gi. 8:44: 

1. Ma quỷ “không đứng trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong hắn”—c. 44. 

2. Bóng tối thuộc Sa-tan đối kháng ánh sáng thần thượng, và lời nói dối thuộc 

Sa-tan đối kháng lẽ thật thần thượng—1 Gi. 1:6. 

3. Vì lẽ thật thần thượng là sự biểu lộ của ánh sáng thần thượng nên lời nói dối 

thuộc Sa-tan là sự biểu lộ của bóng tối thuộc Sa-tan—Gi. 8:12, 44. 

B.  “Thần của thời đại này” là Sa-tan, kẻ lừa dối, kẻ cai trị thời đại hiện tại; hắn 

thống trị thế giới ngày nay và tìm kiếm sự thờ phượng của con người bằng cách 

làm mù tư tưởng, tâm trí của những người vô tín—2 Cô. 4:4: 

1. Làm mù trong 2 Cô-rin-tô 4:4 có nghĩa là che khuất sự hiểu biết của con 

người. 

2. Tư tưởng trong câu này chỉ về sự hiểu biết của tâm trí. 

C.  “Cả thế giới nằm trong kẻ ác”—1 Gi. 5:19b: 

1. Toàn bộ hệ thống thế giới của Sa-tan và người thuộc thế giới, dòng dõi con 

người sa ngã, đều đang nằm thụ động dưới tay chiếm đoạt và thao túng của 

Sa-tan, tức kẻ ác.  

2. Trong tiếng Hi Lạp, kẻ ác chỉ về người hiểm độc, hiểm ác, người tác động đến 

người khác khiến họ trở nên gian ác; kẻ ác này là Sa-tan, tức ma quỷ, mà cả 

thế giới nằm trong hắn—c. 19b. 

3. Hệ thống gian ác này, tức vương quốc bóng tối, đã bị phán xét khi kẻ cai trị 

nó, tức Sa-tan, bị đuổi ra bởi sự kiện Chúa chịu đóng đinh trong xác thịt—Gi. 

12:31; 14:30; 16:11.  

D. Thế giới này trong Ê-phê-sô 2:2 chỉ về hệ thống Sa-tan, bao gồm nhiều thời đại: 
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1. Một thời đại là một phần của thế giới, tức hệ thống của Sa-tan. 

2. Thời đại trong Ê-phê-sô 2:2 chỉ về sự biểu hiện hiện tại và đương đại của hệ 

thống Sa-tan, được hắn sử dụng để chiếm đoạt và nắm giữ con người, ngăn họ 

khỏi Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài. 

3. Thời đại gian ác hiện tại trong Ga-la-ti 1:4 chỉ về thế giới tôn giáo, trào lưu 

tôn giáo của thế giới. 

E. Nếu muốn làm chứng cho lẽ thật trong thời đại hiện tại, chúng ta phải vâng theo 

mạng lệnh của Phao-lô trong La Mã 12:2: “Đừng bị rập khuôn theo thời đại này, 

nhưng hãy được biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí”: 

1. Bị rập khuôn, bị đồng hóa, là khoác lấy sự biểu lộ bên ngoài là điều không đến 

từ bên trong chúng ta cũng như không đại diện cho bản thể bề trong chúng ta 

là con cái được tái sinh của Đức Chúa Trời—Gi. 1:12-13. 

2. Chúng ta không nên bị thế giới đồng hóa đến mức mà chúng ta là những 

người đã được phân rẽ khỏi thế giới cho Đức Chúa Trời nhưng lại có hình ảnh 

giống thời đại này. 

3. Chúng ta cần được đổi mới trong linh của tâm trí mình, cho phép linh hòa 

quyện lan vào tâm trí chúng ta, nhờ đó trở nên linh của tâm trí và làm cho 

tâm trí, tình cảm và ý chí của chúng ta được đổi mới bởi một yếu tố mới được 

đem vào bản thể bề trong của chúng ta—Êph. 4:23; 1 Cô. 6:17; La. 12:2. 

F.  “Vậy, hãy đứng, thắt lưng bằng lẽ thật”; thắt lưng bằng lẽ thật là để làm mạnh 

mẽ toàn bản thể chúng ta—Êph. 6:14a. 

G. Chúng ta có thể làm chứng cho lẽ thật thần thượng vì chúng ta biết lẽ thật bằng 

cách ở trong Đấng thật—1 Gi. 5:20: 

1. Chúa Jesus, Con Đức Chúa Trời, đã đến và ban cho chúng ta sự hiểu biết để 

chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời đích thực và thực hữu—Gi. 1:14, 18; 1 Gi. 

5:20. 

2. 1 Giăng 5:20 hai lần nói về “Ngài là Đấng thật”, Đấng có thật, Đấng chân 

thật: 

a. Từ liệu Đấng thật chỉ về Đức Chúa Trời trở nên chủ quan đối với chúng 

ta, chỉ về Đức Chúa Trời, Đấng khách quan trở nên Đấng thật trong đời 

sống và kinh nghiệm của chúng ta. 

b. Đấng thật này là thực tại thần thượng; biết Đấng thật này có nghĩa là biết 

thực tại thần thượng bằng cách kinh nghiệm, vui hưởng và sở hữu thực 

tại này. 

c. Câu 20 hàm ý rằng thực tại thần thượng, tức chính Đức Chúa Trời, đã trở 

nên thực tại của chúng ta trong kinh nghiệm; Đức Chúa Trời từng là 

khách quan đối với chúng ta đã trở nên thực tại chủ quan của chúng ta—

c. 6. 

H. Vì chúng ta biết Đấng thật và Linh của lẽ thật (c. 20; 4:6) và vì Christ, tức lẽ thật, 

đang sống trong chúng ta và Đức Chúa Trời Tam Nhất đang vận hành trong 

chúng ta để làm cho chúng ta trở nên các Thần–nhân, tức sự tái sản sinh của 

Christ, Thần–nhân đầu tiên, nên chúng ta có thể làm chứng cho lẽ thật như 

Chúa đã làm khi Ngài nói: “Vì vậy mà Ta đã được sinh ra, cũng vì vậy mà Ta đã 

vào thế giới để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng Ta” 

(Gi. 18:37b). 


