
Sứ điệp Ba 

Được cấu tạo lẽ thật 

tuyệt đối cho đường lẽ thật 

và truyền bá lẽ thật 

để tổng kết gia tể thần thượng 

Đọc Kinh văn: Gi. 8:12, 32; 1 Gi. 1:5-8; 3 Gi. 3-4, 8; 1 Ti. 2:4; 4:3 

I. Ý định của Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài là ban phát Christ cùng mọi 

phong phú của Ngài vào trong những tín đồ được Đức Chúa Trời lựa 

chọn để cấu thành Thân thể Đấng Christ, tức Hội thánh, hầu biểu lộ Đức 

Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình và được tổng kết—Êph. 3:8-10. 

II. Để tổng kết gia tể thần thượng, chúng ta cần được cấu tạo lẽ thật—1 Gi. 

2:4; 2 Gi. 1-2: 

A. Được cấu tạo lẽ thật là để cho yếu tố nội tại của khải thị thần thượng được 

đem vào chúng ta để trở nên thành phần cấu tạo, bản thể nội tại, cấu tạo hữu 

cơ của chúng ta—1 Gi. 1:8; 4:6; 5:6. 

B. Lẽ thật vững chắc được cấu tạo vào chúng ta trở nên sự nuôi dưỡng liên tục và 

lâu dài trong chúng ta—1 Ti. 4:6. 

C. Nếu lẽ thật được đem vào chúng ta và được cấu tạo vào bản thể chúng ta, 

chúng ta sẽ có thể bảo vệ các lợi ích là những điều phong phú của thần tính 

Đức Chúa Trời và những thành tựu trong sự tổng kết của Ngài—Khải. 21:12a, 

17.  

D. Mỗi người được cứu nên thông biết, nhận thức trọn vẹn về lẽ thật—tất cả 

những điều có thật được khải thị trong Lời Đức Chúa Trời—1 Ti. 2:4; 4:3; 2 Ti. 

2:25; 3:7. 

E. Thông biết lẽ thật là lĩnh hội thấu đáo về lẽ thật, một sự công nhận trọn vẹn 

và trân quý thực tại của tất cả những điều thuộc linh và thần thượng mà 

chúng ta đã nhận được qua đức tin—Tít. 1:1; 2 Tê. 2:13.  

F. Lời Chúa, tức lẽ thật của Ngài, thì ở trong Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh 

cần được giải thích đúng đắn; vì vậy chúng ta có bộ Nghiên cứu sự sống—2 Ti. 

2:15. 

G. Chúng ta phải trả giá để học lẽ thật—Châm. 23:23: 

1. Chúng ta cần bước vào ý nghĩa nội tại của Thánh Kinh để tìm ra những gì 

Chúa nói và những gì Ngài muốn—Gi. 8:12. 

2. Chúng ta không có quyền phát minh ra bất cứ điều gì; đúng hơn, chúng ta 

chỉ khám phá những điều có trong Kinh Thánh. 

3. Sau khi học lẽ thật, chúng ta vẫn phải kinh nghiệm Christ hầu Ngài có thể 

trở nên thực tại của chúng ta; như vậy, khi nói với người khác, chúng ta sẽ 

không cung cấp tri thức hay giáo lí nhưng sẽ cung ứng Christ cho họ—Êph. 

3:16-17; 4:15, 21. 

H. Chúng ta cần được giải cứu khỏi việc chỉ lướt trên bề mặt lẽ của thật thần 

thượng, và hợp tác với Chúa bằng cách cùng lao tác với Ngài để đào sâu vào lẽ 

thật về gia tể Tân Ước lạ lùng của Ngài—3:9. 

I. Những người được cấu tạo lẽ thật là một phước hạnh lớn cho Hội thánh—La. 

9:1; 15:29. 

III. Để tổng kết gia tể thần thượng, chúng ta phải tuyệt đối cho đường lẽ 

thật thần thượng—2 Phi. 2:2: 

A. Đường lẽ thật là con đường của đời sống Cơ Đốc theo lẽ thật, tức là thực tại 

của nội dung Tân Ước—c. 2. 

B. Đường lẽ thật là đường ngay thẳng; đi con đường ngay thẳng là sống đời sống 

chính trực, không lươn lẹo và không thiên vị—c. 15. 



C. Đường lẽ thật là đường công chính; đi con đường công chính là sống đời sống 

đúng đắn với cả Đức Chúa Trời lẫn con người, một đời sống theo sự công 

chính, có thể tiếp nhận sự phán xét thuộc chính quyền của Đức Chúa Trời vì 

vương quốc công chính của Ngài—cc. 21, 9; Mat. 5:20; La. 14:17. 

D. Đường lẽ thật là “Đường lối này”, chỉ về sự cứu rỗi đầy trọn của Chúa trong 

gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời—Công. 9:2: 

1. Đó là đường lối Đức Chúa Trời ban phát chính Ngài vào trong tín đồ qua 

sự cứu chuộc của Đấng Christ và sự xức dầu của Linh—Êph. 1:7; 1 Gi. 2:27. 

2. Đó là đường lối tín đồ dự phần và vui hưởng Đức Chúa Trời—2 Phi. 1:4. 

3. Đó là đường lối tín đồ thờ phượng Đức Chúa Trời trong linh bằng cách vui 

hưởng Ngài và bước theo Jesus bị bắt bớ bằng cách làm một với Ngài—Gi. 

4:24; Hê. 13:12-13. 

4. Đó là đường lối tín đồ được đem vào trong Hội thánh và được xây dựng 

thành Thân thể Đấng Christ để mang chứng cớ của Jesus—1 Cô. 1:2; 

12:27; Khải. 1:2. 

E. Đi con đường lẽ thật là thanh tẩy hồn chúng ta bằng cách vâng phục lẽ thật; 

đây là lẽ thật thánh hóa, tức lời thực tại của Đức Chúa Trời—1 Phi. 1:22; Gi. 

17:17: 

1. Việc thanh tẩy hồn bởi vâng phục lẽ thật sẽ làm cho toàn bản thể chúng ta 

tập trung vào Đức Chúa Trời hầu chúng ta có thể trọn lòng, trọn hồn, trọn 

tâm trí mà yêu Ngài—Mác. 12:30. 

2. Sự thanh tẩy hồn như vậy dẫn đến tình yêu anh em không giả dối, tức là 

dẫn đến việc chúng ta có lòng yêu thương nồng nàn đối với những người 

Đức Chúa Trời yêu—1 Gi. 5:1. 

IV. Để tổng kết gia tể thần thượng, chúng ta cần tuyệt đối cho sự truyền bá 

lẽ thật thần thượng—Mat. 24:14; 28:19: 

A. Phúc âm bao gồm mọi lẽ thật trong Kinh Thánh; toàn bộ Kinh Thánh là phúc 

âm của Đức Chúa Trời—Êph. 1:13; Côl. 1:5: 

1. Sứ mệnh duy nhất của Hội thánh ngày nay là rao giảng phúc âm, mà nội 

dung của phúc âm là lẽ thật—Mat. 24:14; Êph. 1:13; Côl. 1:5. 

2. Chúng ta rao giảng lẽ thật là rao giảng phúc âm đỉnh cao—Mác. 16:15; 

1 Ti. 2:4. 

3. Đỉnh cao nhất trong phúc âm của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trở nên 

con người để con người có thể trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản 

chất nhưng không trong Thần cách—La. 1:3-4; 8:3, 29. 

B. Chúa đã ban cho chúng ta lẽ thật quý báu của Ngài để chúng ta lan rộng lẽ 

thật không những cho tín đồ mà còn cho những người vô tín; mọi người trên 

đất đều cần nghe lẽ thật—Gi. 18:37b. 

C. Chúa truyền bảo chúng ta đi ra môn đồ hóa các dân tộc để thời đại hiện tại có 

thể được tổng kết—Mat. 28:19-20.  

D. Chúng ta cần là một với Chúa trong việc học lẽ thật, áp dụng lẽ thật, nói lẽ 

thật và truyền bá lẽ thật—Xa. 8:16. 

E. Nếu ngày nay muốn lan rộng sự khôi phục của Chúa, chúng ta phải biết mọi 

phương diện của lẽ thật và có khả năng giảng giải lẽ thật—2 Cô. 4:2; 3 Gi. 3-4, 

8. 

F. Việc lan rộng các lẽ thật thần thượng sẽ đem đến sự phục hồi của Chúa; theo 

Ê-sai 11:9, sự phục hồi sẽ đến vì “đất sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, / 

Như các dòng nước che lấp biển.” 
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