
Message Six 

The Triune God in Christ Being Life to Us by Shining in Our Hearts 

Đọc Kinh văn: 2 Cô. 4:4, 6-7; 3:18; Mat. 17:2; Êph. 5:8-9; Khải. 22:4a, 5b; 21:23 

I. “Mà trong họ, thần của thời đại này đã làm mù tư tưởng của những người vô tín để sự tỏa 

sáng phúc âm vinh hiển của Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không thể chiếu 

trên họ”—2 Cô. 4:4: 

A. Sa-tan, thần của thời đại này, đã làm mù tư tưởng và tâm trí của những người vô tín để sự tỏa 

sáng phúc âm vinh hiển của Christ không thể chiếu sáng trong lòng họ: 

1. Những người bị mù hoặc bị che khuất nghĩ rằng họ không thờ phượng gì cả; nhưng thật ra, 

thần của họ là Sa-tan. 

2. Người vô thần thờ phượng Sa-tan mà không biết những gì mình đang làm. 

3. Hầu như mọi người ngày nay đều bị thần của thời đại này làm cho mù lòa. 

B. Là hình ảnh của Đức Chúa Trời, Christ là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời; do đó, phúc 

âm của Christ là phúc âm về vinh hiển của Ngài, điều tỏa sáng, soi rọi và chiếu sáng trong lòng 

chúng ta—Hê. 1:3; 2 Cô. 4:6. 

C. Phúc âm về vinh hiển của Christ là phúc âm về vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng chúc tụng—1 

Ti. 1:11. 

D. Bằng cách ban phát sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời trong Christ vào dân được chọn của 

Đức Chúa Trời, phúc âm vinh hiển của Christ chiếu ra vinh hiển của Đức Chúa Trời mà trong đó 

Đức Chúa Trời được chúc tụng giữa dân Ngài—Hê. 1:3; Êph. 1:3, 6, 12, 14. 

II. “Vì Đức Chúa Trời, Đấng phán: ‘Từ bóng tối mà ánh sáng chiếu ra’ là Đấng đã chiếu sáng 

trong lòng chúng tôi để tỏa sáng tri thức về vinh hiển của Đức Chúa Trời nơi mặt Jesus 

Christ”—2 Cô. 4:6: 

A. Sự chiếu sáng của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta dẫn đến kết quả là sự tỏa sáng tri thức về 

vinh hiển của Đức Chúa Trời nơi mặt Jesus Christ, tức là trong sự soi sáng làm cho chúng ta biết 

vinh hiển của Đức Chúa Trời trong phúc âm của Christ—cc. 4, 6. 

B. Sự tỏa sáng tri thức về vinh hiển của Đức Chúa Trời là nơi mặt Jesus Christ; điều này hàm ý 

rằng phúc âm về vinh hiển của Christ là một thân vị đáng yêu mà nơi mặt Đấng ấy chúng ta có 

thể thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời—cc. 4, 6; Mat. 17:2. 

C. Vinh hiển của Đức Chúa Trời được tỏ ra nơi mặt Jesus Christ là Đức Chúa Trời vinh hiển được 

biểu lộ qua Jesus Christ, Đấng là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời; biết Ngài là biết Đức 

Chúa Trời của vinh hiển—Công. 7:2; Hê. 1:3. 

D. Đức Chúa Trời càng chiếu sáng trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ càng chiếu sáng trên người khác 

hầu họ có tri thức về vinh hiển của Đức Chúa Trời nơi mặt Jesus Christ, tức là tri thức về Christ, 

Đấng biểu lộ và giãi bày Đức Chúa Trời; phúc âm vinh hiển của Christ chiếu vào trong chúng ta 

trước, sau đó chiếu ra từ bên trong chúng ta—Gi. 1:18; Mat. 5:16; Phil. 2:15. 

III. “Chúng tôi có báu vật này trong bình bằng đất để biểu minh sự tuyệt diệu của quyền năng 

ấy là của Đức Chúa Trời chứ không ra từ chúng tôi”—2 Cô. 4:7: 

A. Qua sự tỏa sáng phúc âm về vinh hiển của Christ thì Christ vinh hiển là báu vật tuyệt diệu được 

các tín đồ nhận lãnh; bây giờ, thực tại chiếu sáng của Christ, tức hiện thân và sự biểu lộ của Đức 

Chúa Trời Tam Nhất, là báu vật bên trong chúng ta—cc. 6-7: 

1. Sự chiếu sáng của Đức Chúa Trời, tức là sự ban phát của Đức Chúa Trời, trong lòng chúng ta 

đem vào trong chúng ta một báu vật, tức Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, Đấng là hiện thân của 

Đức Chúa Trời Tam Nhất như Linh ban-sự-sống, để là sự sống và mọi sự của chúng ta—cc. 4, 

6-7; Côl. 2:9; 3:4, 11; 1 Cô. 15:45b. 

2. Báu vật vô giá này, tức Đấng Christ nội cư, là nguồn cung ứng thần thượng cho đời sống Cơ 

Đốc—Phil. 4:13; 2 Cô. 13:5; 4:7. 



B. Báu vật vô giá này đã làm cho chúng ta, những bình bằng đất, trở thành chấp sự của giao ước 

mới với một chức vụ vô giá; điều này là bởi quyền năng thần thượng trong sự phục sinh; sự tuyệt 

diệu của quyền năng ấy chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời, không ra từ chúng ta—3:6; 1:9; 4:7. 

C. Những người nhận phúc âm vinh hiển qua sự chiếu sáng của chúng ta sẽ có Christ là báu vật quý 

giá được ban phát vào trong họ; rồi giống như chúng ta, họ cũng sẽ là những bình bằng đất chứa 

đựng báu vật vô giá này—cc. 4, 6-7. 

IV. “Tất cả chúng ta đều để mặt không mạng che mà ngắm xem và phản chiếu vinh hiển của 

Chúa như cái gương, đều đang được biến đổi nên cùng một hình ảnh từ vinh hiển đến 

vinh hiển, chính như từ Chúa Linh”—3:18: 

A. Ngắm xem vinh hiển của Chúa là chính chúng ta nhìn thấy Chúa; phản chiếu vinh hiển của Chúa 

là làm cho người khác có thể nhìn thấy Ngài qua chúng ta. 

B. Vinh hiển của Chúa là vinh hiển của Đấng Christ phục sinh và thăng thiên, Đấng là Linh ban-

sự-sống cư ngụ trong chúng ta để làm cho chính Ngài và tất cả những gì Ngài đã hoàn thành, đạt 

được và có được, trở nên thực đối với chúng ta để chúng ta có thể là một với Ngài và được biến 

đổi nên cùng hình ảnh như Chúa từ vinh hiển đến vinh hiển; bằng cách này, Ngài đang làm cho 

chúng ta trở nên giống như Ngài—Lu. 24:46; Hê. 2:9; 2 Cô. 3:18; La. 8:29. 

C. Đây là một tiến trình đang diễn ra trong sự sống, trong sự phục sinh—2 Cô. 3:18. 

V. “Anh em từng là bóng tối nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa nên hãy bước đi như con 

cái của ánh sáng”—Êph. 5:8: 

A. Vì Đức Chúa Trời là ánh sáng nên chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời, là con cái của ánh sáng—

1 Gi. 1:5; Êph. 5:8; Gi. 12:36. 

B. Chúng ta không chỉ là con cái của ánh sáng – chúng ta là chính ánh sáng; chúng ta là ánh sáng 

vì chúng ta là một với Đức Chúa Trời trong Chúa—Mat. 5:14; 1 Gi. 1:5. 

C. Khi ở trong ánh sáng, chúng ta ở ngoài lĩnh vực đúng sai—c. 7. 

D. Nếu bước đi như con cái của ánh sáng, chúng ta sẽ kết trái như được mô tả trong Ê-phê-sô 5:9: 

1. Trái của ánh sáng phải tốt trong bản chất, công chính trong tiến trình và thật trong sự biểu 

lộ để Đức Chúa Trời có thể được biểu lộ như là thực tại trong bước đi hằng ngày của chúng ta. 

2. Trái của ánh sáng trong sự tốt lành, công chính và lẽ thật liên quan đến Đức Chúa Trời Tam 

Nhất: 

a. Đức Chúa Trời Cha như sự tốt lành là bản chất của trái của ánh sáng; vì vậy, sự tốt lành 

trong câu 9 chỉ về Đức Chúa Trời Cha—Mat. 19:17. 

b. Công chính chỉ về Đức Chúa Trời Con vì Đấng Christ đã đến để hoàn thành mục đích của 

Đức Chúa Trời theo tiến trình công chính của Đức Chúa Trời—La. 5:17-18, 21. 

c. Lẽ thật, tức sự biểu lộ của trái của ánh sáng, chỉ về Đức Chúa Trời Linh vì Ngài là Linh 

thực tại—Gi. 14:17; 16:13. 

VI. “Họ sẽ thấy mặt Ngài…. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng trên họ”—Khải. 22:4a, 5b: 

A. Thấy mặt Đức Chúa Trời và Chiên con sẽ là phước hạnh của Đức Chúa Trời Tam Nhất mà dân 

được chuộc của Đức Chúa Trời vui hưởng trong cõi đời đời—c. 4a. 

B. Chính Đức Chúa Trời trong Chiên con sẽ chiếu sáng trên chúng ta, và chúng ta sẽ sống mãi mãi 

dưới sự tỏa sáng vinh hiển của Ngài—c. 5b; 21:23. 
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