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LỜI THEN CHỐT CHO HỘI ĐỒNG THÁNG 11 NĂM 2021 

 

Sống trong Đấng Tam Nhất Thần thượng là luôn ở trong Ngài, 

lưu lại trong Ngài, cư ngụ trong Ngài là nhà của chúng ta; 

sống với Đấng Tam Nhất Thần thượng là để Ngài luôn ở trong chúng ta 

hầu chúng ta có hiện diện của Ngài, thân vị của Ngài, ở với mình để chúng ta vui hưởng. 

 

Sống với Đấng Tam Nhất Thần thượng là có Đấng Christ phục sinh sống trong chúng ta; 

phục sinh có nghĩa rằng mọi sự đều bởi Đức Chúa Trời chứ không bởi chúng ta, 

rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể và chúng ta không thể, 

và rằng mọi sự đều được Đức Chúa Trời thực hiện, không bởi chúng ta thực hiện. 

 

Chúng ta có thể sống với Đấng Tam Nhất Thần thượng 

bởi sự cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ— 

tức Linh của Jesus chịu khổ và Đấng Christ phục sinh— 

làm chúng ta có thể sống Christ và tôn đại Christ trong mọi hoàn cảnh. 

. 

Việc kinh nghiệm và vui hưởng Đấng Tam Nhất Thần thượng cách đầy trọn— 

dự phần vào tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Chúa Jesus Christ, 

và sự tương giao của Thánh Linh—được hoàn tất bởi Đấng 

hiện có, đã có, và sắp đến, bởi bảy Linh, và bởi Jesus Christ, 

Chứng nhân thành tín, Con trưởng từ kẻ chết, và Đấng cai trị các vua trên đất. 
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CHỦ ĐỀ TỔNG QUÁT: SỐNG TRONG VÀ VỚI ĐẤNG TAM NHẤT THẦN THƯỢNG 

Bài Một 

Gia tể thần thượng cùng với sự ban phát thần thượng của Đấng Tam Nhất               

Thần thượng trong chuyển động thần thượng và trong kinh nghiệm của chúng ta 

 

Đọc Kinh văn: 1 Ti. 1:3-5; Gi. 4:14b; 

Mat. 1:18, 20-21, 23; 3:16-17; 6:9-10, 13; 12:28; 28:19 

I. Chúng ta cần thấy rằng vấn đề trọng tâm trong Kinh Thánh là gia tể thần 

thượng cùng với sự ban phát thần thượng Đấng Tam Nhất Thần thượng vào 

trong tín đồ trong Christ để xây dựng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ, là 

điều sẽ tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới, tức sự biểu lộ đời đời, tập thể của Đức 

Chúa Trời Tam Nhất—1 Ti. 1:3-5; Êph. 3:14-21; 4:16; Khải. 21:2, 10-11: 

A. Gia tể thần thượng là sự quản trị gia đình của Đức Chúa Trời để ban phát chính Ngài 

trong tính Tam Nhất Thần thượng vào trong dân được chọn của Ngài để họ có thể 

được biến đổi nhằm sản sinh Hội thánh là Thân thể Đấng Christ, nhà của Đức Chúa 

Trời, vương quốc của Đức Chúa Trời, và người tương xứng của Christ, mà kết cuộc 

của những điều này là Giê-ru-sa-lem Mới—1 Ti. 1:3-4; Gi. 1:14, 29; Công. 2:24; 1 Cô. 

12:12-13; 15:45b; 1 Ti. 3:15; Khải. 5:10; 21:2. 

B. Mọi điều được đề cập trong Tân Ước về Đức Chúa Trời đều có liên quan đến sự ban 

phát thần thượng vì gia tể thần thượng; gia tể thần thượng được hoàn tất bởi sự ban 

phát thần thượng của Đấng Tam Nhất Thần thượng—La. 8:3, 11; Êph. 1:3-23; 2 Cô. 

13:14; Êph. 3:14-21. 

C. Toàn bộ Kinh Thánh được viết theo khải tượng kiểm soát đó là Đức Chúa Trời Tam 

Nhất đang đem chính Ngài vào trong dân được chọn và được chuộc của Ngài để là sự 

sống và sự cung ứng sự sống của họ hầu dầm thấm toàn bản thể họ bằng Đấng Tam 

Nhất Thần thượng, tức bằng cha là nguồn mạch, Con là sự màu mỡ, và Linh là dòng 

sông—Thi. 36:8-9. 

D. Đức Chúa Trời Tam Nhất—Cha, Con và Linh—đã trải qua tiến trình để trở nên Linh 

ban-sự-sống hầu chúng ta có thể uống Ngài, và Ngài trở nên sự vui hưởng của chúng 

ta; đây là sự ban phát thần thượng của Đấng Tam Nhất Thần thượng—Gi. 1:14; 4:14; 

7:37-39; 1 Cô. 12:13; 15:45b; 2 Cô. 13:14. 

E. Khi chúng ta uống nước sự sống, nước ấy trong chúng ta trở thành “một mạch nước 

phun lên vào trong sự sống đời đời” (Gi. 4:14b); là căn nguyên, Cha là nguồn mạch; là 

sự biểu lộ, Con là suối; và là sự truyền phát, Linh là sự tuôn chảy; giới từ vào trong 

cũng có nghĩa là “trở nên”, và toàn thể sự sống đời đời là Giê-ru-sa-lem Mới; do đó, sự 

tuôn chảy của Đấng Tam Nhất Thần thượng bên trong chúng ta và ra từ chúng ta dẫn 

đến việc chúng ta trở nên Giê-ru-sa-lem Mới (7:37-39; Thi. 46:4; Khải. 22:1-2; 7:17; 

21:6; 22:17). 

II. Dựa trên khải tượng kiểm soát của gia tể thần thượng cùng với sự ban phát 

thần thượng của Đấng Tam Nhất Thần thượng, trong sách Ma-thi-ơ chúng ta có 



thể thấy Đấng Tam Nhất Thần thượng trong chuyển động thần thượng và trong 

kinh nghiệm của chúng ta: 

A. Trong Ma-thi-ơ chương 1, Thánh Linh (cc. 18, 20), Christ (Con—c. 18), và Đức Chúa 

Trời (Cha—c. 23) đều hiện diện để sản sinh con người Jesus (c. 21), là Giê-hô-va Đấng 

cứu rỗi và Đức Chúa Trời ở với chúng ta, là chính hiện thân của Đức Chúa Trời Tam 

Nhất: 

1. Ma-thi-ơ 1:20 và 21 khải thị sự hoài thai thần thượng bởi Thánh Linh và sự sinh 

ra Jesus (Con); và câu 23 cho chúng ta biết rằng Đấng này được con người gọi là 

Em-ma-nu-ên, nghĩa là “Đức Chúa Trời [Đức Chúa Trời Cha] ở với chúng ta.” 

2. Đức Chúa Trời Cha ở với chúng ta là kết quả của sự hoài thai thần thượng bởi 

Thánh Linh cùng với sự sinh ra Jesus, là Con—đc. Lu. 1:35. 

B. Trong Ma-thi-ơ chương 3, Con đang đứng trong nước báp-têm dưới các tầng trời mở 

ra, Linh giống như bồ câu ngự xuống trên Con, và Cha từ các tầng trời phát ngôn với 

Con—cc. 16-17: 

1. Chúa Jesus được sinh ra bởi Linh (Lu. 1:35), có Linh của Đức Chúa Trời bên trong 

Ngài về mặt thể yếu vì sự sinh ra của Ngài; kế đến, Linh của Đức Chúa Trời ngự 

xuống trên Ngài về mặt gia tể để xức dầu cho Ngài làm Vua mới và giới thiệu Ngài 

cho dân Ngài vì chức vụ của Ngài—Ês. 61:1; 42:1; Thi. 45:7. 

2. Việc Chúa chịu báp-têm để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời và để chịu 

chết và phục sinh đã đem đến cho Ngài ba điều: các tầng trời mở ra, Linh của Đức 

Chúa Trời giáng xuống, và sự phát ngôn của Cha; điều này cũng giống với chúng 

ta ngày nay để hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời—Mat. 3:16-17. 

3. Bởi Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống trên Ngài như bồ câu mà Chúa Jesus đã 

phụng sự trong sự hiền hòa và đơn thuần, chỉ chú tâm vào ý muốn của Đức Chúa 

Trời. Sự giáng xuống của Linh là sự xức dầu của Đấng Christ, trong khi sự phát 

ngôn của Cha là lời chứng về Ngài là Con yêu dấu. 

C. Trong Ma-thi-ơ chương 6, lời cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện bắt đầu 

bằng Đức Chúa Trời Tam Nhất, theo trình tự Cha, Con và Linh (cc. 9-10), và cũng kết 

thúc bằng Đức Chúa Trời Tam Nhất, nhưng theo trình tự Con, Linh, và Cha (c. 13); 

cầu nguyện như vậy là cầu nguyện để Đức Chúa Trời Tam Nhất sẽ thắng thế dưới đất 

như Ngài đang thắng thế trên các tầng trời. 

1. Trong Ma-thi-ơ 6:9-10, Chúa dạy tín đồ cầu nguyện bằng cách nói ra ba lời cầu xin, 

ngụ ý về tính Tam Nhất của Thần cách: “Danh Cha được tôn thánh” chủ yếu liên 

quan đến Cha; “Vương quốc Cha đến”, liên quan đến Con; và “Ý muốn Cha được 

thực hiện”, liên quan đến Linh: 

a. Để danh Ngài được tôn thánh, chúng ta nên biểu lộ Ngài trong nếp sống của 

mình bằng một đời sống hằng ngày được biệt riêng cho Đức Chúa Trời và được 

dầm thấm Đức Chúa Trời—1 Phi. 1:15-17; 2 Phi. 1:4; đc. Ês. 11:2. 

b. Để vương quốc của Đức Chúa Trời đến, chúng ta phải sống một đời sống công 

chính, bình an, và vui mừng trong Thánh Linh—La. 14:17. 

c. Để ý muốn thần thượng được thực hiện trên đất tức là đem sự cai trị thuộc 

trời, tức vương quốc các tầng trời, đến đất này—đc. Mat. 8:9a. 

d. Điều này đang được hoàn tất trong thời đại này, và cuối cùng sẽ được hoàn tất 

trong thời đại vương quốc sắp đến, khi uy danh của Đức Chúa Trời trỗi cao 

trên khắp đất (Thi. 8:1), vương quốc của thế giới trở nên vương quốc của Đấng 

Christ (Khải. 11:15), và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành. 

2. Lời cầu nguyện mẫu của Chúa kết thúc bằng cách nói: “Vì vương quốc, quyền năng 

và vinh hiển đều thuộc về Cha mãi mãi. A-men”—Mat. 6:13: 
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a. Vương quốc là của Con và là lĩnh vực mà Đức Chúa Trời vận dụng quyền năng 

của Ngài; quyền năng là của Linh và quyền năng ấy thực hiện ý định của Đức 

Chúa Trời để Cha có thể biểu lộ vinh hiển Ngài. 

b. Do đó, lời cầu nguyện được Chúa dạy trong sự dạy dỗ tối cao của Ngài bắt đầu 

bằng Đức Chúa Trời Cha và cũng kết thúc bằng Đức Chúa Trời Cha, Đấng là 

khởi đầu và kết thúc, An-pha và Ô-mê-ga, để Đức Chúa Trời Cha có thể là tất 

cả trong tất cả—1 Cô. 15:28. 

D. Trong Ma-thi-ơ chương 12, Con, trong thân vị của con người, đã đuổi quỷ bởi Linh để 

đem đến vương quốc của Đức Chúa Trời Cha—c. 28: 

1. Cách Ngài đuổi quỷ, bởi Đấng khác và vì Đấng khác, cho thấy rằng Ngài không 

hành động cách cá nhân nhưng bằng sự khiêm nhường và vô kỉ. 

2. Là trung tâm của Đấng Tam Nhất Thần thượng, Con hoàn toàn không bởi chính 

Ngài, vì chính Ngài, hay cho chính Ngài; hễ điều gì Ngài làm đều bởi Linh của Đức 

Chúa Trời và vì vương quốc của Đức Chúa Trời Cha. 

3. Con không làm bất kì điều gì bởi chính Ngài hay vì chính Ngài; ở đây chúng ta có 

thể thấy sự khiêm nhường và vô kỉ của Ngài; điều này cũng chỉ cho chúng ta thấy 

sự hài hòa, vẻ đẹp, và sự tuyệt diệu trong Đấng Tam Nhất Thần thượng. 

4. Chuyển động của Đấng Tam Nhất Thần thượng cùng với sự phối hợp thần thượng 

trong Ma-thi-ơ 12:28 là một gương mẫu tuyệt diệu và đẹp đẽ để chúng ta noi theo; 

đây là gương mẫu tốt mà Đầu của chúng ta đã thiết lập để chúng ta phối hợp như 

các chi thể trong Thân Ngài: 

a. Ngày nay trong nếp sống Hội thánh, Thân thể Đấng Christ chưa được xây dựng 

cách đầy đủ vì thiếu sự phối hợp đúng đắn. 

b. Chúng ta có thể làm điều gì đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng những 

gì chúng ta làm không nên bởi chính mình mà bởi một số người khác; hơn nữa, 

những gì chúng ta làm không nên vì lợi ích của chính mình nhưng vì lợi ích và 

quyền hạn của Đức Chúa Trời trên đất này. 

E. Trong Ma-thi-ơ chương 28, sau khi Christ là A-đam cuối cùng (1 Cô. 15:45b) đã trải 

qua tiến trình chịu đóng đinh, bước vào lĩnh vực phục sinh và trở nên Linh ban-sự-

sống, thì Ngài đã trở lại với các môn đồ trong bầu không khí và thực tại của sự phục 

sinh để truyền bảo họ làm cho các dân tộc trở thành dân vương quốc bằng cách báp-

têm họ vào trong danh, thân vị, thực tại, của Đấng Tam Nhất Thần thượng—Mat. 

28:19: 

1. Việc Christ là trung tâm của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình là 

để các môn đồ báp-têm người khác vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-

qua-tiến-trình bằng cách báp-têm họ vào trong Ngài—Công. 8:16; 19:5; Ga. 3:27; 

La. 6:3-4; 1 Cô. 12:13. 

2. Báp-têm người khác vào trong danh của Đức Chúa Trời Tam Nhất là đem họ vào 

mối liên hiệp hữu cơ, thuộc linh, và huyền bí với Ngài. 

3. Một danh cho Đấng Tam Nhất Thần thượng là toàn bộ Bản thể Thần thượng, 

tương đương với thân vị của Ngài; báp-têm người nào đó vào trong danh của Đức 

Chúa Trời Tam Nhất là dìm họ vào mọi điều Đức Chúa Trời Tam Nhất là. 

III. Chúng ta cần cầu nguyện để Linh thực tại chỉ dẫn chúng ta vào mọi thực tại 

của gia tể thần thượng cùng với sự ban phát thần thượng của Đấng Tam Nhất 

Thần thượng trong chuyển động thần thượng và trong kinh nghiệm của mình; 

chúng ta cần trở nên những người sống trong và với Đấng Tam Nhất Thần 

thượng, có Ngài là chính thực chất và yếu tố của đời sống chúng ta—Gi. 16:13; 

15:4-5. 


