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Ngu yêhkt ắckcủakvnệcklàm một kvớnkĐứckC úakTrờnk 

đượckê ảnkt  ịkt rohgksác kGnê-rê-mi 

Đọc Kinh văn: Sáng. 2:8-9, 16-17;  

Giê. 2:13; 15:16, 19; 23:5-6; 31:31-34; 40:5-6, 13-14 

I. VnệckĐứckC úakTrờnkmu ốhklàm một kvớnkcohkhgườnkvàkcohkhgườnklàm một kvớnkNgànkcók

t  ểkđượckt  ấykt rohgksựkt ươhgkđồhgkcủakĐứckC úakTrờnkvàkcohkhgườnkvềk ìh kảh kvàk

 ìh kdạhg: 

A. Đức Chúa Trời không tạo dựng nên “loài người” trong sự sáng tạo của Ngài; đúng hơn, Đức 

Chúa Trời tạo dựng theo loài của Ngài, tức là loài Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đã tạo 

dựng con người bằng hơi thở sự sống vì mục đích có linh để con người tiếp xúc Ngài và tiếp 

nhận Ngài—Sáng. 1:24-26; 2:7. 

B. Trong Sáng Thế Kí 18:2-13 có ba người đã hiện ra với Áp-ra-ham; một trong số những người 

này là Đấng Christ—Đức Giê-hô-va—và hai người còn lại là hai thiên sứ (19:1); điều này có 

nghĩa là hai nghìn năm trước khi nhục hóa, Đức Chúa Trời đã hiện ra như một người khi 

thăm viếng bạn của Ngài là Áp-ra-ham—2 Sử. 20:7; Ês. 41:8; Gia. 2:23. 

C. Thiên sứ của Đức Chúa Trời (Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, người của Đức Chúa Trời—tức 

Đấng Christ) đã hiện đến cùng Ma-nô-a và vợ ông trước khi Đấng Christ nhục hóa— 

Quan. 13:3-6; 22-23. 

D. Đa-ni-ên đã thấy khải tượng về Đấng Christ là Con Loài người trước khi Đấng Christ nhục 

hóa; theo Đa-ni-ên 7:13-14, Đa-ni-ên đã thấy Con Loài người đến với những đám mây thuộc 

trời, và thậm chí Ngài còn đi đến Đấng Thượng cổ, tức Đức Chúa Trời đời đời, và được đem 

đến gần trước mặt Đấng ấy; quyền thống trị, vinh hiển và vương quốc được giao cho Ngài để 

mọi dân, mọi quốc gia, và mọi thứ tiếng phải phụng sự Ngài; quyền thống trị của Ngài là 

quyền thống trị đời đời, sẽ không qua đi, và vương quốc của Ngài là vương quốc sẽ không bị 

hủy diệt. 

E. A-đam là hình bóng, hình ảnh báo trước của Đấng Christ—La. 5:14. 

F. Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình—Côl. 1:15. 

G. Lời (Đức Chúa Trời) đã trở nên xác thịt (Gi. 1:14), đến trong hình dạng thuộc xác thịt của tội 

(La. 8:3) và không có tội của xác thịt (2 Cô. 5:21; Hê. 4:15). 

H. Christ, Đấng vốn tồn tại trong hình trạng của Đức Chúa Trời, đã lấy hình trạng của nô lệ, 

trở nên như hình dạng con người và được thấy trong hình dáng như một người, trong sự 

nhục hóa của Ngài—Phil. 2:6-8. 

I. Ê-tiên đã thấy các tầng trời mở ra và Con Loài người, tức Đấng Christ, ở bên phải Đức Chúa 

Trời (Công. 7:56); điều này hàm ý rằng sau khi Đấng Christ thăng thiên đến các tầng trời, 

Ngài vẫn là Con Loài người (xem Thánh ca 132). 

J. Trong Ma-thi-ơ 26:64 Chúa Jesus phán: “Các ông sẽ thấy Con Loài người ngồi bên tay phải 

Đấng quyền năng [Đức Chúa Trời] và ngự trên mây trời mà đến”; điều này cho thấy rằng khi 

Chúa Jesus trở lại, Ngài sẽ vẫn là Con Loài người. 

K. Trong La Mã 8:29, Phao-lô nói rằng những người mà Đức Chúa Trời đã biết trước (tức là tín 

đồ chúng ta) thì Ngài cũng đã tiền định để được đồng hóa theo hình ảnh của Con Ngài, hầu 

cho Con Ngài là Con trưởng giữa nhiều anh em; bởi Con Ngài phục sinh mà đã làm chúng ta 

trở thành nhiều em của Con Ngài, chúng ta trở thành một loài mới: “loài Thần–nhân”. 

L. 2 Cô-rin-tô 3:18 chép: “Tất cả chúng ta đều để mặt không mạng che mà ngắm xem và phản 

chiếu vinh hiển của Chúa như cái gương, đều đang được biến đổi nên cùng một hình ảnh từ 

vinh hiển đến vinh hiển, chính như từ Chúa Linh”; La Mã 12:2a nói về việc chúng ta được 

biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí. 



M. Phi-líp 2:15 nói về việc chúng ta không chỗ chê trách và tinh thuần, là con cái không tì vết 

của Đức Chúa Trời giữa thế hệ lươn lẹo và sa đọa, giữa họ chúng ta chiếu ra như vật thể 

sáng trong thế giới. 

N. Chúa Jesus Christ sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta để được đồng hóa theo thân 

thể vinh hiển của Ngài, theo sự vận hành của Ngài mà bởi đó Ngài thậm chí có thể khiến mọi 

sự quy phục chính Ngài—3:21. 

O. Khi Christ được hiển lộ, chúng ta sẽ giống như Ngài cách hoàn toàn, hoàn hảo và tuyệt đối, 

vì chúng ta sẽ thấy Ngài chính như Ngài là vậy—1 Gi. 3:2b. 

P. Mọi điều này sẽ tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới; Khải Thị 4:3 chép: “Đấng [Đức Chúa Trời] 

đang ngồi ấy mang dáng vẻ như bích ngọc”; dáng vẻ của Đức Chúa Trời, Đấng đang ngồi trên 

ngai, giống như bích ngọc. 

Q. Theo Khải Thị chương 21, ánh sáng của Giê-ru-sa-lem Mới giống như loại đá quý nhất, giống 

như bích ngọc (c. 11b); tường thành được xây bằng bích ngọc, nền thứ nhất của tường thành 

cũng bằng bích ngọc (cc. 18a, 19): 

1. Cuối cùng, Đức Chúa Trời và con người, con người và Đức Chúa Trời, tất cả đều có dáng

vẻ của bích ngọc; vì thế, kết luận và sự tổng kết của Kinh Thánh là Giê-ru-sa-lem Mới,

tức thần tính hòa quyện với nhân tính; thần tính trở thành nơi cư ngụ của nhân tính và

nhân tính trở thành nhà của thần tính.

2. Trong thành này, vinh hiển của Đức Chúa Trời được hiển lộ trong con người, sáng ngời

và rực rỡ; bây giờ, chúng ta đang trong tiến trình được thần hóa để trở nên Giê-ru-sa-lem

Mới và mang cùng dáng vẻ với Đức Chúa Trời, tức bích ngọc—cc. 11, 23.

3. Trong cuối thời đại này, chúng ta dạy dỗ và rao giảng lẽ thật về Đức Chúa Trời đã trở nên

con người để làm cho con người trở nên Đức Chúa Trời, giống Ngài trong sự sống và

trong bản chất nhưng không trong Thần cách; thật phước hạnh biết bao khi nghe được lẽ

thật này.

4. Cuối cùng, các Thần–nhân sẽ là những người chiến thắng, những người đắc thắng, là Si-

ôn ở trong Giê-ru-sa-lem; việc chúng ta sống nếp sống Thần–nhân trong mọi chi tiết của

đời sống hằng ngày sẽ đưa đến một cuộc phấn hưng mới chưa từng có trong lịch sử, và

điều này sẽ kết thúc thời đại này—đọc Thi Thiên 48:2 chú thích 1.

II. Sách Giê-rê-mi cho c úhgkt akt  ấykhgu yêhkt ắckcủakvnệcklàm một kvớnkĐứckC úakTrờn:

A. Nguyên tắc của việc làm một với Đức Chúa Trời, tức nguyên tắc của cây sự sống, đối kháng

với nguyên tắc của cây tri thức thiện và ác như được thấy trong Giê-rê-mi 2:13, câu này khải 

thị hai tội phạm cơ bản của dân Đức Chúa Trời: 

1. Tội thứ nhất là đã từ bỏ Đức Giê-hô-va là nguồn mạch nước hằng sống; tội thứ nhì là đã

tự đào lấy các hồ bị vỡ bể không thể chứa nước được.

2. Nguyên tắc trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời không muốn dân được chọn của Ngài

nhận lấy bất cứ điều gì khác hơn chính Ngài làm nguồn của họ; bằng cách đặt con người

trước cây sự sống, tượng trưng cho Đức Chúa Trời là sự sống, Đức Chúa Trời đang ngụ ý

rằng Ngài muốn con người dự phần cây sự sống, chứ không dự phần bất cứ điều gì khác;

dự phần cây sự sống là nhận Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất của chúng ta, tức là

nguồn của mọi sự—Sáng. 2:8-9.

3. Tội thứ nhì là dân Đức Chúa Trời đã không tin cậy nơi Đức Chúa Trời nhưng tin cậy nơi

chính mình mà làm bất cứ điều gì họ có thể để tự tạo ra một điều gì đó hầu vui hưởng

riêng; tội là từ bỏ Đức Chúa Trời và làm điều gì đó bởi chính mình và cho chính mình.

4. Hai tội cơ bản này cho chúng ta thấy cây sự sống tượng trưng cho Đức Chúa Trời, và cây

tri thức thiện và ác tượng trưng cho Sa-tan (cc. 8-9, 16-17); dân Israel đã bị sao nhãng

khỏi cây sự sống mà quay sang cây tri thức, khỏi nguồn nước hằng sống mà quay sang các

hồ (các hình tượng).

B. Đức Chúa Trời đã đặt con người trước cây sự sống, hàm ý rằng Ngài muốn trở nên một với 

con người, tức là trở nên sự sống, sự cung ứng sự sống và mọi sự của con người—cc. 8-9. 



1. Cây sự sống tượng trưng cho Đấng Christ bị đóng đinh (được ngụ ý trong cây là thanh

gỗ—1 Phi. 2:24) và được phục sinh (được ngụ ý trong sự sống của Đức Chúa Trời—

Gi. 11:25) là hiện thân của mọi sự phong phú của Đức Chúa Trời để chúng ta ăn.

2. Ăn cây sự sống, tức là vui hưởng Đấng Christ là sự cung ứng sự sống, nên là vấn đề chính

yếu trong nếp sống Hội thánh; nhận lấy Christ bằng cách ăn Ngài là để Ngài được đồng

hóa vào trong bản thể của chúng ta cách hữu cơ và trao đổi chất để hòa quyện chính Ngài

với chúng ta—Khải. 2:7; Gi. 6:57, 63:

a. Những lời mà Chúa phán là linh và là sự sống; điều này cho thấy rằng những lời

Chúa phát ngôn là hiện thân của Linh sự sống—c. 63:

(1) Ngài bây giờ là Linh ban-sự-sống trong sự phục sinh (1 Cô. 15:45b), và Linh được

hiện thân trong lời của Ngài. 

(2) Khi tiếp nhận lời Ngài bằng mọi sự cầu nguyện và cầu xin (Êph. 6:17-18) bằng 

cách vận dụng linh, chúng ta nhận được Linh, Đấng là sự sống. 

b. Ăn Christ là ăn lời Ngài, tiếp nhận lời Ngài, mà lời này là hiện thân của Linh sự

sống, bằng cách vận dụng linh của chúng ta—

III. Đểkh ậhklấy,kt ńpkh ậhkvàkgnữklờnkcủakĐứckC úakTrờn,kc úhgkt akp ảnklàkmột kvớnkNgànk

các kt u yệt kđốn:

A. Trường hợp của Ghê-đa-lia là trường hợp của một người không là một với Đức Chúa Trời; dù

Ghê-đa-lia trung tín trong việc quan tâm đến Giê-rê-mi, tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng 

ông lại không tìm kiếm lời Chúa, vì đây không phải là thói quen của ông—Giê. 40:5-6, 13-14. 

1. Ghê-đa-lia đã không nhận Đức Chúa Trời là nguồn để là một với Ngài và tiếp nhận bất

cứ điều gì ra từ Ngài; nếu là người làm một với Đức Chúa Trời thì điều đầu tiên lẽ ra ông

nên làm là tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời.

2. Để nhận lãnh, tiếp nhận và giữ lời của Đức Chúa Trời là sự biểu lộ của ý tưởng, ý muốn,

khát vọng của lòng Ngài và niềm vui thích tốt lành của Ngài, chúng ta phải tuyệt đối là

một với Ngài, tin vào Ngài, nương cậy nơi Ngài, và không có bất kì ý kiến nào ra từ bản

ngã—đc. 2 Cô. 1:8-9, và c. 12, chú thích 2.

3. Nguyên tắc của Kinh Thánh, nhất là của Tân Ước, là Đức Chúa Trời mở chính Ngài ra

cho chúng ta hầu chúng ta có thể bước vào trong Ngài, tiếp nhận Ngài, và trở nên một với

Ngài; khi đó Ngài sẽ ở trong chúng ta, và chúng ta sẽ ở trong Ngài, nhận lấy Ngài là mọi

sự—Gi. 15:4-5; 1 Gi. 2:28; 3:24.

4. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ tiếp nhận là lời của Ngài để bày tỏ ý tưởng, ý muốn, khát

vọng của lòng Ngài, và niềm vui thích tốt lành của Ngài; chúng ta sẽ không quan tâm đến

ý kiến và sở thích của mình; bằng cách này, chúng ta trở thành môi miệng của Ngài để nói

Ngài ra cho người khác hầu cung ứng cho họ—Giê. 1:6-9.

B. Chúa phán với Giê-rê-mi: “Nếu con đem điều quý báu ra khỏi điều vô giá trị thì con sẽ như 

miệng Ta”—15:19; 23:29; đc. c.16: 

1. Chúng ta cần con mắt của lòng mình được soi sáng để thấy được sự tuyệt diệu, tính siêu

việt, giá trị vượt trỗi của Christ là điều quý báu cho người tin Ngài hầu đạt được Christ,

kể mọi sự gì khác hơn Christ là mất—Phil. 3:7-8; 1 Phi. 2:7; đc. cc.4, 6.

2. Chúng ta phải trân quý những lời của Chúa hơn cả phần thức ăn được chia cho mình,

nếm Chúa trong lời của Ngài là thực tại của miền đất tốt tươi tuôn tràn sữa nuôi dưỡng

và mật tươi mới để chúng ta ban phát cho dân Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi trọn vẹn của

họ—Gióp. 23:12; 1 Phi. 2:2-5; Thi. 119:103; Phục. 8:8; Nhã. 4:11a.

3. Chúng ta phải trân quý lời của Chúa hơn cả mọi sự giàu có thuộc đất hầu có thể nói ra

sấm ngôn của Đức Chúa Trời (sự phát ngôn của Đức Chúa Trời, lời nói ra của Đức Chúa

Trời, là lời truyền tải khải thị thần thượng) để ban phát cho mọi thánh đồ sự phong phú

không dò lường được của Christ như là ân điển đa dạng thuộc Đức Chúa Trời—

Thi. 119:72, 9-16; Êph. 3:8; 2 Cô. 6:10; 1 Phi. 4:10-11.

IV. Nguyên do củakvnệckdâhkIsraelkt  ất kbạnkvàkbạnkt rậhklàk ọkđã đáh kmất k nệhkdnệhkcủak

ĐứckC úakTrờnk vàk ê ôhgk còhk làkmột k vớnk ĐứckC úakTrờnk hữak (đc. G-suê 7:3-4; 9:14);



c úhgkt akhêhklu ôhklàkmột kvớnkĐứckC úakTrờn,kĐấhgkê ôhgkc ỉkởkgnữakvòhgkc úhgkt akmàk

còhkởkt rohgkc úhgkt a,klàmkc úhgkt akt rởkt  àh kh ữhgkhgườnkởkcùhg ĐứckC úakTrờn, t ứck

h ữhgkT ầh–nhân: 

A. Là những Thần–nhân, chúng ta nên thực hành là một với Chúa, bước đi với Ngài, sống với 

Ngài và để toàn bản thể chúng ta cùng với Ngài (La. 8:4; 2 Cô. 2:10; Ga. 5:16, 25); đây là cách 

để bước đi như một Cơ Đốc nhân, để chiến đấu như một người con của Đức Chúa Trời, và để 

xây dựng Thân thể Đấng Christ; nếu có hiện diện của Chúa, là một với Ngài, chúng ta có sự 

khôn ngoan, sự thấy từ bên trong, sự nhìn thấy trước, và sự hiểu biết bề trong về nhiều điều; 

hiện diện của Chúa là mọi sự đối với chúng ta. 

B. Sự cứng lòng của con dân Israel trong việc phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời là vì họ không 

là một với Đức Chúa Trời (Giê. 42:1–43:2); nếu là một với Đức Chúa Trời thì có lẽ họ đã tiếp 

nhận lời của Đức Chúa Trời và biết lòng của Ngài, bản chất của Ngài, tâm trí của Ngài, và 

mục đích của Ngài; hơn thế nữa, có lẽ họ đã tự phát sống Ngài và được cấu tạo bởi Ngài để là 

chứng cớ của Ngài trên đất. 

C. Những người không là một với Đức Chúa Trời sẽ không nhận lấy ý muốn và niềm vui thỏa 

tốt lành của Ngài nhưng bày tỏ ý kiến riêng và theo đuổi sở thích riêng của họ; làm như vậy 

là từ bỏ Đức Chúa Trời là nguồn mạch nước hằng sống và đào các hồ bị vỡ bể không chứa 

nước được—2:13. 

V. Đểklàkmột kvớnkĐứckC úakTrờn,kc úhgkt akcầhkC rnst klàkC ồnkcủakĐa-vít t rởkt  àh ksựkcứu k

c u ộckvàksựkxưhgkcôhgkc íh kcủakc úhgkt a;kđnều khàykdẫhkĐứckC úakTrờnkTamkN ất kvàok

t rohgkc úhgkt akđểklàksựksốhg,klu ật ksựksốhgkbêhkt rohg,kê ảkhăhgkvàklàkmọnksựkcủakc úhgk

t ak ầu kbahkp át chính Ngài vào chúng ta đểkt  ựck nệhkgnakt ểkcủakNgàn;kđây là giao ướck

mớnk(Gnê.k31:33);kcu ốnkcùhg,kc úhgkt aksẽkbńt kĐứckC úakTrờn,ksốhgkĐứckC úakTrờnkvàk

t rởkt  àh kĐứckC úakTrờnkt rohgksựksốhgkvàkt rohgkbảhkc ất kh ưhgkê ôhgkt rohgkT ầhk

các k ầu kc úhgkt akcókt  ểkt rởkt  àh ksựkbnểu klộkt ậpkt  ểkcủakNgànklàkGnê-ru-sa-lemkMớn—

23:5-6; 31:31-34; K ản.k21:2. 
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