
Sứ điệp Mười 

Lờnk ứa,klờnkt nêhkt rn,kdâhksót kvàksựkê ônkp ục 

Đọc Kinh văn: Giê. 25:11; 29:10-11, 14; 

30:1-3, 10-11, 16-19; 31:1-9, 11-13; 33:6 

I. ĐứckC úakTrờnkđã c ọhkcohkdâhkIsraelkvàk làmk ọk t rởk t  àh kdâhkcủakNgàn,kh ư một k

 ìh kbóhgkc okHộnkt  áh —La. 9:11-13; Công. 7:38: 

A. Con dân Israel, tức dân được chọn của Đức Chúa Trời, là hình bóng tập thể, vĩ đại nhất của 

Hội thánh—1 Cô. 10:1-11. 

B. Trong hình bóng này, chúng ta có thể thấy rằng Hội thánh được chọn và được chuộc bởi Đức 

Chúa Trời, Hội thánh vui hưởng Christ và Linh là sự cung ứng sự sống, Hội thánh xây dựng 

nơi cư trú của Đức Chúa Trời, Hội thánh thừa hưởng Christ là phần hưởng, Hội thánh suy 

thoái và bị bắt làm phu tù, Hội thánh được khôi phục, và trông đợi Christ đến. 

II. ĐứckGnê-hô-vak ứaksẽkxoaykc u yểhkt ìh kcảh kp u kt ùkcủakdâhkIsraelkvàkđemk ọkt rởkvềk

mnềhkđất kcủak ọ—Giê. 16:15; 30:1-3, 10-11, 16-19; 31:1-9, 11-13:

A. Đức Giê-hô-va phán: “Ta biết ý tưởng mà Ta nghĩ về các con, là ý tưởng bình an, không phải

tai họa, để cho các con có niềm hi vọng lúc cuối đời mình”—29:11. 

B.  “Ta đã yêu con bằng tình yêu đời đời, / Nên đã lấy sự nhân từ mà kéo con đến”—31:3. 

C. Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ xoay chuyển tình cảnh phu tù của các con và tập họp các con lại 

từ mọi dân tộc và từ mọi nơi mà Ta đã đuổi các con đến, và sẽ đem các con trở về nơi mà Ta 

đã lưu đày các con khỏi đó”—29:14. 

D.  “Ta sẽ dựng xây lại các con, thì các con sẽ được dựng xây, / Hỡi người nữ đồng trinh Israel! / 

Con sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức cho mình / Và sẽ hòa làm một với những người nhảy 

múa vui vẻ”—31:4. 

E.  “Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn, / Và họ sẽ tuôn ra sự tốt lành của Đức Giê-hô-va.../ 

Và hồn họ sẽ như vườn đượm nước, / Chẳng còn buồn rầu nữa”—c. 12. 

F.  “Ta sẽ làm cho sự sầu thảm của họ trở thành sự vui mừng / An ủi họ và khiến họ hân hoan 

từ sự buồn rầu”—c. 13. 

III. Giê-rê-mnkhónk t nêhk t rnk rằhgk sựkp u k t ùk củak Israelk t ạnkBa-ly-lôhk sẽk làk bảykmươi năm—

25:11:

A. Lời nói về bảy mươi năm là sự an ủi đối với Giê-rê-mi, đảm bảo với ông rằng tình cảnh khốn

khổ của đất nước và dân sự ông, của đền thờ và thành, sẽ chỉ kéo dài bảy mươi năm—29:10; 

Xa. 7:5. 

B. Như Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân sự để họ bị bắt làm phu tù thì Ngài cũng sẽ đem họ trở lại, 

không phải như những phu tù, nhưng như những chiến binh toàn thắng—2 Sử. 36:21-23. 

C. Vì Đa-ni-ên hiểu lời tiên tri trong Giê-rê-mi 25:11-12 và 29:10-14 về bảy mươi năm phu tù 

của Israel nên ông đã chú mặt “hướng về Chúa là Đức Chúa Trời để tìm kiếm Ngài trong sự 

cầu nguyện”—Đa. 9:2-3: 

1. Là đồng công của Đức Chúa Trời trên đất, Đa-ni-ên hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời

từ Kinh văn và đã cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời theo Kinh văn.

2. Đa-ni-ên biết ý định của Đức Chúa Trời là đem con dân Israel trở về miền đất của Israel

để tái xây dựng Giê-ru-sa-lem, và vì thế ông đã cầu nguyện cho điều này; việc con dân

Israel trở về Giê-ru-sa-lem là Đức Chúa Trời hoàn thành lời cầu nguyện của Đa-ni-ên.

IV. ĐứckGnê-hô-vakp áhkrằhgkNgànksẽkh ómkdâhksót kcủakbầykNgànkrakê ỏnkcáckmnềhkđất kmàk

Ngài đã đu ổnk ọkđ́hkvàkNgànksẽkđemk ọkt rởkvềkđồhgkcỏ,kvàk ọksẽksnh ksảhkvàkh âhkbộn—

Giê. 23:3:

A. Sau bảy mươi năm phu tù, Đức Chúa Trời đã đến để kêu gọi con dân Israel từ Ba-by-lôn trở

về miền Đất Thánh—25:11: 



1. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài trở về miền đất được chọn của Ngài, có rất ít người

đáp ứng; phần lớn vẫn ở lại trong tình trạng phu tù của họ.

2. Chỉ một số ít trở về miền đất được chọn; những người trở về Giê-ru-sa-lem để tái xây

dựng đền thờ là dân sót của Đức Chúa Trời—Ezra 1:3; 2:1-67.

3. Đức Chúa Trời hứa rằng dân Ngài sẽ trở về Giê-ru-sa-lem sau bảy mươi năm phu tù tại

Ba-by-lôn (Giê. 25:11; 29:10); trong sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi, dân sót đã trở về theo lời

hứa này.

B. Trong sự khôi phục của Chúa ngày nay, chúng ta là dân sót của Đức Chúa Trời, đã trở về với 

ý định ban đầu của Ngài trong khi rất nhiều tín đồ đích thực bị tản lạc và ở lại trong tình 

trạng phu tù—Thi. 126:1-4: 

1. Chúng ta là các chi thể của Thân thể Đấng Christ đã trở về với lập trường ban đầu của sự

hiệp một và đang đứng tại đây như là dân sót của Đức Chúa Trời—Phục. 12:5.

2. Phần lớn Cơ Đốc nhân ở lại trong tình trạng phu tù; chỉ một số ít dân sót trở về lập

trường đúng đắn vì sự xây dựng của Đức Chúa Trời—c. 11; 16:2; Thi. 132:13-14.

C. Việc con cái Israel từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem đã dọn đường cho sự trở lại của Đấng 

Christ—Mi. 5:2; Mat. 2:4-6; Lu. 2:4-7: 

1. Lần đến thứ nhất của Chúa tùy thuộc vào việc dân Đức Chúa Trời từ tình trạng phu tù

của họ ở Ba-by-lôn trở về miền Đất Thánh:

a. Theo lời tiên tri trong sách Mi-chê 5:1, Christ sẽ được sinh ra tại Bết-lê-hem.

b. Để lời tiên tri này được ứng nghiệm, dân Đức Chúa Trời phải ở trong miền Đất

Thánh—Mat. 2:4-6; Lu. 2:4-7.

c. Dân sót gồm những phu tù trở về là công cụ được Đức Chúa Trời sử dụng để tái xây

dựng đền thờ và đưa tới lần đến thứ nhất của Christ—Mi. 5:1.

d. Không có dân sót trở về miền Đất Thánh thì Christ không có cách nào để đến trên đất

qua sự nhục hóa—Lu. 1:35; 2:4-7.

2. Cũng vậy, lần đến thứ nhì của Đấng Christ tùy thuộc vào việc dân sót là tín đồ Tân Ước

của Ngài từ tình trạng phu tù của họ tại Ba-by-lôn, tức Cơ Đốc giáo suy thoái, trở về lập

trường duy nhất của sự hiệp một để xây dựng Hội thánh, là nhà thuộc linh của Đức Chúa

Trời—Êph. 2:21-22; Khải. 2:1; 1 Ti. 3:15; 1 Phi. 2:5:

a. Chúa đang kêu gọi dân sót của Ngài đáp ứng nhu cầu của Ngài bằng cách ra khỏi

tình trạng phu tù ở Ba-by-lôn và trở về lập trường đúng đắn của Hội thánh—Khải.

18:4; Ês. 52:11; Giê. 50:8; 51:6, 9, 45.

b. Ý định của Chúa không phải là phục hồi toàn bộ Cơ Đốc giáo nhưng kêu gọi dân sót

của Ngài, những người sẵn sàng trả giá để theo Ngài vì sự hoàn thành mục đích của

Ngài và để được xây dựng nên một phần của Thân thể—Mat. 16:18; 18:17; Êph. 1:22-

23; 2:21-22; 4:16; Khải. 1:11; 22:16.

V. ĐứckGnê-hô-vakp áhkrằhgkNgànksẽkđemksựkê ônkp ụckđ́hkc okcohkdâhkIsrael—Giê. 30:17; 

33:6: 

A. Đức Giê-hô-va hứa sẽ đem sự khôi phục và chữa lành cho thành Giê-ru-sa-lem—c. 6. 

B. Ngài phán rằng Ngài sẽ khải thị cho họ dư dật sự bình an và lẽ thật, Ngài sẽ tẩy sạch họ khỏi 

mọi gian ác và tha thứ mọi gian ác mà họ đã nghịch lại Ngài và đã phạm tội với Ngài—cc. 6-

8. 

C. Đức Giê-hô-va hứa thêm rằng Giê-ru-sa-lem sẽ là một danh vui mừng và là sự ngợi khen và 

vinh hiển dành cho Ngài trước mọi dân tộc—c. 9. 

VI. VnệckcohkdâhkIsraelkt rởkvềkt ừkt ìh kt rạhgkp u kt ùkcủak ọk ìh kbóhgkc oksựkê ônkp ụckcủak

Hộnkt  áh —Ezra 1:3-11; Nê. 2:11, 17:

A. Khi nói về sự khôi phục của Hội thánh, chúng ta có ý nói là một điều gì đó vốn có từ ban đầu,

đã bị đánh mất hoặc hư hoại, và ngày nay cần đem điều đó trở về tình trạng ban đầu—Mat. 

16:18; 18:17. 



B. Vì qua nhiều thế kỉ của lịch sử, Hội thánh đã trở nên suy thoái nên Hội thánh cần được phục 

hồi theo ý định ban đầu của Đức Chúa Trời—1 Cô. 1:2; 12:27; La. 12:4-5; 16:1, 4-5; Khải. 

1:11; 22:16. 

C. Con dân Israel được khôi phục nghĩa là họ từ Ba-by-lôn được đem trở về Giê-ru-sa-lem; sự 

khôi phục của Hội thánh có liên quan đến việc trở về từ lập trường phu tù và chia rẽ tượng 

trưng bởi Ba-by-lôn—Thi. 126:1-4; 133:1. 

D. Con dân Israel đã trở về Giê-ru-sa-lem, lập trường duy nhất được Đức Chúa Trời chỉ định, 

cùng với tất cả những chiếc bình trong đền thờ của Đức Chúa Trời, là vật đã bị đem qua Ba-

by-lôn—2 Chron. 36:18; Ezra 5:14; 6:5: 

1. Giê-ru-sa-lem là trung tâm để dân Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài, và trung tâm độc

nhất này gìn giữ sự hiệp một của dân Đức Chúa Trời; vì lí do này, dân Đức Chúa Trời

trong Cựu ước cần được đem trở về Giê-ru-sa-lem, tức lập trường duy nhất được Đức

Chúa Trời chỉ định—Phục. 12:11; 16:2; 26:2.

2. Những chiếc bình này, được làm bằng bạc và vàng, tượng trưng cho phong phú của Đấng

Christ và các phương diện đa dạng thuộc kinh nghiệm về Christ—Êph. 3:8.

3. Ba-by-lôn ngày nay không chỉ bắt giữ dân Đức Chúa Trời làm phu tù mà còn cướp,  lấy

mọi phong phú ra khỏi đền thờ của Đức Chúa Trời; ngày nay, Chúa không chỉ muốn kêu

gọi dân trung tín của Ngài ra khỏi Ba-by-lôn và đem họ trở về nếp sống Hội thánh đúng

đắn mà còn muốn khôi phục mọi phương diện khác nhau của Christ mà đã bị mất—cc. 17-

19; Côl. 1:15-20; 2:16-17; 3:4.

E. Sự khôi phục của Hội thánh cũng được hình bóng bởi việc tái xây dựng đền thờ của Đức 

Chúa Trời, tức nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, và việc tái xây dựng thành Giê-ru-

sa-lem—Ezra 1:3; Nê. 2:11, 17; Thi. 26:8; 36:8-9; 46:1, 5; 47:2, 6-8: 

1. Đền thờ, tức nơi có hiện diện của Đức Chúa Trời, cần được bảo vệ; tường thành là sự bảo

vệ đền thờ.

2. Để hiểu mối quan hệ giữa nhà và thành trong Tân Ước, chúng ta cần nhận thức rằng Hội

thánh là sự mở rộng của Đấng Christ và là sự gia tăng của Đấng Christ—Gi. 3:29-30;

Êph. 4:13; Côl. 2:19:

a. Bước đầu tiên trong sự mở rộng của Đấng Christ là Hội thánh như là nhà, bao gồm

mọi tín đồ được đặt chung lại với nhau để là sự gia tăng của Đấng Christ—Êph. 2:21-

22.

b. Bước thứ nhì trong sự mở rộng Đấng Christ là Hội thánh như là thành; Hội thánh là

nhà phải được mở rộng trở nên Hội thánh là thành—Mat. 5:14; Khải. 3:7, 12; 21:9-10.

c. Xây dựng Hội thánh là nhà và thành là trung tâm của mục đích đời đời của Đức

Chúa Trời—Êph. 2:21-22; 1 Ti. 3:15; Khải. 21:2-3.

3. Nếu không có sự khôi phục dân Đức Chúa Trời từ Ba-by-lôn Lớn trở về nếp sống Hội

thánh thì Christ sẽ không có cách nào để thực hiện lần đến thứ nhì của Ngài—1:7:

a. Đây là lí do vào thời gian cuối cùng, Chúa đang làm việc để có sự khôi phục của Hội

thánh—c. 11; 3:7-10; 22:16; 1 Cô. 12:27; 1:2.

b. Sự khôi phục này sẽ là sự chuẩn bị và là nền tảng cho sự trở lại của Christ—Khải.

1:7; 3:11; 19:7-9; 22:7, 12, 20.
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