
Sứ điệp Mười một 

N ữhgkhgườnkc ăn theo lòng ĐứckC úakTrờn 

Đọc Kinh văn: Giê. 2:8; 3:15; 10:21; 23:1-4; Ês. 40:11; Êxc. 34:11-31; 

Gi. 10:11; Hê. 13:20-21; 1 Phi. 2:25; 5:2, 4; Khải. 7:16-17 

I. ĐứckGnê-hô-vakđãkp át khgôhkqu akt nêhkt rnkGnê-rê-mnkvềkh ữhgkhgườnkc ăh,kh ữhgkhgườnk

cankt rị—Giê. 2:8; 10:21: 

A. Những người chăn, tức những người cai trị, đã phạm tội chống nghịch Đức Giê-hô-va; họ đã 

không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và bầy của họ bị tản lạc—2:8; 10:21. 

B. Những người chăn đã hủy diệt và làm tản lạc chiên của đồng cỏ Đức Giê-hô-va—23:1-2. 

C. Đức Giê-hô-va hứa rằng Ngài sẽ nhóm dân sót của bầy Ngài lại và đem họ trở về đồng cỏ của 

họ và Ngài sẽ dấy lên những người chăn trên họ là những người chăn dắt họ, và họ sẽ sinh 

sản và nhân bội lên—cc. 3-4. 

D. Đức Giê-hô-va hứa ban cho Israel những người chăn theo lòng của Ngài; những người chăn 

sẽ cho dân Đức Chúa Trời tri thức và hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời—3:15. 

II. CảkTâhkƯớcklẫhkCựu kƯớckđều kê ảnkt  ịkC rnst klàkNgườnkc ăhkt  eoklòhgkĐứckC úakTrờn—

Ês. 40:11; Êxc. 34:11-31; Gi. 10:11; Hê. 13:20-21; 1 Phi. 2:25; 5:4; K ản. 7:16-17:

A. Là Đấng đại năng, là Đấng cai trị và phán xét, Christ đến để là Người chăn; Ngài chăm sóc

bầy của Ngài bằng cách cai trị và chỉnh sửa chiên của Ngài và bằng cách cho bầy của Ngài 

ăn, nhóm các chiên con lại trong tay Ngài, đem họ vào lòng Ngài, và dẫn dắt những người 

đang săn sóc người trẻ—Ês. 40:10-11; Mat. 2:6; 9:36. 

B. Ê-xê-chi-ên 34:11-31 nói tiên tri rằng chính Chúa sẽ đến như là Người chăn để tìm chiên của 

Ngài và tìm ra họ: 

1. Là Người chăn, Chúa sẽ nhóm dân Ngài, chiên Ngài ra khỏi mọi dân tộc và đem họ về

miền đất Ca-na-an hình bóng cho Đấng Christ bao-hàm-tất-cả là phần được chia của dân

Đức Chúa Trời, để cư ngụ trên các núi cao tượng trưng cho Đấng Christ phục sinh và

thăng thiên—cc. 11, 14.

2. Khi Chúa Jesus đến như là Người chăn để chăm sóc chúng ta, Ngài cũng đến như là Vua

để cai quản chúng ta; kết quả của việc Chúa là Người chăn chăm sóc chúng ta là chúng ta

vâng phục Ngài là Vua, và đến dưới quyền làm vua và ngai của Ngài bên trong chúng

ta—cc. 23-24.

C. Đấng Christ là Người chăn tốt, Người chăn lớn, Người chăn trưởng, và Người chăn của hồn 

của chúng ta—Gi. 10:9-17; Hê. 13:20-21; 1 Phi. 5:4; 2:25: 

1. Là Người chăn tốt, Chúa Jesus đã đến để chúng ta có sự sống và có sự sống dư dật—

Gi. 10:10-11.

a. Ngài đã bỏ sự sống hồn, sự sống người của Ngài, để hoàn tất sự cứu chuộc cho chiên

của Ngài hầu cho họ có thể tham dự sự sống zoe, sự sống thần thượng của Ngài—

cc. 11, 15, 17.

b. Ngài dẫn chiên của Ngài ra khỏi bầy để vào trong Ngài là đồng cỏ, nơi cho chiên ăn,

nơi họ có thể tự do ăn Ngài và được nuôi dưỡng bởi Ngài—c. 9

c. Chúa đã hình thành tín đồ Do Thái và dân ngoại thành một bầy (Hội thánh, Thân thể

Đấng Christ) dưới sự chăn dắt của Ngài—c. 16

2. Đức Chúa Trời đã làm “Chúa Jesus chúng ta, tức Người chăn lớn của bầy chiên,” sống

dậy từ kẻ chết, “trong huyết của giao ước đời đời”—Hê. 13:20:

a. Giao ước đời đời là giao ước của chúc thư mới để đạt được một bầy là Hội thánh đem

đến Thân thể Đấng Christ và tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới.



b. Là Người chăn lớn, Chúa đang làm cho nội dung của giao ước mới trở nên thật cho

chúng ta và đang dẫn chúng ta vào trong kinh nghiệm và vui hưởng mọi vấn đề tích

cực được khải thị trong sách Hê-bơ-rơ—8:8-13; 1:1-3; 2:9-18; 5:6-10, 14; 7:16, 22, 24-

26; 13:1, 8, 12-15.

3. Là Người chăn trưởng, Christ chăn dắt bầy của Ngài qua các trưởng lão của các Hội

thánh—1 Phi. 5:4:

a. Không có sự chăn dắt của các trưởng lão, Hội thánh không thể được xây dựng—c. 2.

b. Sự chăn dắt của các trưởng lão nên là sự chăn dắt của Christ qua họ.

4. Là Người chăn của hồn chúng ta, Đấng Christ thể linh giám mục tình trạng bên trong

của chúng ta, chăm sóc hoàn cảnh của bản thể bề trong của chúng ta—2:25:

a. Ngài chăn dắt chúng ta bằng cách chăm sóc thực trạng của hồn chúng ta và bằng

cách thực hiện việc coi sóc tình trạng của bản thể bề trong của chúng ta.

b. Vì hồn của chúng ta rất phức tạp nên chúng ta cần Christ, Đấng là Linh ban-sự-sống

trong linh chúng ta, chăn dắt chúng ta trong hồn mình, chăm sóc tâm trí, tình cảm và

ý muốn của chúng ta, và mọi nan đề, nhu cầu và vết thương của chúng ta.

c. Là Người chăn của hồn chúng ta, Chúa phục hồi hồn chúng ta và ban sự nghỉ ngơi

cho hồn chúng ta—Thi. 23:3a; Mat. 11:28-30.

5. Trong tương lai đời đời, Christ sẽ là Người chăn đời đời của chúng ta dẫn chúng ta đến

các suối nước sự sống—Khải. 7:16-17:

a. Là Người chăn đời đời của chúng ta, Christ sẽ dẫn chúng ta vào trong chính Ngài là

các suối nước sự sống hầu chúng ta có thể vui hưởng sự ban phát đời đời của Đức

Chúa Trời Tam Nhất—c. 17a.

b. Nước sự sống sẽ được cung ứng, và nước mắt sẽ được lau khô—c. 17b.

c. Dưới sự chăn dắt của Christ trong cõi đời đời sẽ không còn nước mắt, không còn đói

và không còn khát, mà chỉ có sự vui hưởng—cc. 16-17.

III. Trohgkc ứckvụkt  u ộckt rờnkcủakNgàn,kC úakJesu skt ńpkt ụcksựkc ăhkdắt kmàkNgànkđãkbắt k

đầu kt rohgkc ứckvụkt  u ộckđất —Hê. 13:20-21:

A. Trong Giăng 21:15-17, Chúa trao cho Phi-e-rơ sứ mệnh là cho chiên con của Ngài ăn và chăn

dắt chiên của Ngài khi Ngài vắng mặt, khi Ngài đang ở trên các tầng trời; đây là hợp nhất 

chức vụ sứ đồ với chức vụ thuộc trời của Đấng Christ để chăn dắt bầy của Đức Chúa Trời: 

1. Những gì Ngài đang làm trên các tầng trời thì các sứ đồ làm trên đất để thực hiện chức

vụ thuộc trời của Ngài—Hê. 13:20-21; Gi. 21:15-17.

2. Về sự chăn dắt thì chức vụ sứ đồ hợp tác với chức vụ thuộc trời của Đấng Christ—cc. 15-

17.

B. Sứ đồ Phao-lô là gương mẫu về việc chăn dắt thánh đồ trong sự hợp tác với sự chăn dắt của 

Đấng Christ trong chức vụ thuộc trời của Ngài—Hê. 13:20-21; 7:25-26; 1 Ti. 1:16; 2 Cô. 1:3-4; 

Công. 20:20: 

1. Phao-lô đã chăn dắt thánh đồ như người mẹ nuôi dưỡng và người cha khuyên lơn—1 Tê.

2:7-8; 11-12.

2. Phao-lô đã chăn dắt thánh đồ tại Ê-phê-sô bằng cách dạy dỗ họ “cách công khai hoặc từ

nhà này sang nhà khác” (Công. 20:20) và bằng cách khuyên răn từng thánh đồ bằng nước

mắt thậm chí đến ba năm (cc. 31, 19), giãi bày cho họ toàn bộ quyết nghị của Đức Chúa

Trời (c. 27).

3. Phao-lô đã được mở rộng trong lòng để có mối quan tâm thân mật của đời sống cung

ứng—2 Cô. 7:2-3; 1 Tê. 2:8; Phil. 2:19-20.

4. Phao-lô đã xuống đến mức độ của người yếu đuối hầu có thể đạt được họ—2 Cô. 11:28-29;

1 Cô. 9:22; đc. Mat. 12:20.

5. Là một người yêu Hội thánh trong sự hiệp một với Đấng Christ-yêu-Hội thánh, Phao-lô

sẵn sàng hao phí những gì ông có, chỉ về tài sản của ông, và hao phí những gì ông là, chỉ

về bản thể ông, vì cớ thánh đồ hầu xây dựng Thân thể Đấng Christ—Êph. 5:25; 2 Cô.

12:15; 11:28-29.



IV. N ữhgkhgườnkc ăhkdắt kbầykcủakĐứckC úakTrờnkhêhkc ăhkdắt kt  eokĐứckC úakTrờn—1

Phi. 5:2:

A. Chăn dắt theo Đức Chúa Trời là chăn dắt theo điều Đức Chúa Trời là trong các thuộc tính

của Ngài—La. 9:15-16; 11:22, 33; Êph. 2:7; 1 Cô. 1:9; 2 Cô. 1:12. 

B. Chăn dắt theo Đức Chúa Trời là chăn dắt theo bản chất, khát vọng, đường lối và vinh hiển 

của Đức Chúa Trời, chứ không theo sở thích, mối quan tâm, mục đích và tính khí của chúng 

ta. 

C. Để chăn dắt theo Đức Chúa Trời, chúng ta cần trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống, bản 

chất, sự biểu lộ và chức năng—Gi. 1:12-13; 3:15; 2 Phi. 1:4: 

1. Chúng ta cần là sự tái sản sinh của Christ, sự biểu lộ của Đức Chúa Trời, hầu cho trong

sự chăn dắt, chúng ta biểu lộ Đức Chúa Trời, chứ không phải bản ngã cùng với tính khí

và tính dị biệt của nó—Gi. 1:18; Hê. 1:3; 2:10; La. 8:29; Ga. 4:19.

2. Chúng ta cần trở nên Đức Chúa Trời trong chức năng của Ngài là chăn dắt bầy của Đức

Chúa Trời theo những gì Ngài là và theo mục tiêu của Ngài trong gia tể của Ngài—Êph.

4:16; Khải. 21:2.

3. Khi là một với Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất

và là Đức Chúa Trời trong việc chăn dắt người khác—1 Gi. 5:11-12; 2 Phi. 1:4; 1 Phi. 5:2.

V. Sựkc ăhkdắt kđểkxâykdựhgkT âhkt  ểkĐấhgkC rnst klàksựkc ăhkdắt k ỗkt ươhg—1 Cô. 12:23-

26: 

A. Chăn dắt là chăm sóc bầy cách trìu mến, bao-hàm-tất-cả—Gi. 21:15-17; Công. 20:28. 

B. Mọi tín đồ, bất kể ở giai đoạn lớn lên thuộc linh nào, cũng cần sự chăn dắt. 

C. Tất cả chúng ta cần ở dưới sự chăn dắt hữu cơ của Đấng Christ và là một với Ngài để chăn 

dắt người khác—1 Phi. 2:25; Gi. 21:16. 

D. Chúng ta cần chăn dắt bầy của Đức Chúa Trời theo tình yêu và lòng tha thứ của Cha và theo 

linh tìm kiếm, tìm thấy và chăn dắt của Con—Lu. 15:4-24, 32. 

E. Chúng ta vừa là chiên vừa là người chăn, chăn dắt và được chăn dắt trong sự hỗ tương; qua 

sự chăn dắt hỗ tương này, Thân thể tự xây dựng trong tình yêu—Êph. 4:16. 
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