
Sứ điệp Mười Hai 

Knh khg nệmkvàkvu nk ưởhgkhộnkdu hgkcủakgnaokướckmớnk 

t  eokênh khg nệmkt  u ộcklnh kcủakc úhgkt ak 

đểk oàhkt ất kgnakt ểkcủakĐứckC úakTrờn 

Đọc Kinh văn: Giê. 31:31-34; Hê. 8:8-12; La. 8:2, 28-29; 12:1-2 

I. Dựakt rêhksựkênệhkGnê-rê-mnkhónk t nêhkt rnkvềkgnaokướckmớn,ksác kGnê-rê-mnkcókt  ểkđượck

xemklàkmột ksác kCựu kƯớckmàkcũhgklàkmột ksác kTâhkƯớc;kc úhgkt akcầhkt  ấykvàkh ậh lấyk

hộnkdu hgkcủakgnaokướckmớnk làm cáckdnksảhkcủakĐứckC úakTrờnkdàh kc okc úhgkt a—  

Giê. 31:31-34; Hê. 8:8-12: 

A. Trong giao ước mới, bốn phước hạnh đã được hứa: 

1. Vãn hồi những sự bất chính của chúng ta và quên đi (tha thứ) các tội phạm của chúng

ta—c. 12.

2. Truyền luật sự sống bằng cách truyền sự sống thần thượng vào trong chúng ta—c. 10a.

3. Đặc ân có Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta là dân của Ngài—

c. 10b.

4. Chức năng của sự sống làm chúng ta có thể biết Ngài theo cách bề trong của sự sống—

c. 11.

B. Vì tha thứ các tội phạm chỉ là một thủ tục để đạt đến mục đích của Đức Chúa Trời nên câu 

Kinh văn này đặt sự tha thứ các tội phạm ở cuối cùng; tuy nhiên, theo kinh nghiệm thuộc 

linh, đầu tiên chúng ta được tẩy sạch ra từ sự tha thứ; sau đó chúng ta vui hưởng Đức Chúa 

Trời là luật sự sống, trở nên dân của Đức Chúa Trời trong luật sự sống, và có tri thức sâu sắc 

hơn về Đức Chúa Trời theo cách bề trong—đc. c.12. 

II. “Taksẽkvãhk ồnkh ữhgksựkbất kc íh kcủak ọkvàkTakc ắckc ắhksẽkê ôhgkh ớkcáckt ộnkp ạmk

của  ọkhữa.”—c. 12; Giê. 31:34b: 

A. Christ đã thực hiện sự vãn hồi vì các tội phạm của chúng ta để xoa dịu sự công chính của Đức 

Chúa Trời, phục hòa chúng ta bằng cách thỏa đáp đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời—

Hê. 2:17. 

B. Huyết quý báu và hoàn toàn hiệu nghiệm của Christ giải quyết mọi nan đề của chúng ta hầu 

cho chúng ta có thể cứ ở trong sự tương giao liên tục với Đức Chúa Trời để tiếp tục vui hưởng 

sự cứu rỗi hữu cơ của Ngài—1 Gi. 1:7-9; 2:1-2: 

1. Trước mặt Đức Chúa Trời, huyết cứu chuộc của Chúa đã tẩy sạch chúng ta một lần đủ cả

cho đến đời đời (Hê. 9:12, 14), và hiệu lực của sự tẩy sạch này không cần lặp lại.

2. Tuy nhiên, trong lương tâm của mình, chúng ta cần sự áp dụng tức thì của sự tẩy sạch

liên tục của huyết quý báu của Chúa hết lần này đến lần khác mỗi khi lương tâm chúng

ta được soi sáng bởi ánh sáng thần thượng trong sự tương giao với Đức Chúa Trời.

3. Một khi Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, Ngài xóa bỏ các tội phạm của chúng ta khỏi

trí nhớ của Ngài và Ngài không nhớ đến chúng nữa; tha thứ các tội phạm có nghĩa là loại

bỏ bản cáo trạng tội chống lại chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời để chúng ta có thể được

giải thoát khỏi hình phạt công chính của Đức Chúa Trời—Gi. 5:24:

a. Khi tha thứ các tội phạm của chúng ta, Đức Chúa Trời khiến các tội mà chúng ta

phạm rời khỏi chúng ta—Thi. 103:12; Lê. 16:7-10, 15-22.

b. Việc Đức Chúa Trời tha thứ các tội phạm của chúng ta dẫn đến việc chúng ta kính sợ

Ngài và yêu mến Ngài trong sự tương giao đã được phục hồi của chúng ta với Ngài—

Thi. 130:4; Lu. 7:47.

C. Huyết quý báu của Christ làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, huyết này là lối vào để tín đồ đến 

với Đức Chúa Trời, và huyết này đắc thắng mọi tố cáo của kẻ thù (Xuất. 12:13; Êph. 2:13; 

1 Phi. 1:18-19; Hê. 10:19-10, 22; 9:14; 1 Gi. 1:7, 9; Khải. 12:10-11); huyết quý báu của Chúa 



cũng là huyết của giao ước đời đời (Mat. 26:28; Hê. 13:20), được hình bóng bởi huyết mà qua 

đó thầy tế lễ thượng phẩm vào trong Nơi chí thánh trong Lê-vi Kí chương 16: 

1. Huyết của giao ước này làm chúng ta có thể bước vào Nơi chí thánh thực tiễn (Hê. 10:19-

20), là linh của chúng ta (Êph. 2:22; 2 Ti. 4:22), để vui hưởng Đức Chúa Trời và được

truyền dẫn Ngài.

2. Theo khải thị trong Tân Ước, chúng ta không chỉ được đem vào hiện diện của Đức Chúa

Trời bởi huyết của giao ước này—chúng ta cũng còn được đem vào trong chính Đức Chúa

Trời; huyết cứu chuộc và tẩy sạch đem chúng ta vào trong Đức Chúa Trời!

3. Huyết của giao ước này chủ yếu là để Đức Chúa Trời trở nên phần hưởng của chúng ta

hầu chúng ta vui hưởng—đc. Thi. 27:4; 73:16-17, 25; 1 Cô. 2:9; Hê. 10:19-20.

4. Cuối cùng, huyết của Christ là huyết của giao ước mới (Mat. 26:28; Lu. 22:20) dẫn dân

Đức Chúa Trời vào trong những điều tốt hơn thuộc về giao ước mới, mà trong đó Đức

Chúa Trời ban cho dân Ngài một lòng mới, một linh mới, Linh của Ngài, luật sự sống bên

trong (chỉ về chính Đức Chúa Trời với bản chất, sự sống, các thuộc tính và các mĩ đức của

Ngài), và khả năng thuộc sự sống để biết Đức Chúa Trời (Giê. 31:33-34; Êxc. 36:26-27;

Hê. 8:10-12).

5. Chung cuộc thì huyết của giao ước mới, giao ước đời đời (13:20), làm dân của Đức Chúa

Trời có thể phụng sự Ngài (9:14) và dẫn dắt dân Đức Chúa Trời vào trong sự vui hưởng

đầy trọn về Đức Chúa Trời là phần hưởng của họ (cây sự sống và nước sự sống) bây giờ và

đến đời đời (Khải. 7:14, 17; 22:1-2, 14, 17).

III. “Taksẽkt ru yềhkcácklu ật kcủakTakvàokt âmkt rík ọkvàkê ắckc úhgkvàoklòhgk ọ”—Hê. 8:10; Giê.

31:33a:

A. Trung tâm, tức trọng tâm của giao ước mới là luật sự sống bề trong; tức luật của sự sống

thần thượng, luật của Linh sự sống (La. 8:2), là nguyên tắc tự động và quyền năng tự phát 

của sự sống thần thượng. 

B. Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình qua sự nhục hóa, đóng đinh, phục sinh và 

thăng thiên để trở nên luật của Linh sự sống được cài đặt trong linh chúng ta là một luật 

“khoa học”, một nguyên tắc tự động—cc. 2-3, 11, 34, 16. 

C. Mối quan hệ của Đức Chúa Trời với chúng ta ngày nay hoàn toàn dựa trên luật sự sống; mỗi 

sự sống đều có luật và thậm chí mỗi sự sống là một luật; sự sống của Đức Chúa Trời là sự 

sống cao nhất, và luật của sự sống này là luật cao nhất—đc. Châm. 30:19a; Ês. 40:30-31. 

D. La Mã chương 8 có chủ đề là luật của Linh sự sống (c. 2), có thể được xem là tiêu điểm của 

toàn bộ Kinh Thánh và là trung tâm của vũ trụ; vì thế, nếu đang kinh nghiệm La Mã chương 

8, chúng ta đang ở tại trung tâm vũ trụ: 

1. Đức Chúa Trời ở trong chúng ta bây giờ là một luật vận hành cách tự động, tự phát và vô

thức để giải thoát chúng ta khỏi luật của tội và của sự chết; đây là một trong những khám

phá lớn nhất, thậm chí là một trong những sự khôi phục lớn nhất, trong gia tể của Đức

Chúa Trời—7:18-23; 8:2.

2. Chúng ta vui hưởng sự ban phát sự sống vào bản thể của chúng ta để hoàn tất gia tể của

Đức Chúa Trời bằng cách thực hiện luật của Linh sự sống—Giê. 31:33; Hê. 8:10; La. 8:2-

3, 10, 6, 11.

3. Việc vui hưởng luật của Linh sự sống trong La Mã chương 8 dẫn chúng ta vào thực tại

của Thân thể Đấng Christ trong La Mã chương 12; luật này vận hành bên trong chúng ta

khi chúng ta sống trong Thân thể và vì Thân thể—8:2, 28-29; 12:1-2, 11; Phil. 1:19.

E. Bằng cách truyền sự sống thần thượng của Ngài vào trong chúng ta, Đức Chúa Trời đặt luật 

cao nhất (số ít—Giê. 31:33) của sự sống cao nhất này vào trong linh chúng ta, hễ chỗ nào luật 

này lan đến trong các phần bề trong của chúng ta, chẳng hạn tâm trí, tình cảm và ý chí của 

chúng ta, thì luật này sẽ trở nên các luật (số nhiều—Hê. 8:10): 

1. Sự lan rộng của luật này trong chúng ta là sự truyền phát (La. 8:10, 6), và sự truyền phát

này là sự khắc ghi (2 Cô. 3:3); trong khi Chúa đang lan rộng, truyền phát và khắc ghi,



Ngài giảm yếu tố cũ của A-đam trong chúng ta và thêm yếu tố mới của Christ vào trong 

chúng ta, hoàn tất sự biến đổi sự sống theo cách trao đổi chất cho chúng ta—c. 18. 

2. Bởi sự hành động, sự lan rộng của luật sự sống bên trong chúng ta, Đức Chúa Trời làm

chúng ta trở nên giống Ngài trong sự sống, bản chất và sự biểu lộ; chúng ta được đồng

hóa theo hình ảnh của Con trưởng Đức Chúa Trời bởi sự hành động của luật sự sống—

La. 8:2, 29.

F. Trong khi chúng ta giữ mối quan hệ với Chúa, ở trong sự tiếp xúc với Ngài thì luật sự sống, 

tức luật của Linh sự sống, hành động cách tự động, tự phát và không cần nỗ lực—Phil. 2:12-

13; La. 8:2, 4, 6, 13-16, 23; 1 Tê. 5:16-18: 

1. Chúng ta phải ngừng việc tự đấu tranh và phấn đấu—Ga. 2:20a; đc. La. 7:15-20:

a. Nếu không nhìn thấy tội là một luật và ý chí của chúng ta không thể nào đắc thắng

được luật này thì chúng ta bị kẹt trong La Mã chương 7; chúng ta sẽ không bao giờ

đến được La Mã chương 8.

b. Phao-lô đã nhiều lần quyết chí nhưng kết quả chỉ là thất bại lặp đi lặp lại; điều tốt

nhất con người có thể làm là quyết tâm—7:18.

c. Khi tội bất động trong chúng ta thì nó chỉ là tội, nhưng khi tội bị đánh thức trong

chúng ta do ý muốn làm điều thiện thì nó trở thành “điều ác” —c. 21.

d. Thay vì quyết chí, chúng ta nên đặt tâm trí mình vào linh và bước đi theo linh—8:6,

4; Phil. 2:13.

2. Chúng ta phải hợp tác với Đức Chúa Trời nội cư, được cài đặt, tự động, và vận hành bên

trong là luật của Linh sự sống bằng sự cầu nguyện và bằng cách có linh phụ thuộc, kêu

cầu Chúa và đọc–cầu nguyện Lời Ngài để duy trì sự tương giao của chúng ta với Ngài—

La. 10:12-13, 1 Tê. 5:17; Êph. 6:17-18:

a. Bí quyết của việc kinh nghiệm Christ như luật sự sống là ở trong Ngài, Đấng thêm

sức cho chúng ta để làm mọi sự, và bí quyết để ở trong Ngài là ở trong linh chúng ta—

Phil. 4:13, 23.

b. Để sống trong linh, chúng ta phải dành thời gian ngắm xem Chúa, cầu nguyện để

tương giao với Jesus hầu đắm mình trong vẻ mặt của Ngài, được dầm thấm vẻ đẹp

của Ngài, và soi chiếu ra sự tuyệt hảo của Ngài—2 Cô. 3:16, 18; đc. Mat. 14:23.

G. Chức năng của luật sự sống đòi hỏi sự lớn lên trong sự sống, vì luật sự sống chỉ thi hành chức 

năng khi nó lớn lên—Mác 4:3, 14, 26-29: 

1. Sự cầu thay của Christ ngự trên ngai thúc đẩy hạt giống sự sống mà Ngài đã gieo vào

trong chúng ta khi phục sinh—Hê. 7:25; La. 8:34.

2. Con trưởng đang cầu thay cho chúng ta hầu cho sự sống mà Ngài đã gieo vào trong linh

chúng ta có thể được thúc đẩy để lớn lên, phát triển và dầm thấm mọi phần bên trong của

chúng ta, cho đến khi chúng ta được thấm đẫm hoàn toàn bằng bản thể được vinh hóa và

được nâng cao của Ngài.

3. Khi sự sống thần thượng lớn lên trong chúng ta thì luật sự sống thi hành chức năng định

hình chúng ta, đồng hóa chúng ta theo hình ảnh của Christ là Con trưởng của Đức Chúa

Trời hầu chúng ta có thể trở thành sự biểu lộ tập thể của Ngài; luật sự sống không điều

chỉnh chúng ta để không làm sai mà điều chỉnh hình dáng của sự sống—cc. 2, 29:

a. Nguyên mẫu nội cư, Con trưởng của Đức Chúa Trời, hành động trong chúng ta cách

tự động như là luật sự sống để đồng hóa chúng ta theo hình ảnh của Ngài, để “con

hóa” chúng ta; Chúa đang hành động cách quyết liệt để làm cho mỗi một chúng ta trở

nên giống Con trưởng.

b. Cách để Đức Chúa Trời tái sản xuất hàng loạt nguyên mẫu này là đem nguyên mẫu

sống động của Ngài, tức Con trưởng, vào trong toàn bản thể của chúng ta; nếu chúng

ta hợp tác và mở ta với nguyên mẫu tuyệt diệu này, Ngài sẽ lan rộng ra từ linh ra

ngoài vào trong hồn chúng ta.

c. Con trưởng là nguyên mẫu, kiểu mẫu chuẩn, để tái sản xuất hàng loạt nhiều con của

Đức Chúa Trời, những người là nhiều anh em của Ngài để cấu tạo nên Thân thể Ngài



là người mới vì sự tái sản xuất và biểu lộ tập thể của kiểu mẫu chuẩn là Con trưởng 

của Đức Chúa Trời—c. 29. 

4. Luật sự sống không thi hành chức năng chủ yếu theo nghĩa tiêu cực là nói cho chúng ta

biết điều gì không nên làm; trái lại, trong khi sự sống lớn lên, luật sự sống thi hành chức

năng theo nghĩa tích cực là định hình chúng ta, tức là đồng hóa chúng ta theo hình ảnh

của Christ; qua chức năng của luật sự sống, tất cả chúng ta sẽ trở nên những người con

trưởng thành của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ có sự biểu lộ tập thể, hoàn vũ của

Ngài.

IV. “TaksẽklàkĐứckC úakTrờnkđốnkvớnk ọ,kvàk ọksẽklàkdâhkđốnkvớnkTa”—Hê. 8:10; Giê. 31:33b:

A. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta có nghĩa rằng Ngài là cơ nghiệp của chúng

ta—Êph. 1:14: 

1. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người như chiếc bình để chứa đựng Ngài (Sáng. 1:26-27;

La. 9:23-24); do đó, Đức Chúa Trời là tài sản của con người, cũng như nội dung của chiếc

bình là tài sản của nó.

2. Đức Chúa Trời không chỉ là cơ nghiệp của chúng ta mà còn là phần của chén chúng ta

(Thi. 16:5) để chúng ta vui hưởng; được cứu là quay về với Đức Chúa Trời và vui hưởng

Ngài cách mới là tài sản của chúng ta, như được tượng trưng bởi việc một người trở về

với tài sản của người ấy trong năm hân hỉ (Lê. 25:10; Lu. 4:18-19; 15:17-24; Công. 26:18;

Côl. 1:12).

3. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Linh không chỉ là sự đảm bảo về cơ nghiệp của chúng ta

mà còn là tiền vị của những gì chúng ta sẽ thừa hưởng từ Đức Chúa Trời (2 Cô. 1:22); sự

đóng dấu của Linh thêm Đức Chúa Trời nhiều hơn vào trong chúng ta từng chút một cho

đến khi chúng ta bước vào cõi đời đời và có Đức Chúa Trời là sự vui hưởng đầy trọn của

mình.

B. Chúng ta là dân của Đức Chúa Trời có nghĩa rằng chúng ta là cơ nghiệp của Ngài— 

Êph. 1:11, 14, 18; 3:21: 

1. Chúng ta không chỉ thừa hưởng Đức Chúa Trời là cơ nghiệp (1:14) để vui hưởng mà

chúng ta còn trở thành cơ nghiệp của Đức Chúa Trời (c. 11) để Ngài vui hưởng.

2. Chính bởi để Đức Chúa Trời được đem vào trong chúng ta mà chúng ta đang được cấu tạo

vào trong cơ nghiệp của Đức Chúa Trời; đây là sự biến đổi và đây cũng chính là sự thánh

hóa chủ quan.

3. Đức Chúa Trời đặt Thánh Linh của Ngài vào trong chúng ta như một con dấu (c. 13) để

đánh dấu chúng ta, hàm ý rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời; con dấu này sống động

và hành động bên trong chúng ta để thấm đẫm và biến đổi chúng ta bằng yếu tố thần

thượng của Đức Chúa Trời cho đến khi thân thể chúng ta được cứu chuộc.

4. Cuối cùng, cơ nghiệp hỗ tương của Đức Chúa Trời và con người sẽ trở thành cơ nghiệp

của Đức Chúa Trời trong các thánh đồ cho đến đời đời (c. 18); đây sẽ là sự biểu lộ đời đời

của Ngài đến cực điểm một cách hoàn vũ và đời đời (Khải. 21:11).

V. “Mỗnkhgườnkt rohgk ọkc ắckc ắhksẽkê ôhgkp ảnkdạykhgườnkđồhg-côhgkdâhkvớnkmìh kvàk

mỗnkhgườnkcũhgkê ôhgkp ảnkdạykah kemkmìh krằhg:kHãykbńt kC úa,kvì t ừkhgườnkh ỏk

đ́hkhgườnklớhkgnữak ọ,kt ất kcảkđều ksẽkbńt kTa”—Hê. 8:11; Giê. 31:34a: 

A. Chức năng của sự sống cho phép chúng ta biết Đức Chúa Trời theo cách bề trong của sự 

sống; chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời cách chủ quan từ bên trong bởi cảm nhận sự sống, 

đó là cảm giác, ý thức của sự sống thần thượng bên trong chúng ta—La. 8:6; Êph. 4:18-19; 

Phil. 3:10a: 

1. Cảm nhận sự sống này ra từ sự sống thần thượng (Êph. 4:18), luật sự sống (La. 8:2;

Hê. 8:10), và sự xức dầu của Linh (1 Gi. 2:27).

2. Cảm nhận sự sống này về mặt tiêu cực là cảm giác sự chết, và về mặt tích cực là cảm giác

sự sống và bình an—La. 8:6; Ês. 26:3.



Chúng ta nên s ng theo c m nh n s  s ng trong nguyên t c c a s  s ng, ch  không theo 
nguyên t c úng sai, là nguyên t c c a s  ch t. 

ây là s ng theo nguyên t c c a cây s  s ng, ch  không theo nguyên t c c a cây tri th c 
thi n ác—Sáng. 2:9. 
C m nh n s  s ng làm chúng ta bi t li u mình ang s ng theo s  s ng thiên nhiên hay 
theo s  s ng th n th ng và li u mình ang s ng theo xác th t hay theo linh. 

“  ph ng s  c Chúa Tr i và công tác cho Ngài, m t C  c nhân ph i h c t p tránh xa 
cây tri th c thi n ác… Ch  nh ng ng i ch m n cây s  s ng m i th y i s ng và công tác 
c a h  luôn  trong Giê-ru-sa-lem M i”, ti ng Anh). 

VI. Chung cu c, vi c chúng ta vui h ng Linh n i c  là lu t t  ng c a s  s ng th n 
th ng, t c lu t c a Linh s  s ng, thì  trong Thân th  ng Christ và vì Thân th  

ng Christ v i m c tiêu làm chúng ta tr  nên c Chúa Tr i trong s  s ng, b n ch t 
và s  bi u l  nh ng không trong Th n cách  hoàn t t m c tiêu c a gia t  i i 
c a Ngài, t c Giê-ru-sa-lem M i—La. 8:2, 28-29; 12:1-2; 11:36; 16:27; Phil. 1:19; c. Ga. 
4:26-28, 31. 
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