
NHỮNG NHÂN TỐ SỐNG CÒN VÌ SỰ KHÔI PHỤC NẾP SỐNG HỘI THÁNH 

 (Thứ Sáu—Tiết thứ Nhì buổi Sáng) 

Sứ điệp Hai 

Nhân tố theo sát 

khải tượng đã được làm trọn của thời đại qua chức vụ của thời đại 

Đọc Kinh văn: 2 Cô. 3:3, 6, 8; 4:1; 5:18-20; 11:2-3; 1 Ti. 1:3-4, 18; Khải. 22:1-2, 14, 17a 

I. Thời đại nào có khải tượng của thời đại ấy, và vì chúng ta có khải tượng đã được 

làm trọn của thời đại này qua chức vụ của thời đại nên chúng ta cần phụng sự 

Đức Chúa Trời theo khải tượng này và bước theo sát khải tượng này—Công. 

26:19; Êph. 1:17; 3:9; 1 Ti. 4:6: 

A. Ngày nay, chúng ta có thể ở trong sự đồng lòng hiệp ý vì chúng ta chỉ có một khải 

tượng, một khải tượng cập nhật, thừa kế tất cả, tức khải tượng về gia tể đời đời của 

Đức Chúa Trời—Êph. 1:17; 3:2, 9; Khải. 21:10; 1 Ti. 1:3-4; La. 15:6; 1 Cô. 1:10; Công. 

26:13-19; Phil. 3:13-14. 

B. Khải tượng chi phối của Kinh Thánh là khải tượng thuộc trời về gia tể đời đời của Đức 

Chúa Trời, đó là ý định đời đời của Đức Chúa Trời cùng với khát vọng của lòng Ngài là 

ban phát chính Ngài trong tính Tam Nhất Thần thượng của Ngài là Cha trong Con bởi 

Linh vào trong dân được chọn của Ngài để là sự sống và bản chất của họ hầu họ có thể 

là bản sao giống như Ngài, trở nên một cơ cấu hữu cơ, tức Thân thể Đấng Christ là 

người mới vì sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, tức sự biểu lộ của Đức Chúa Trời, là điều sẽ 

tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới—Êph. 1:10; 3:9; 1 Ti. 1:3-4; La. 8:29; 1 Gi. 3:2; Êph. 

1:22-23; 2:15-16; 3:19; Khải. 3:12, 21; 21:2, 9-10; Công. 26:19. 

C. “Tôi [W. L.] đã nói với anh Nee: ‘Cho dù một ngày nào đó anh không còn đi đường lối 

này nữa, tôi vẫn đi đường lối này. Tôi không đi đường lối này vì anh, và tôi sẽ không rời 

đường lối này vì anh. Tôi đã thấy rằng đây là đường lối của Chúa. Tôi đã thấy khải 

tượng’”—Khải tượng của thời đại, tr. 50, tiếng Anh. 

II. Khải tượng mà Chúa đã ban cho chúng ta trong sự khôi phục hiện tại của Ngài là 

khải tượng bao-hàm-tất-cả về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời cùng với sự tổng 

kết chung cuộc của gia tể ấy—khải tượng về Giê-ru-sa-lem Mới—Châm. 29:18a; 

Công. 26:18-19; 22:15; Khải. 21:2, 9-11: 

A. Toàn bộ những gì Kinh Thánh khải thị cho chúng ta là Giê-ru-sa-lem Mới; Giê-ru-sa-

lem Mới là sự cấu thành của toàn bộ khải thị trong Kinh Thánh—Sáng. 28:10-22; Gi. 

1:1, 14, 29, 32, 42, 51; Khải. 21:3, 22. 

B. Chúng ta sống ra Giê-ru-sa-lem Mới là để trở nên Giê-ru-sa-lem Mới, và chúng ta làm 

nên Giê-ru-sa-lem Mới là để xây dựng Giê-ru-sa-lem Mới bởi Đức Chúa Trời Tam Nhất 

tuôn chảy—Giê. 2:13; Gi. 4:14b; 7:37-39; Khải. 22:1-2a. 

C. Mỗi Hội thánh địa phương nên là một bức tranh thu nhỏ của Giê-ru-sa-lem Mới, và mỗi 

tín đồ nên là một “tiểu Giê-ru-sa-lem Mới”; bất cứ điều gì được quy về Giê-ru-sa-lem 

Mới đều phải là kinh nghiệm của chúng ta vừa theo cách tập thể vừa theo cách cá 

nhân—21:3, 22-23; 22:1-2, 14, 17; 3:12. 

D. Giê-ru-sa-lem Mới là hiện thân cho sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời cùng với 

phương diện pháp lí và hữu cơ của sự cứu rỗi ấy—La. 5:10; Khải. 22:14: 



1. Sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời là một kết cấu gồm sự công chính của Đức 

Chúa Trời là nền tảng và sự sống của Đức Chúa Trời là sự tổng kết—La. 1:16-17; 

5:10, 17-18, 21; Lu. 15:22-23; đc. Giê. 2:13; 13:23; 17:9; 23:5-6; 31:33. 

2. Toàn bộ Giê-ru-sa-lem Mới là vấn đề sự sống được xây dựng trên nền là sự công 

chính—Khải. 21:14, 19-20; 22:1; đc. Sáng. 9:8-17; Thi. 89:14. 

E. Khi kinh nghiệm mỗi phần trong sự cứu rỗi hữu cơ của Đức Chúa Trời, chúng ta tiến 

lên từ mức độ này đến mức độ khác cho đến khi ở trong Giê-ru-sa-lem Mới—La. 5:10, 

17, 21; 8:10, 6, 11; Khải. 22:1-2; đc. Giê. 18:15; Mi. 5:1: 

1. Chúng ta được tái sinh bằng cách dự phần vào sự sống của Đức Chúa Trời để trở 

nên giống loài của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời, hầu được quyền làm 

con của Đức Chúa Trời—Gi. 1:12-13; Khải. 21:7; 22:14b. 

2. Chúng ta được thánh hóa bằng cách dự phần vào bản chất của Đức Chúa Trời để 

trở nên thánh như thành thánh—1 Tê. 5:23; Êph. 5:26. 

3. Chúng ta được đổi mới bằng cách dự phần vào tâm trí của Đức Chúa Trời để trở 

nên mới như Giê-ru-sa-lem Mới—2 Cô. 4:16; Êph. 4:23. 

4. Chúng ta được biến đổi bằng cách dự phần vào bản thể của Đức Chúa Trời để được 

cấu tạo Đức Chúa Trời Tam Nhất là vàng, bạc (ngọc trai) và đá quý—1 Cô. 3:12; 

2 Cô. 3:18; La. 12:2; Khải. 21:18-21. 

5. Chúng ta được đồng hóa theo hình ảnh Con trưởng của Đức Chúa Trời bằng cách 

dự phần vào hình ảnh của Đức Chúa Trời để có dáng vẻ của Giê-ru-sa-lem Mới—La. 

8:28-29; Khải. 21:11; 4:3. 

6. Chúng ta được vinh hóa bằng cách dự phần vào vinh hiển của Đức Chúa Trời để 

được hoàn toàn thấm đẫm vinh hiển của Giê-ru-sa-lem Mới—La. 8:21; Phil. 3:21; 

Khải. 21:11. 

III. Sống ra và làm nên Giê-ru-sa-lem Mới là sống ra và làm nên sự cứu rỗi trọn vẹn 

của Đức Chúa Trời theo thể yếu nội tại và toàn bộ chức vụ Tân Ước duy nhất, tức 

chức vụ của thời đại, vì thực tại của Thân thể Đấng Christ và một cuộc phục 

hưng mới—Phil. 1:19; 2:13; La. 5:10; 2 Cô. 4:1; Êph. 4:11-12, 16:  

A. Chức vụ của Linh là chức vụ của giao ước mới để thần hóa chúng ta bằng cách khắc 

vào lòng chúng ta Linh của Đức Chúa Trời hằng sống là “mực” thần thượng và huyền 

nhiệm, làm cho chúng ta trở thành bức thư sống động của Christ—đây là đỉnh cao nhất 

của khải thị thần thượng—2 Cô. 3:3, 6, 8, 18; 4:1; Ês. 42:6; 49:6; Thi. 45:1-2: 

1. Nhờ chức vụ của Linh, chúng ta được “Christ hóa” để trở nên thành phố của sự sống 

và cô dâu của Đấng Christ; vì vậy, Linh là Đức Chúa Trời Tam Nhất được tổng kết 

kết hôn với cô dâu là Hội thánh ba phần được biến đổi để sống một đời sống là sự 

hòa quyện của Đức Chúa Trời với con người thành một linh, một đời sống siêu việt, 

tuôn tràn các phước hạnh và niềm vui—La. 5:10; Khải. 2:7; 22:1-2, 17a. 

2. Để được cấu tạo thành các chấp sự của giao ước mới hầu xây dựng Thân thể Đấng 

Christ, chúng ta phải kinh nghiệm mọi phương diện của Linh bao-hàm-tất-cả trong 

sách 2 Cô-rin-tô—Linh xức dầu, Linh đóng dấu, Linh bảo chứng (1:21-22; 5:5), Linh 

ghi khắc (3:3), Linh ban-sự-sống (c. 6), Linh cung ứng (c. 8), Linh làm cho tự do (c. 

17), Linh biến đổi (c. 18), và Linh truyền dẫn (13:14). 

B. Chức vụ của sự công chính là chức vụ của Christ, là sự công chính khách quan để xưng 

công chính cho chúng ta và là sự công chính chủ quan được “thêu” vào trong chúng ta 

bằng công tác biến đổi của Linh hầu sống ra và biểu lộ Christ cách đích thực—đây là 

nếp sống Thần–nhân—3:9; Thi. 45:13-14; La. 8:4; Thi. 23:3: 



1. Nhờ chức vụ của sự công chính, chúng ta nhận được Christ là sự công chính khách 

quan của chúng ta và vui hưởng Ngài là sự công chính chủ quan của chúng ta để trở 

nên Giê-ru-sa-lem Mới là thọ tạo mới của sự công chính trong trời mới và đất mới—

1 Cô. 1:30; Phil. 3:9; 2 Phi. 3:13; đc. Ês. 33:22. 

2. Sự công chính khách quan (Christ được ban cho chúng ta) đem đến ân điển (Christ 

được chúng ta vui hưởng), và ân điển đem đến sự công chính chủ quan (Christ được 

sống ra từ chúng ta)—La. 5:1-2, 17-18; Lu. 15:22-23. 

3. Quyền năng của ân điển vận hành trong chúng ta và sản sinh sự công chính chủ 

quan, làm cho chúng ta đúng đắn với Đức Chúa Trời, với người khác và thậm chí 

với chính mình; quyền năng này không chỉ chế phục tội mà còn đắc thắng Sa-tan, 

tội và sự chết trong bản thể chúng ta, làm cho chúng ta trị vì trong sự sống—2 Ti. 

2:1; La. 5:17, 21. 

4. Sự công chính chúng ta nhận được để được xưng công chính là khách quan và làm 

cho chúng ta có thể đáp ứng được các đòi hỏi của Đức Chúa Trời công chính, trong 

khi những sự công chính của các thánh đồ đắc thắng thì chủ quan và làm cho họ có 

thể đáp ứng được các đòi hỏi của Đấng Christ đắc thắng—Khải. 22:14; 19:7-8. 

C. Chức vụ phục hòa là chức vụ làm cho thế giới phục hòa với Christ qua sự tha thứ các 

tội phạm vì sự cứu chuộc pháp lí của họ và làm cho tín đồ phục hòa với Christ hầu họ có 

thể là những người sống trong linh, trong Nơi chí thánh, vì sự cứu rỗi hữu cơ của họ—

đây là chăn dắt người khác theo Đức Chúa Trời—2 Cô. 5:18-21; 1 Phi. 5:1-6; Hê. 13:20: 

1. Sự khôi phục hiện tại của Chúa là đem chúng ta vào thực tại của sự chăn dắt theo 

thể linh của Christ trong Thi Thiên 23, là kết quả của sự chết cứu chuộc và sự phục 

sinh sản sinh Hội thánh trong Thi Thiên 22, và là nhân tố hoàn thành việc Ngài 

hiện đến như Vua để thiết lập vương quốc của Ngài trong Thi Thiên 24. 

2. Nhờ chức vụ phục hòa, chúng ta được chăn dắt vào trong Đức Chúa Trời để vui 

hưởng Ngài là các suối nước sự sống hầu chúng ta có thể trở thành Si-ôn đời đời là 

Nơi chí thánh tập thể, tức nơi Đức Chúa Trời ở—Khải. 7:14, 17; 14:1; 21:1, 22; Thi. 

20:2; 24:1, 3, 7-10; 48:2; 50:2; 87:2; 125:1; Êxc. 48:35b. 

3. Chức vụ phục hòa là chức vụ sứ đồ hợp tác với chức vụ thuộc trời của Christ để 

chăn bầy của Đức Chúa Trời hầu xây dựng Thân thể Đấng Christ nhằm tổng kết 

Giê-ru-sa-lem Mới theo gia tể đời đời của Đức Chúa Trời—Gi. 21:15-17; Công. 

20:28-29; Khải. 1:12-13. 

IV. Sự khôi phục của Chúa đem chúng ta trở lại với chức vụ duy nhất của Tân Ước; 

chức vụ này (2 Cô. 3:18; 4:1) có các đặc tính sau: 

A. Chức vụ này cung ứng sự dạy dỗ lành mạnh về gia tể Đức Chúa Trời và đánh trận tốt 

đẹp chống lại những sự dạy dỗ khác lạ của những người bất đồng cùng lửa lạ là sự 

nhiệt tình thiên nhiên, tình cảm thiên nhiên, sức mạnh thiên nhiên, và khả năng thiên 

nhiên của con người—1 Ti. 1:3-4, 18; Hê. 13:9; 2 Ti. 2:1-15; Lê. 10:1-11. 

B. Chức vụ này sản sinh các Hội thánh địa phương là các giá đèn vàng để trở thành chứng 

cớ của Jesus, có cùng thể yếu, dáng vẻ và sự biểu lộ; và chức vụ này xây dựng một Thân 

thể của Đấng Christ bởi một Linh, hoàn hảo tất cả chúng ta dẫn đến sự hiệp một của 

Đức Chúa Trời Tam Nhất—Khải. 1:10-13, 20; Gi. 17:23; Êph. 4:1-4, 11-13; Xa. 4:6. 

C. Chức vụ này chuẩn bị những người đắc thắng để là cô dâu của Christ, “hoàng hậu” của 

Ngài, trong chính Ngài là “nơi ở hoàng gia” và trong các Hội thánh địa phương là “cung 

điện bằng ngà” để tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới là “cung điện của Vua”; chức vụ này gả 

chúng ta cho Christ, khuấy động tình yêu của chúng ta cho Ngài trong sự đơn sơ và 



thuần khiết đối với Christ, để làm chúng ta trở nên hoàng hậu của Ngài—Thi. 45:1-15; 

Khải. 21:2, 9-10; 2 Cô. 11:2-3.  

D. Chức vụ này làm chúng ta mạnh mẽ để đi theo Christ trong sự tương giao với các nỗi 

khổ của Ngài trên đường đến vinh hiển, con đường thập tự giá, để sự sống được hiển lộ 

và nhân lên—Gi. 12:24-26; Côl. 1:24; 2 Cô. 4:10-11, 16-18; 11:23-33. 

E. Chức vụ này ban phát Christ là ân điển, lẽ thật, sự sống và Linh vào chúng ta để chúng 

ta có khải thị về Christ, vui hưởng Christ, và lớn lên trong sự sống hầu chúng ta có thể 

được cứu trong sự sống để trị vì trong sự sống—1:12, 24; Phil. 1:25; La. 5:10, 17. 

F. Chức vụ này thánh hóa chúng ta qua lời của lẽ thật và sự tẩy rửa của nước trong lời; 

chức vụ này cũng chăn dắt chúng ta bằng hiện diện ẵm ấp và nuôi dưỡng của Đấng 

Christ thể linh—Gi. 17:17; Êph. 5:26, 29-30; Khải. 1:12-13. 

G. Chức vụ này phá đổ hệ thống phẩm trật và hòa lẫn chúng ta thành một, làm cho tất cả 

chúng ta trở nên các em của Christ, nô lệ của Christ, và chi thể của Christ để trở nên 

một Thân thể của Christ trong thực tại; chức vụ này cũng phá đổ các nơi cao và tôn cao 

một mình Christ để làm cho Christ trở nên mọi sự trong Hội thánh—Mat. 23:8-12; 

1 Cô. 12:24; Phục. 12:1-3; 2 Cô. 4:5; 10:3-5; Côl. 3:10-11. 

H. Chức vụ này đem tất cả chúng ta vào sự thi hành chức năng để thực hành đường lối chỉ 

định của Đức Chúa Trời và dẫn dắt chúng ta đi theo Chiên con bất cứ nơi nào Ngài đi 

để rao giảng phúc âm vương quốc khắp thiên hạ—La. 12:4-5; Êph. 4:11-12; Khải. 14:4; 

Mat. 24:14. 

I. Chức vụ này đem chúng ta vào cuộc phục hưng mới để sống ra Giê-ru-sa-lem Mới và 

làm nên Giê-ru-sa-lem Mới hầu đạt được thực tại của Thân thể Đấng Christ là đỉnh cao 

nhất trong gia tể của Đức Chúa Trời—2 Cô. 3:6, 8-9; 5:18-20; La. 12:4-5; Êph. 4:4-6, 16. 
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