
NGHIÊN CỨU KẾT TINH DÀN BÀI 

SÁCH 1 VÀ 2 CÁC VUA 

TIÊU NGỮ 

Nhìn bên ngoài, hai sách 1 và 2 Các Vua là lịch sử về các vua của 

Israel; nhưng thật ra, sách 1 và 2 Các Vua được viết theo sự cảm thúc của 

Thánh Linh theo cách liên quan đến gia tể của Đức Chúa Trời, 

là điều được mặc khải và truyền tải qua hình bóng 

và được tuyển dân của Ngài thực hiện trên đất. 

Đời sống Cơ Đốc thật để xây dựng Hội thánh là đền thờ của Đức 

Chúa Trời là đời sống của Đấng Christ chịu đóng đinh và phục sinh là Linh 

ban-sự-sống đang được xây dựng vào bản thể chúng ta 

hầu chúng ta được đồng hóa theo sự chết của Ngài 

bằng quyền năng phục sinh của Ngài để được đổi mới mỗi ngày 

và được biến đổi từ vinh hiển đến vinh hiển vì vinh hiển của Ngài 

trong Hội thánh 

Vinh hiển của Đức Chúa Trời – Đức Chúa Trời được biểu lộ rực rỡ 

– đầy dẫy đền thờ của Đức Chúa Trời,

tượng trưng cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, là điều về nội tại có liên 

quan đến gia tể của Đức Chúa Trời và được tác thành vào các thánh đồ, sẽ 

trở nên vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong Hội thánh và trong Christ 

Jesus cho đến mọi thế hệ, và toàn bộ thành phố Giê-ru-sa-lem sẽ đời đời 

mang vinh hiển của Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời được chiếu 

sáng ra qua thành ấy. 

Những người đắc thắng trong Tân Ước nên là các vua, 

tức là những người đã nhận lãnh sự dư dật của ân điển và 

ân tứ của sự công chính để trị vì trong sự sống; 

để trị vì trong sự sống, chúng ta cần ở dưới quyền cai trị của Linh, 

và chúng ta cần vui hưởng hiện diện của Chúa, 

là điều bao gồm uy quyền, sự hưng thịnh và sự ban phước của Chúa. 
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Bài 1 

Khải thị nội tại trong sách 1 và 2 Các Vua 

về gia tể của Đức Chúa Trời 

được mặc khải và truyền tải qua hình bóng 

Đọc Kinh văn: Êph. 1:10, 22-23; 3:9; Côl. 2:9; 3:11; 1 Ti. 1:4; 1 Vua. 2:11-12; 6:1-2 

I. Kinh Thánh là sách về gia tể của Đức Chúa Trời—Sáng. 1:1, 26-28; Khải. 21:1-2, 9-

11: 

A. Toàn bộ Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, trước hết là bức tranh về gia tể của Đức 

Chúa Trời và sau đó là định nghĩa đầy đủ và ứng nghiệm về gia tể của Đức Chúa 

Trời—Êph. 1:10; 1 Ti. 1:4. 

B. Kinh Thánh là kí thuật về khải thị thần thượng liên quan đến gia tể đời đời của Đức 

Chúa Trời, mà trung tâm và thực tại của gia tể này là Christ—Gi. 14:6; Côl. 1:15; 3:11: 

1. Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, và Hội thánh là Thân thể Đấng

Christ—2:9; Êph. 1:22-23.

2. Christ và Hội thánh là cấu trúc căn bản của Kinh Thánh—Êph. 5:32.

C. Gia tể của Đức Chúa Trời, tức chìa khóa để mở Kinh Thánh, là Đức Chúa Trời Tam 

Nhất với kế hoạch và sự sắp xếp của Ngài để ban phát chính Ngài trong tính Tam Nhất 

Thần thượng vào dân được chọn, được chuộc và được tái sinh của Ngài làm sự sống, sự 

cung ứng sự sống và mọi sự của họ để làm cho họ trở nên sự biểu lộ tập thể của Ngài, 

khởi đầu là Thân thể Đấng Christ và chung cuộc là Giê-ru-sa-lem Mới—Êph. 3:9: 

1. Nếu thấy rằng gia tể của Đức Chúa Trời là chìa khóa để mở Kinh Thánh, chúng ta

sẽ sử dụng chìa khóa ấy để nghiên cứu mọi sách trong Kinh Thánh.

2. Nếu chúng ta thấy và sử dụng chìa khóa này thì đối với chúng ta, Kinh Thánh sẽ

đúng là điều mà Kinh Thánh nên là với Đức Chúa Trời – khải thị về gia tể thần

thượng—Lu. 24:44-46.

II. Sách 1 và 2 Các Vua không nói đến các sự kiện lịch sử mà nói đến khải thị nội tại

trong hai sách này:

A. Khải thị nội tại của lịch sử theo kí thuật từ sách Giô-suê đến Ê-xơ-tê là tiết lộ cho

chúng ta thấy gia tể đời đời của Đức Chúa Trời được tuyển dân của Ngài thực hiện như 

thế nào trên đất—G-suê 1:1-9; 1 Sa. 16:12-13; 1 Vua. 2:11-12; 6:1-2. 

B. Nhìn bên ngoài, hai sách 1 và 2 Các Vua là lịch sử về các vua của Israel; nhưng thật ra, 

sách 1 và 2 Các Vua được viết theo sự cảm thúc của Linh Đức Chúa Trời theo cách liên 

quan đến gia tể đời đời của Đức Chúa Trời—Êph. 3:9; 1 Ti. 1:4.  

C. Là các hình bóng, Đa-vít và Sa-lô-môn là bằng chứng mạnh mẽ rằng lịch sử về các vua 

của Israel có liên quan đến gia tể của Đức Chúa Trời, tức về Christ là hiện thân của 

Đức Chúa Trời và Hội thánh là Thân thể Đấng Christ—Êph. 5:32. 

D. Vì Sa-lô-môn và đền thờ mà ông xây dựng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Israel 

và chiếm một phần lớn trong lịch sử ấy, nên đó là bằng chứng rằng lịch sử Israel liên 

quan rất nhiều đến sự ứng nghiệm gia tể đời đời của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước 

theo cách hình bóng—Lu. 24:44: 

1. Việc Christ và Hội thánh là trung tâm và bao quát của gia tể Đức Chúa Trời thì

mang tính hoàn vũ trong cả Tân Ước lẫn Cựu Ước—Mat. 16:16-18.

2. Chúng ta cần thấy rằng các sách lịch sử được viết theo quan điểm về gia tể đời đời

của Đức Chúa Trời liên quan đến Christ và Hội thánh—Êph. 5:32.



E. Khi đọc sách 1 và 2 Các Vua, chúng ta cần thấy sự liên kết giữa các sách lịch sử trong 

Cựu Ước với Tân Ước; sự liên kết này là gia tể của Đức Chúa Trời vì Christ và vì Thân 

thể Đấng Christ—Êph. 1:22-23; 3:17; 4:16. 

III. Các sách lịch sử trong Cựu Ước liên quan mật thiết đến gia tể của Đức Chúa Trời 

theo cách hình bóng—Êph. 3:9; 1 Cô. 5:7; 10:6: 

A. Cựu Ước là bức tranh mang tính ẩn dụ về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời, còn Tân 

Ước là sự ứng nghiệm thực tiễn về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. 

B. Các hình bóng từ Sáng Thế Kí đến Phục Truyền Luật Lệ Kí mặc khải Đức Chúa Trời 

Tam Nhất được hiện thân trong Christ là trung tâm và chu vi của gia tể đời đời của 

Ngài, và cũng mặc khải Christ là phước hạnh và mọi sự cho dân được chọn của Đức 

Chúa Trời Tam Nhất—Phục. 8:7-11. 

C. Mười hai sách lịch sử từ Giô-suê đến Ê-xơ-tê mặc khải chuyển động của Đức Chúa Trời 

Tam Nhất trong dân được chọn của Ngài để họ sở hữu, thừa hưởng và vui hưởng Đấng 

Christ bao-hàm-tất-cả được hứa là miền đất tốt tươi—G-suê 1:1-9, 13; Êxt. 4:13-14. 

D. Các sách thơ ca – Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca – mặc khải 

Christ là sự hoàn hảo duy nhất để dân được chọn của Đức Chúa Trời theo đuổi, và sự 

thỏa mãn duy nhất để dân được chọn của Đức Chúa Trời đạt được và vui hưởng—Gióp 

42:1-5; Thi. 2:6-12; 8:1; Nhã. 1:2-4; 6:1, 10, 13; 8:1, 14.  

E. Trong mười bảy sách tiên tri từ Ê-sai đến Ma-la-chi, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời 

Tam Nhất đã trở nên một Thần–nhân để hoàn thành sự cứu chuộc đầy trọn nhằm thực 

hiện gia tể đời đời của Ngài là điều sẽ tổng kết trong trời mới và đất mới—Ês. 9:5; 

Khải. 21:1.  

F. Các sách từ Ma-thi-ơ đến Giăng mặc khải rằng Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua 

tiến trình và được tổng kết để trở nên Linh ban-sự-sống bao-hàm-tất-cả—Gi. 1:14; 7:39. 

G. Sách Công vụ các Sứ đồ mặc khải Linh ban-sự-sống bao-hàm-tất-cả đang lan rộng 

chính Ngài là thực tại của Christ, Đấng là hiện thân của Đức Chúa Trời, để sản sinh 

các Hội thánh của Đức chúa Trời—1:3, 8; 2:22-36; 4:23-31. 

H. Các sách từ La Mã đến Khải Thị mặc khải Linh ban-sự-sống bao-hàm-tất-cả đang xây 

dựng các Hội thánh qua sự biến đổi thành cơ cấu hữu cơ của Đức Chúa Trời Tam Nhất 

được-tổng-kết, tức Thân thể Đấng Christ là điều sẽ tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới 

như sự mở rộng đời đời của Đức Chúa Trời Tam Nhất được-tổng-kết—La. 1:3-4 ;12:4-5; 

16:20; Khải. 21:2, 9-11. 

IV. Khải thị nội tại trong sách 1 và 2 Các Vua được mặc khải và truyền tải qua hình 

bóng: 

A. Lịch sử của Israel không chỉ là hình bóng về toàn thể Hội thánh mà còn là hình bóng về 

gia tể của Đức Chúa Trời—1 Ti. 1:4. 

B. Israel hình bóng cho Hội thánh là tuyển dân của Đức Chúa Trời trong Tân Ước—1 Cô. 

5:7; 10:6: 

1. Ý định của Đức Chúa Trời là có được một Thân thể tập thể—Êph. 1:22-23: 

a. Vì Thân thể tập thể này, được hình bóng bởi dân tộc Israel, nên Đức Chúa Trời 

đã tác thành chính Ngài vào Israel tập thể để họ trở nên nhà của Đức Chúa 

Trời, tức nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời trên đất—Xuất. 25:8-9; 40:34. 

b. Israel tập thể này là hình bóng về Hội thánh là Thân thể Đấng Christ. 

2. Toàn bộ lịch sử Israel là hình bóng về Hội thánh; Phao-lô áp dụng lịch sử của con 

dân Israel vào nếp sống Hội thánh Tân Ước—1 Cô. 5:7; 10:6. 



3. Cựu Ước có một dân – Israel – và Tân Ước có một dân – Hội thánh; hai dân này là

sự mô tả về điều duy nhất mà Đức Chúa Trời đã làm, đó là hoàn thành gia tể của

Đức Chúa Trời—Êph. 1:10; 3:9.

C. Đa-vít hình bóng cho Đấng Christ chịu khổ, còn Sa-lô-môn hình bóng cho Đấng Christ 

được tôn vinh trong vương quốc Đức Chúa Trời và sự tráng lệ của vương quốc ấy—1 

Vua. 2:11-12. 

D. Đền thờ hình bóng cho Christ và Hội thánh là toà nhà duy nhất của Đức Chúa Trời 

trong vũ trụ—Mat. 12:6; 16:18. 

E. Tiên tri Ê-li-sê đại diện cho gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời theo hình bóng; ông là 

một hình bóng trong Cựu Ước, hình bóng cho những điều có thật trong Tân Ước—2 Vua. 

4:9. 

F. Giê-sa-bên, một người đáng căm ghét, vợ ngoại giáo của A-háp, là hình bóng cho Người 

là Giê-sa-bên trong thực tại Tân Ước – hình bóng về Hội thánh bội đạo—1 Vua. 16:31; 

19:1-2; 21:23; Khải. 2:20-23. 

G. Theo hình bóng học, các cung điện của vua và đền thờ của Đức Chúa Trời thì tách biệt, 

nhưng trong thực tại Tân Ước, hai tòa nhà này là một—1 Vua. 9:15; Êph. 2:21-22: 

1. Một mặt, tín đồ Tân Ước chúng ta là các thầy tế lễ để phụng sự và thờ phượng Đức

Chúa Trời—1 Phi. 2:9.

2. Mặt khác, chúng ta là các vua của Đức Chúa Trời để trị vì cho Đức Chúa Trời—

Khải. 1:6, 9; 5:10.

H. Các vua là hình bóng về tín đồ Tân Ước, vì tất cả tín đồ Tân Ước đều được Đức Chúa 

Trời cứu để trở thành vua—Khải. 1:6, 9; 5:10: 

1. Tín đồ Tân Ước nên là sự ứng nghiệm hình bóng về các vua trong gia tể của Đức

Chúa Trời—La. 5:17, 21.

2. Trong Tân Ước, tất cả tín đồ đều được cứu để trở thành các vua và thầy tế lễ—1 Phi.

2:9; Khải. 1:6; 5:10; 2 Ti. 2:12:

a. Đức Chúa Trời cai trị, nhưng Ngài không trực tiếp cai trị mà Ngài cai trị qua tín

đồ chúng ta là các vua—Khải. 20:4, 6; 3:21.

b. Chúng ta đã được tái sinh bằng sự sống thần thượng, thuộc linh, thuộc trời, nhà

vua và hoàng gia; điều này tôn chúng ta lên ngai để trị vì như các vua trên mọi

sự—Gi. 1:12-13; 3:3, 5; Khải. 5:10; La. 5:17, 21.

V. Các sách lịch sử được đưa vào Thánh Kinh vì theo hình bóng, các sách này cho 

chúng ta cái nhìn sống động về gia tể của Đức Chúa Trời; thể yếu của hình bóng 

trong Cựu Ước là gia tể của Đức Chúa Trời với Christ và Thân thể Ngài là trung 

tâm và thực tại—Êph. 1:9; 3:9; 5:32. 
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