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Qua việc Ngài phát ngôn trong Trại nhóm họp,  

Đức Chúa Trời đã huấn luyện dân Ngài để thờ phượng và dự phần Ngài  
và sống một đời sống thánh biệt, tinh sạch và vui mừng. 

 
 

Chúng ta cần nhận thức rằng mình không tuyệt đối cho Đức Chúa Trời  
và trong chính mình, chúng ta không thể tuyệt đối cho Đức Chúa Trời, 

vì vậy, chúng ta cần tiếp nhận Christ làm của lễ thiêu của chúng ta, 
tức Đấng đã sống một đời sống tuyệt đối cho Đức Chúa Trời. 

 
 

Do vận dụng linh để chạm đến Linh được hợp nhất trong Lời, 
chúng ta được cấu tạo bằng Jesus, 

và nếp sống con người của Jesus trở thành nếp sống con người của chúng ta. 
 
 

Christ là của lễ hòa bình giữa Đức Chúa Trời và dân của Ngài 
để họ đồng-vui hưởng trong sự tương giao hầu có nếp sống Hội thánh-tổ sinh động, 

có sự nhóm họp bàn Chúa, và để tổng kết thành  
Giê-ru-sa-lem Mới là của lễ hòa bình chung cuộc 

  
 



Sứ điệp Một 

Đức Chúa Trời huấn luyện dân Ngài  
để thờ phượng và dự phần Ngài  

và để sống một đời sống thánh biệt, tinh sạch và vui mừng  

Đọc Kinh văn: Lê. 1—25 

 Trong Lê-vi Kí, Đức Chúa Trời ở trong Nhà trại, tức Trại nhóm họp, và 
phát ngôn trong Trại nhóm họp—1:1; 27:34: 

 Toàn bộ Lê-vi Kí là kí thuật về việc phát ngôn của Đức Chúa Trời trong nhà 
trại, tức là một tòa nhà—1:1. 

 Ngày nay, Đức Chúa Trời phát ngôn trong nhà trại của Ngài, và nhà trại này 
là Hội thánh—Gi. 1:14; 14:2; 1 Ti. 3:15: 
1. Theo nguyên tắc hình bóng ở đây, Đức Chúa Trời phát ngôn trong Hội 

thánh là nhà trại của Ngài; trại nhóm họp này là sấm ngôn, nơi Đức Chúa 
Trời phát ngôn—Lê. 1:1. 

2. Sự quý báu của nhà trại là sự phát ngôn của Đức Chúa Trời; ngày nay, sự 
quý báu của Hội thánh là Đức Chúa Trời Đấng phát ngôn và sự phát ngôn 
của Đức Chúa Trời—27:34. 

 Đức Chúa Trời huấn luyện dân Ngài để họ thờ phượng và dự phần Ngài 
qua các của lễ và chức tế lễ—chương 1-10 

 Christ là thực tại của các của lễ—Gi. 1:29: 
1. Của lễ thiêu, hoàn toàn là để Đức Chúa Trời thỏa mãn, hình bóng cho 

Christ là sự vui thỏa và thỏa mãn của Đức Chúa Trời, Ngài có nếp sống 
trên đất tuyệt đối cho Đức Chúa Trời—Lê. 1:3; Dân. 28:2-3; Gi. 7:16-18. 

2. Của lễ bột mịn hình bóng cho Christ trong nhân tính hoàn hảo của Ngài để 
làm thực phẩm cho Đức Chúa Trời và cho những người có mối tương giao 
với Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài—Lê. 2:1, 4; Gi. 7:46; 18:38; 19:4, 6. 

3. Của lễ hòa bình hình bóng cho Christ là Đấng làm nên hòa bình, tức Đấng 
đã trở nên sự hòa bình và sự tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời 
do việc Christ chết cho chúng ta, của lễ này làm cho chúng ta có thể vui 
hưởng Đấng Christ với Đức Chúa Trời và có sự tương giao với Đức Chúa 
Trời trong Christ cho sự thỏa mãn hỗ tương của chúng ta với Đức Chúa 
Trời—Lê. 3:1; Êph. 2:14-15; Gi. 12:1-3; 20:21. 

4. Của lễ chuộc tội hình bóng cho Christ là Đấng đã bị làm nên tội vì chúng ta 
và đã chết trên thập tự giá để giải quyết bản chất tội của bản thể sa ngã 
chúng ta—Lê. 4:3; 2 Cô. 5:21; La. 8:3; Gi. 1:29; 3:14. 

5. Của lễ chuộc sự mắc lỗi hình bóng cho Christ là Đấng đã mang các tội 
phạm của chúng ta trong chính thân thể Ngài và bị Đức Chúa Trời phán 
xét trên thập tự giá để giải quyết những việc làm tội lỗi của chúng ta hầu 
chúng ta được tha thứ trong hành vi tội lỗi của mình—Lê. 5:6; 1 Phi. 2:24; 
3:18; Êsai 53:5-6, 10-11; Gi. 4:15-18. 

6. Của lễ đưa qua đưa lại hình bóng cho Christ là Đấng phục sinh trong tình 
yêu—Lê. 7:30; 10:15. 

7. Của lễ dâng giơ lên hình bóng cho Đấng Christ quyền năng trong sự thăng 
thiên và tôn cao—Lê. 7:32; Xuất. 29:27; Êph. 1:21. 



8. Của lễ rưới rượu hình bóng cho Christ là Đấng được đổ ra như rượu trước 
mặt Đức Chúa Trời để Ngài thỏa mãn và cũng là Đấng dầm thấm chúng ta 
bằng chính Ngài như rượu thuộc trời được đổ ra để Đức Chúa Trời vui 
hưởng và thỏa mãn—Lê. 23:13; Xuất. 29:40; Dân. 28:7-10; Êsai 53:12; Phil. 
2:17; 2 Ti. 4:6; Quan. 9:13. 

 Chúng ta cần kinh nghiệm Christ là thực tại của các của lễ—Gi. 1:29; 16:13; 1 
Gi. 5:6: 
1. Các của lễ giải quyết những nan đề của chúng ta và làm cầu nối giữa chúng 

ta với Đức Chúa Trời—Gi. 14:6. 
2. Các của lễ có mục đích để chúng ta vui hưởng Đức Chúa Trời, được hòa 

quyện với Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời đồng hóa vào trong bản thể 
chúng ta hầu trở nên thành phần cấu tạo của chúng ta—Gal. 4:19; Êph. 
3:17; Cô. 3:10-11. 

3. Các của lễ là phương cách để chúng ta vào trong Đức Chúa Trời và trở nên 
thành phần của sự hợp nhất thần thượng–phàm nhân—Gi. 14:6, 20. 

4. Các của lễ không chỉ là các sinh tế để giải quyết các nan đề của chúng ta 
mà cũng là các món quà để Đức Chúa Trời vui hưởng—Dân. 28:2. 

 Dân của Đức Chúa Trời được huấn luyện để thờ phượng và dự phần Đức Chúa 
Trời qua các thầy tế lễ, tức những người hình bóng cho Christ là Thầy tế lễ của 
Đức Chúa Trời dâng chính mình cho Đức Chúa Trời vì chúng ta—Lê. 1:5-8; 
2:2; 3:2; 4:5, 10; 5:8; Hê. 5:5-6; 9:14, 26; 10:10. 

 Theo kí thuật trong Lời thánh, thực tại của vũ trụ là Đấng Christ tức nhà trại 
và các của lễ—Gi. 1:14, 29; 14:6: 
1. Là Thần-nhân, Christ là nhà trại để làm nơi cư ngụ cho Đức Chúa Trời và 

con người, và Ngài là các của lễ để con người vào trong Đức Chúa Trời—
1:14; 14:20, 23; 1:29. 

2. Christ, Đấng là thực tại của nhà trại và các của lễ, là thực tại và nội dung 
của vũ trụ—cc.1:14, 17b. 

3. Qua Christ là các của lễ, chúng ta có thể cư ngụ trong Đức Chúa Trời, và 
Đức Chúa Trời có thể cư ngụ trong chúng ta; đây là thực tại của vũ trụ và 
nội dung của Kinh Thánh—15:4a. 

4. Là nhà trại, Christ đem Đức Chúa Trời đến với con người; và là các của lễ, 
Christ đem con người đến với Đức Chúa Trời để con người được liên hiệp, 
hòa quyện và hợp nhất với Đức Chúa Trời—1:14, 29 

 Đức Chúa Trời huấn luyện dân Ngài để sống một đời sống thánh biệt, 
tinh sạch, vui mừng: 

 Đức Chúa Trời truyền cho dân Ngài phải sống một đời sống thánh biệt theo 
bản chất thánh biệt của Ngài—Lê. 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Xuất. 19:6; 22:31; 
Phục. 14:2; 26:19; 28:9: 
1. Được thánh biệt vì Đức Chúa Trời là thánh biệt tượng trưng cho việc bước 

đi theo sự thánh biệt của Đức Chúa Trời, sống một đời sống thánh biệt—
Lê. 19:2; 20:7; 1 Phi. 1:15; 2 Phi. 3:11. 

2. Lê-vi kí khải thị rằng để sống đời sống thánh biệt, chúng ta phải cởi bỏ đời 
sống cũ và mặc lấy đời sống mới (đc. Êph. 4:17—5:21); Đức Chúa Trời 
truyền  cho dân Y-sơ-ra-ên phải cởi bỏ hành vi của người Ai Cập trước kia 
(Lê. 18:3a) và không bước theo các điều lệ của người Ca-na-an (c. 3b). 



3. Sự vui hưởng hỗ tương giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài tách biệt dân Ngài 
khỏi mọi điều khác hơn là Ngài, làm cho họ trở nên một dân tộc thánh biệt-
Xuất 19:6 

4. Trước khi sáng lập thế giới, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để chúng ta 
thánh biệt—Êph. 1:4: 

 Thánh biệt không chỉ có nghĩa là được thánh hóa, biệt riêng cho Đức 
Chúa Trời mà còn là trở nên khác, khác biệt khỏi mọi điều tầm thường. 

 Chỉ có Đức Chúa Trời là khác, riêng biệt khỏi mọi điều; vì vậy, Ngài là 
thánh; sự thánh biệt là bản chất của Ngài. 

 Ngài làm chúng ta thánh biệt bằng cách truyền chính Ngài, tức Đấng 
Thánh, vào bản thể chúng ta để toàn bản thể chúng ta được dầm thấm 
và thấm đẫm bản chất thánh của Ngài —1 Tê. 5:23. 

 Để chúng ta nên thánh là dự phần bản chất của Đức Chúa Trời và để 
toàn bản thể chúng ta thấm đẫm chính Đức Chúa Trời—2 Phi. 1:4. 

 Trong Lê-vi Kí chương 12—15, Đức Chúa Trời huấn luyện dân Ngài sống đời 
sống tinh sạch: 
1. Chương 12 cho chúng ta thấy việc tẩy sạch sự không tinh khiết của con 

người do bẩm sinh, chương 13 và 14 nói về việc được tẩy sạch khỏi bệnh 
phong hủi. 

2. Chương 15 khải thị rằng chúng ta cần được tẩy sạch khỏi mọi chất thải ô 
uế, không tinh sạch ra từ bản thể con người; bất cứ điều gì ra từ chính 
chúng ta, kể cả lời nói, đều không sạch. 

3. Chúng ta cần thập tự giá của Christ để kết thúc sự sống cũ và cần sự phục 
sinh của Christ để cho chúng ta một khởi đầu mới—La. 6:6; Ga. 2:20; 1 Cô. 
15:3; 2 Cô. 5:17. 

4. Chúng ta cũng cần nước sự sống, tức sự tẩy sạch, rửa  sạch của Linh sự 
sống được hiện thân trong lời—Êph. 5:26. 

 Đức Chúa Trời huấn luyện dân Israel sống một đời sống vui mừng, một đời 
sống hạnh phúc—Phil. 4:4: 
1. Ngày Sa-bát hằng tuần là nguyên tắc bày tỏ về các kì lễ hằng năm; những 

kì lễ này là ngày Sa-bát để dân được chuộc của Đức Chúa Trời được nghỉ 
ngơi với Đức Chúa Trời và cùng nghỉ ngơi với nhau—Lê. 23:1-13 

2. Kì trăng mới hằng tháng tượng trưng cho việc chúng ta có thể kinh nghiệm 
một khởi đầu mới trong Christ như sự vui mừng và vui hưởng với ánh sáng 
trong bóng tối—Dân. 10:10; 28:11-15. 

3. Lễ Vượt qua hình bóng cho Christ là sự Vượt qua của chúng ta vì sự cứu rỗi 
ban đầu và nền tảng của chúng ta, tức thời kì vui mừng—Lê. 23:4-5; Xuất. 
12:2-14; 1 Cô. 5:7. 

4. Lễ Bánh không men hình bóng cho toàn bộ đời sống Cơ Đốc vô tội của 
chúng ta—Lê. 23:6-8; Xuất. 12:15-20. 

5. Lễ Trái đầu mùa hình bóng cho Christ phục sinh như bữa tiệc trong sự 
phục sinh của Ngài để chúng ta vui hưởng—Lê. 23:4-14; 1 Cô. 15:20. 

6. Lễ Ngũ tuần hình bóng cho việc vui hưởng sự đổ ra của Linh để hình thành 
Hội thánh—Lê. 23:15-22. 

7. Lễ Thổi kèn hình bóng cho việc Đức Chúa Trời kêu gọi dân tản lạc của Ngài 
hiệp lại —cc. 23-25; Mat. 24:30-31. 



8. Lễ Vãn hồi hình bóng cho sự vui hưởng cho cả nhà Israel sau khi họ được 
Đức Chúa Trời hiệp lại—Lê. 23:26-32; La. 11:25-27; Xa. 12:10-14. 

9. Lễ Nhà trại hình bóng cho sự vui hưởng thời đại phục hồi mà sẽ được làm 
trọn trong thiên hi niên—Lê. 23:33-44; Mat. 19:28; Khải. 20:4, 6. 

10. Năm Sa-bát hình bóng cho Christ là sự nghỉ ngơi trọn vẹn của chúng ta—
Lê. 25:1-7, 18-22. 

11. Năm Hân hỉ, tức năm Ngũ tuần, hình bóng cho Christ là sự giải phóng, 
nghỉ ngơi và vui mừng hoàn toàn của chúng ta bởi việc Ngài chuộc lại cho 
chúng ta những gì mà chúng ta đã đánh mất trong quyền hạn của mình và 
những gì mà chúng ta đã bán đi trong chính mình—cc. 25:8-17. 

 Sách Lê-vi Kí cho thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời như thế 
nào; Đức Chúa Trời của chúng ta muốn chúng ta trở nên “những người Ha-lê-
lu-gia”, tức những người vui mừng trong Chúa luôn luôn—Phil. 4:4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




