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Thực tại của Của lễ chuộc tội, 
con rắn bằng đồng, và sự hủy diệt ma quỷ 
Đọc Kinh văn: Lê. 4:3; 2 Cô. 5:21; La. 8:3;  
Gi. 1:14; 3:14; 12:31; 1 Gi. 3:8b; Hê. 2:14 

 Là thực tại của của lễ chuộc tội, Christ đã bị “làm cho nên tội vì chúng 
ta”—2 Cô. 5:21; Lê. 4:3: 

 Christ vốn không biết đến tội theo cách kinh nghiệm do việc tiếp xúc hoặc do 
kinh nghiệm cá nhân, vì trong bản chất và thực chất của Ngài vốn không có 
tội; tuy nhiên, Christ đã bị làm cho nên tội (Ngài không tội lỗi) vì chúng ta để 
chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời—2 Cô. 5:21; La. 8:3. 

 Sau khi Ngài đã bị Đức Chúa Trời làm cho nên tội vì chúng ta, Christ đã chết 
trên thập tự giá không chỉ vì các tội phạm của chúng ta mà còn vì chính tội,—
2 Cô. 5:21: 
1. Chúng ta không chỉ tội lỗi—chúng ta còn là chính tội; chúng ta là sự cấu 

tạo của tội, hiện thân của tội—La. 5:12, 19; 6:6; 7:7, 11, 17, 23. 
2. Sau khi đặt các tội phạm của chúng ta trên Đấng Christ bị đóng đinh, Đức 

Chúa Trời kể Ngài là tội nhân duy nhất—Ês. 53:6b, 11c, 12d; 1 Phi. 2:24. 
3. Khi Christ chịu chết vì chúng ta với tư cách Đấng thay thế cho chúng ta, 

Đức Chúa Trời kể Ngài không chỉ là người mang tội mà Ngài còn là chính 
tội; khi Christ bị đóng đinh, tội cũng bị đóng đinh—La. 6:10. 

4. Là Đấng bị làm nên tội vì chúng ta, Christ đã bị Đức Chúa Trời phán xét 
một lần đủ cả—2 Cô. 5:21. 

 Là thực tại của của lễ chuộc tội, Christ là Con đã được sai đến “trong 
hình dạng thuộc xác thịt của tội và liên quan ến tội” hầu cho Đức Chúa 
Trời có thể định tội cho tội trong xác thịt—La. 8:3: 

 Là Lời ở với Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời, Christ đã trở nên xác thịt—
Gi. 1:1, 14: 
1. Trong Kinh thánh, đặc biệt là trong Tân Ước, xác thịt chỉ về con người sa 

ngã chứ không chỉ về con người được Đức Chúa Trời tạo dựng—Sáng. 1:26; 
6:3; La. 3:20. 

2. Xác thịt của chúng ta không chỉ là xác thịt mà cũng là xác thịt tội lỗi; tuy 
nhiên, xác thịt của Christ không phải là xác thịt tội lỗi. 

3. Khi Lời trở nên xác thịt, xác thịt của Jesus được kết hợp với con người sa 
ngã, mà con người sa ngã này có xác thịt tội lỗi, nhưng trong xác thịt Ngài 
không có yếu tố tội; Sa-tan không thể vào trong xác thịt của Jesus. 

 Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến chỉ “trong hình dạng thuộc xác thịt của tội”; 
Con thật ra không có xác thịt của tội mà chỉ có hình trạng, hình dạng của xác 
thịt của tội—8:3: 
1. Việc Lời đã trở nên xác thịt nghĩa là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trở nên 

con người xác thịt trong hình dạng con người tội lỗi—Gi. 1:1, 14. 
2. Christ đã trở nên xác thịt để gián tiếp liên hệ chỉ với tội trong hình dạng 

của xác thịt của tội chứ không trong thực tại—c. 8:3: 
3. Bằng cách này, Đức Chúa Trời đã vào trong nhân tính và trở nên một với 

con người tội lỗi; tuy nhiên, Ngài chỉ có hình dạng của con người tội lỗi 



nhưng không có tội của con người tội lỗi, Ngài chỉ có hình thể của con người 
sa ngã mà không có bản chất tội lỗi của con người sa ngã. 

4. Trong sự chết của Ngài, Christ là một người trong xác thịt đã khiến cho tội 
bị Đức Chúa Trời kết án trong xác thịt—La. 8:3: 

 Xác thịt thuộc về tội, Con của Đức Chúa Trời thật đã trở nên xác thịt 
(Hê. 2:14; 1 Ti. 3:16); tuy nhiên, Ngài không dự phần trong tội của xác 
thịt. 

 Khi Đức Chúa Trời Cha sai phái Đức Chúa Trời Con liên quan đến vấn 
đề tội và xử lí tội, thậm chí bãi bỏ tội, Ngài không sai phái Con trong 
thực tại của xác thịt của tội nhưng trong hình dạng, dáng vẻ, của xác 
thịt của tội—Gi. 1:14; La. 8:3. 

 Khi Christ ở trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã kết án tội trong xác 
thịt của Jesus Christ, tức Đấng đã được sai đến trong hình dạng của 
xác thịt của tội—c. 3. 

  “Như Môi-se treo con rắn trong hoang mạc thể nào thì Con Loài Người 
cũng phải bị treo lên thể ấy”—Gi. 3:14: 

 Là Đấng đã được Cha sai phái trong hình dạng của xác thịt của tội, Christ 
được hình bóng bởi con rắn bằng đồng trong Dân số kí 21:4-9: 
1. Khi con cái Israel nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se, “Đức Giê-hô-

va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi nhiều người Israel 
đã chết”—c. 6. 

2. Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se hãy làm “một con rắn lửa, rồi treo nó trên 
một cây sào”; “Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; 
nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống”—cc. 
8-9. 

 Sự việc trong Dân Số Kí 21 được Đức Chúa Trời chuẩn bị cách có tể trị để khải 
thị một hình bóng cụ thể về Christ: 
1. Con rắn bằng đồng bị treo trên cây sào là hình bóng về Christ đã bị treo 

trên thập tự giá trong hình thể con rắn vì chúng ta—Gi. 3:14: 
 Trong câu 14 Chúa Jesus áp dụng hình bóng này cho chính Ngài, hàm ý 

rằng khi ở trong xác thịt, Ngài ở trong “hình dạng của xác thịt của tội” 
(La. 8:3), tức hình dạng tương tự với hình thể của con rắn bằng đồng. 

 Con rắn bằng đồng chỉ có hình thể của rắn nhưng không có nọc độc của 
rắn; Christ bị treo lên chỉ như con rắn trong hình thể vì Ngài không có 
bản chất độc của rắn. 

2. Là những người tội lỗi, chúng ta thật ra là rắn độc; trong bản chất sa ngã 
của mình, chúng ta là con cái của con rắn xưa, tức ma quỷ—2 Gi. 3:10; Mat. 
12:34; 23:33; Khải. 12:9: 

 Chúng ta đều là hữu thể rắn với nọc độc của rắn trong bản chất mình; 
trong bản chất sa ngã, chúng ta không chỉ tội lỗi—chúng ta là rắn độc. 

 Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, toàn bộ nhân loại sa ngã đều là 
những con rắn độc—Mat. 12:34; 23:33. 

3. Vì là rắn như vậy, chúng ta cần thay thế; chúng ta cần Christ chết cho 
chúng ta trong hình thể của rắn nhưng không có yếu tố độc của con rắn—Gi 
3:14; La. 8:3. 

 “Vì mục đích này mà Con Đức Chúa Trời đã được tỏ ra để Ngài có thể hủy 
diệt các công việc của ma quỷ”—1 Gi. 3:8b: 



 Là những tội nhân, chúng ta cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và là những 
người bị ma quỷ sập bẫy và làm bối rối, chúng ta cần Chúa Jesus hủy diệt các 
công việc của ma quỷ—1 Ti. 1:15; 1 Gi. 3:8. 

 Khi Con Đức Chúa Trời ở trên đất, Ngài hủy diệt các công việc của ma quỷ—
Mác 1:23-28; Mat.12:28; 15:22-23; Lu. 4:39; 13:10-17: 
1. Các công việc của Sa-tan thường không lộ ra; hắn ẩn mình sau các hiện 

tượng tự nhiên. 
2. Dù ma quỷ ẩn mình đằng sau nhiều hiện tượng tự nhiên nhưng Chúa 

Jesus đã quở trách hắn—Mác 4:35-41. 
 Trong 1 Giăng 3:8 từ Hy lạp dịch chữ “hủy diệt” cũng có thể được dịch là “xóa 

bỏ” hay “làm tan rã”: 
1. Ma quỷ đã phạm tội liên tục từ thời xưa và sinh ra các tội nhân để họ cũng 

thực hành tội với hắn—cc. 8, 10; Gi. 8:44. 
2. Vì mục đích này, Con Đức Chúa Trời đã được tỏ ra, hầu Ngài có thể xóa bỏ 

và hủy diệt các công việc tội lỗi của ma quỷ, tức là qua cái chết của Ngài 
trên thập tự giá trong xác thịt (La. 8:3) kết án tội mà do hắn, tức kẻ ác, 
khởi xướng, phá hủy quyền lực của tội tức bản chất tội của ma quỷ (Hê. 
2:14) và cất bỏ tội và các tội phạm. 

  “Vậy, vì con cái cùng có phần trong huyết và thịt nên chính Người cũng 
dự phần vào cùng huyết và thịt như vậy, để qua sự chết mà Người có thể 
hủy diệt kẻ có quyền lực sự chết, tức là ma quỷ”—c. 14: 

 Sự tỏ ra của Chúa Jesus đã hủy diệt các công việc của ma quỷ, còn sự chết của 
Chúa Jesus hủy diệt chính ma quỷ—1 Gi. 3:8; Gi. 3:14; 12:31; Hê. 2:14. 

 Qua việc trở nên con rắn trong hình thể, Chúa Jesus đã nghiền nát đầu con 
rắn xưa, tức ma quỷ—Gi. 3:14; Sáng. 3:15; Khải. 12:9: 
1. Con rắn là biểu tượng của ma quỷ; Chúa Jesus đã chịu đóng đinh trong 

hình thể một con rắn để xử lí ma quỷ, tức Sa-tan. 
2. Bằng cách này, Ngài đã phán xét kẻ cai trị thế giới này: “Bây giờ là lúc 

phán xét thế giới này; bây giờ là lúc kẻ cai trị thế giới này bị đuổi ra”—Gi. 
12:31:  

 Sa-tan là con rắn xưa, kẻ cai trị thế giới, đã tiêm chính hắn vào trong 
xác thịt con người.  

 Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá trong hình dạng của xác thịt của 
tội, Chúa đã hủy diệt Sa-tan, kẻ ở trong xác thịt con người—La. 8:3; Hê. 
2:14. 

 Bằng việc phán xét Sa-tan theo cách này, Chúa cũng đã phán xét thế 
giới đang bám lấy Sa-tan; do đó, việc Chúa bị treo lên đã khiến thế giới 
bị phán xét và kẻ cai trị thế giới bị đuổi ra—Gi. 16:11; 12:31. 

 Trong sự đóng đinh của Ngài, Christ đã hủy diệt ma quỷ—Hê. 2:14: 
1. Trong câu 14 từ Hy lạp dịch chữ “hủy diệt” cũng có thể dịch là “làm cho 

không còn gì, làm cho không còn hiệu lực, phế bỏ, bãi bỏ, triệt tiêu, vứt bỏ.” 
2. Trong nhân tính của Ngài và qua công tác của Ngài trên thập tự giá, Christ 

đã hủy diệt ma quỷ. 
3. Christ đã chết không chỉ như Người thay thế cho con người sa ngã là người 

đã bị rắn cắn, nhưng cũng để hủy diệt ma quỷ—Gi. 3:14; Hê. 2:14. 
 Ha-lê-lu-gia, qua Christ là thực tại của của lễ chuộc tội, ma quỷ đã bị hủy diệt! 




