
Sứ điệp Chín 

Tôn quí Christ là thực tại của Của lễ chuộc sự mắc lỗi 

Đọc Kinh văn: Gi. 1:29; 1 Cô. 15:3; 1 Phi. 3:18; 2:24; 1 Gi. 2:2; 4:10; Ga. 1:4; 
Mat. 26:28; Hê. 1:3; 10:12 

  “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất bỏ tội của thế giới”—Gi. 
1:29: 

 Là Chiên con của Đức Chúa Trời, Christ đã chết trên thập tự giá để xử lí tội và 
các tội phạm và cất bỏ tội khỏi nhân loại. 

 Là Chiên con của Đức Chúa Trời, Christ đã làm trọn đòi hỏi về sự công chính, 
thánh biệt và vinh hiển của Đức Chúa Trời—Sáng. 3:24; La. 2:5; Hê.12:29; 9:5. 

 Là Chiên con cứu chuộc, Christ vốn được biết trước, trước khi sáng lập thế 
giới, tức là trước khi tạo nên vũ trụ, nhưng đã được tỏ ra vì cớ chúng ta—
1 Phi. 1:20. 

 Christ là “Chiên con đã bị giết từ khi sáng lập thế giới,” tức là từ thời điểm mà 
mọi tạo vật hiện hữu—Khải. 13:8. 

 Là thực tại của của lễ chuộc sự mắc lỗi, “Christ đã chết vì các tội phạm 
của chúng ta”—1 Cô. 15:3: 

 Điều đầu tiên Phao-lô bày tỏ cho các thánh đồ trong phúc âm là Christ đã chết 
vì các tội phạm của chúng ta—c. 3. 

 Từ liệu vì hàm ý rằng Christ đã chết một sự chết thay thế: 
1. Chúng ta cần Ngài chết như là Đấng thay thế của chúng ta. 
2. Là Đấng cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã đại diện cho chúng ta và chết vì các 

tội phạm của chúng ta để hoàn tất sự cứu chuộc—Mat. 1:20; Lu. 2:11; Công. 
13:23; 1 Ti. 1:15; Tít 2:14. 

 Là thực tại của của lễ chuộc sự mắc lỗi, “Christ cũng đã vì các tội phạm 
mà chịu khổ một lần, Đấng công chính thay cho kẻ bất chính”, để Ngài có 
thể đưa chúng ta đến Đức Chúa Trời—1 Phi. 3:18: 

 Các tội phạm ở đây chỉ về các tội mà chúng ta phạm trong cách cư xử bên ngoài 
của chúng ta—Hê. 9:28. 

 Thay cho hàm ý rằng sự chết của Christ là vì sự cứu chuộc chứ không phải 
tuận đạo. 

 Christ, Đấng công chính, đã bị Đức Chúa Trời công chính phán xét thay cho 
chúng ta là những kẻ bất chính, để Ngài có thể cất bỏ rào cản tội phạm của 
chúng ta và đưa chúng ta đến Đức Chúa Trời. 

 Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi các tội phạm của mình mà trở về Đức Chúa 
Trời, khỏi cách sống bất chính của mình mà trở về với Đức Chúa Trời công 
chính. 

 Là thực tại của của lễ chuộc sự mắc lỗi, Christ “đã mang các tội phạm của 
chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta, sau khi đã 
chết đối với các tội phạm thì được sống đối với sự công chính; bởi vết 
thương của Ngài mà anh em được chữa lành”—1 Phi. 2:24: 

 Theo Ê-sai 53:6, khi Christ ở trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã cất mọi tội 
phạm của chúng ta và đặt hết thảy tội ấy trên Chiên con của Đức Chúa Trời: 



1. Hê-bơ-rơ 9:28 chép Christ đã “dâng chính mình một lần đủ cả để mang các 
tội phạm của nhiều người.” 

2. Christ chết một lần đủ cả để mang gánh các tội phạm của chúng ta, và Ngài 
đã chịu sự phán xét vì chúng ta trên thập tự giá—Ês. 53:5, 11. 

 Khi Chúa dâng chính Ngài là sinh tế trên thập tự giá, Ngài mang các tội phạm 
của chúng ta trong thân thể Ngài trên thập tự giá, tức bàn thờ thật vì sự vãn 
hồi—Hê. 7:27. 

 Trong sự chết của Christ, chúng ta đã chết đối với các tội phạm để sống đối với 
sự công chính; nếp sống đối với sự công chính này thì ở trong sự phục sinh của 
Christ—1 Phi. 2:24; La. 6:8, 10-11, 18; Êph. 2:6; Gi. 14:19; 2 Ti. 2:11.: 
1. Sự công chính là vấn đề thuộc về sự cai trị của Đức Chúa Trời—Thi. 89:14. 
2. Chúng ta đã được cứu để sống cách đúng đắn dưới sự cai trị của Đức Chúa 

Trời, tức là trong đường lối tương xứng với đòi hỏi công chính của sự cai trị 
thuộc Đức Chúa Trời. 

  “Bởi vết thương của Ngài mà anh em đã được chữa lành”—1 Phi. 2:24b: 
1. Một mặt, vết thương của Christ chữa lành chúng ta, giữ chúng ta khỏi các 

tội phạm bởi sự chết của Ngài. 
2. Mặt khác, sự chữa lành của Ngài làm chúng ta sống để có chúng ta thể 

sống đối với sự công chính. 
 Là thực tại của của lễ chuộc sự mắc lỗi, Christ “chính Ngài là sự vãn hồi 

vì các tội phạm của chúng ta”—1 Gi. 2:2: 
 “Tình yêu ở trong điều này, không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời nhưng 

Ngài đã yêu chúng ta và đã sai Con Ngài làm sự vãn hồi vì các tội phạm của 
chúng ta”—4:10: 

 Chúa Jesus là sinh tế vãn hồi vì các tội phạm của chúng ta: 
1. Christ đã dâng chính Ngài làm sinh tế cho Đức Chúa Trời vì các tội phạm 

của chúng ta không chỉ những để cứu chuộc chúng ta mà còn để thỏa mãn 
Đức Chúa Trời—Hê. 9:28. 

2. Qua sự chết thay của Ngài và trong Ngài là Đấng thay thế của chúng ta, 
Đức Chúa Trời được thỏa mãn và được xoa dịu; vì vậy, Christ là sự vãn hồi 
giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. 

 Hê-bơ-rơ 2:17 khải thị rằng Christ đã làm nên sự vãn hồi vì các tội phạm của 
chúng ta: 
1. Chúa Jesus đã làm nên sự vãn hồi vì các tội phạm của chúng ta để phục 

hòa chúng ta với Đức Chúa Trời bằng cách làm thỏa mãn đòi hỏi công 
chính của Đức Chúa Trời trên chúng ta. 

2. Qua công tác của Ngài trên thập tự giá, Christ đã làm sự vãn hồi vì các tội 
phạm của chúng ta; điều này có nghĩa là Ngài xoa dịu Đức Chúa Trời vì 
chúng ta. 

3. Bởi việc xoa dịu sự công chính của Đức Chúa Trời và mọi đòi hỏi của Ngài 
trên chúng ta, Christ đã giải quyết mọi nan đề giữa chúng ta và Đức Chúa 
Trời. 

 Là thực tại của của lễ chuộc sự mắc lỗi, Christ “đã phó chính mình vì các 
tội phạm của chúng ta để giải cứu chúng ta khỏi thời đại gian ác hiện tại, 
theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha chúng ta”—Ga. 1:4: 



 Dù Christ đã bị đóng đinh vì các tội phạm của chúng ta nhưng mục đích của sự 
đóng đinh của Ngài là giải cứu chúng ta khỏi thời đại gian ác hiện tại: 
1. Một thời đại là một phần của thế giới tức hệ thống của Sa-tan. 
2. Thời đại chỉ về một phần, một phương diện, dáng vẻ hiện tại hoặc hiện đại 

của hệ thống của Sa-tan, là điều được hắn dùng để chiếm đoạt và chiếm giữ 
con người và ngăn họ khỏi Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài. 

3. Thời đại hiện tại là phần hiện tại của thế giới của Sa-tan, hệ thống thế giới 
của hắn—1 Gi. 2:15. 

4. Trong khi các tội phạm thuộc về ma quỷ thì thời đại hiện tại thuộc về Sa-
tan—La. 12:2. 

 Ngoài sự đóng đinh của Christ, chúng ta không có cách nào xử lí các tội phạm 
mà đằng sau nó ma quỷ ẩn núp, hay thời đại gian ác mà đằng sau nó Sa-tan 
ẩn núp—Ga. 1:4: 
1. Christ đã chịu đóng đinh vì các tội phạm của chúng ta để chúng ta được 

giải cứu khỏi thời đại gian ác hiện tại. 
2. Nếu chúng ta muốn được giải cứu khỏi thời đại gian ác hiện tại thì các tội 

phạm phải được xử lí. 
 Theo ngữ cảnh của sách Ga-la-ti, thời đại gian ác hiện tại trong 1:4 chỉ về thế 

giới tôn giáo, con đường tôn giáo của thế giới: 
1. Điều này được khẳng định bởi 6:14-15, nơi mà sự cắt bì được xem là một 

phần của thế giới, tức thế giới tôn giáo mà Phao-lô đã chịu đóng đinh. 
2. Christ đã dâng chính Ngài vì các tội phạm của chúng ta với mục đích cứu 

chúng ta khỏi tôn giáo, thời đại gian ác hiện tại; nguyên tắc này cho các tín 
đồ trong thời đại Phao-lô cũng giống như nguyên tắc cho chúng ta ngày 
nay. 

 Là thực tại của của lễ chuộc sự mắc lỗi, Chúa Jesus phán: “Đây là huyết 
giao ước của Ta, đổ ra cho nhiều người cho việc tha thứ các tội phạm”—
Mat. 26:28: 

 Sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi huyết của Chúa để tha thứ các tội 
phạm. 

 Không có sự đổ huyết, không có sự tha thứ các tội phạm—Hê. 9:22. 
 Huyết của Chúa đã đổ ra vì sự tha thứ các tội phạm, và giao ước mới được lập 

qua huyết Ngài—Lu. 22:20: 
1. Huyết của Chúa Jesus đã hoàn tất sự cứu chuộc trọn vẹn cho chúng ta để 

mọi tội phạm của chúng ta được tha thứ. 
2. Huyết của Ngài thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời và cứu chuộc 

chúng ta khỏi tình trạng sa ngã mà trở về với Đức Chúa Trời và với phước 
hạnh của Đức Chúa Trời. 

3. Trong sự chết của Ngài trên thập tự giá như là của lễ chuộc sự mắc lỗi, 
Christ đổ huyết Ngài để giao ước mới được lập nên và tội phạm của tín đồ 
được tha thứ—Mat. 26:28. 

4. “Huyết Jesus Con Ngài tẩy sạch từng tội chúng ta” và Đức Chúa Trời là 
“thành tín và công chính ắt tha thứ các tội phạm cho chúng ta và tẩy sạch 
chúng ta khỏi mọi bất chính”—1 Gi. 1:7, 9. 

 Là thực tại của của lễ chuộc sự mắc lỗi, Christ “sau khi đã thanh tẩy các 
tội phạm thì ngồi bên phải Đấng uy nghi trên cao”—Hê. 1:3: 



  “Đấng này, sau khi đã dâng một sinh tế vì các tội phạm thì ngồi bên phải Đức 
Chúa Trời mãi mãi”—10:12: 
1. Christ đã cất đi các tội phạm bởi việc dâng chính Ngài cho Đức Chúa Trời 

như sinh tế vì tội. 
2. Việc Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời mãi mãi là dấu hiệu và chứng cớ 

cho việc cất bỏ các tội phạm đã được hoàn tất—c. 12. 
 Christ đã “thanh tẩy các tội phạm”—1:3: 

1. Trong câu 3 thanh tẩy hàm ý rằng các tội phạm của chúng ta đã được rửa 
sạch. 

2. Christ đã hoàn tất sự thanh tẩy các tội phạm một lần đủ cả; Ngài đổ huyết 
Ngài ra một lần và hoàn tất sự tẩy rửa đời đời. 

3. Theo hình bóng trong Lê-vi Kí chương 16, Chúa Jesus đã đem chính huyết 
Ngài vào trong Nơi Chí thánh trên các tầng trời và rảy trước Đức Chúa 
Trời để làm nên sự vãn hồi cho các tội phạm của chúng ta hầu chúng ta 
được tẩy sạch và “khỏi….mọi tội…. được sạch” trước mặt Đức Chúa Trời—
c. 30; Hê. 12:22, 24. 

 Vì Christ đã dâng chính Ngài cho Đức Chúa Trời qua Linh đời đời nên việc 
Ngài dâng chính Ngài là một lần đủ cả, và sự cứu chuộc được hoàn tất qua sự 
chết của Ngài là đời đời, có hiệu lực đời đời—7:27; 9:12, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




