
Bài Tám 

Sự khôn ngoan đa diện của Đức Chúa Trời 

Đọc Kinh văn: Châm. 1:2; 8:1-31; 9:10; La. 11:33; 1 Cô. 1:24, 30; Côl. 2:2-3; Êph. 3:10 

I. Sách Châm Ngôn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan mà chúng ta nhận được 

từ Đức Chúa Trời qua việc tiếp xúc Đức Chúa Trời—1:2; 2:10; 4:5; 9:10; 

11:2b; 14:33a: 

A. Chủ đề của sách Châm Ngôn là sống đời sống kỉnh kiền bởi sự khôn ngoan của 

Đức Chúa Trời—3:13-18; 8:11. 

B. Ý tưởng trung tâm của sách Châm Ngôn là chúng ta cần tìm kiếm sự khôn 

ngoan để có thể sống đời sống kỉnh kiền trên đất mà có thể được Đức Chúa 

Trời chấp nhận—2:1-9. 

C. Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời: “Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan; / Tri 

thức và sự hiểu biết ra từ miệng Ngài”—c. 6. 

D. Sự khôn ngoan thì giá trị hơn và tốt hơn vàng, bạc, châu ngọc, và đáng ao ước 

hơn bất cứ điều gì khác—3:14-15; 8:11, 19. 

E. Trong một số phân đoạn của sách Châm Ngôn, sự khôn ngoan của Đức Chúa 

Trời được nhân cách hóa—1:20; 3:19; 4:5-9; 8:1-36: 

1. Việc nhân cách hóa sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hàm ý đến thân vị 

thứ hai của Đấng Tam Nhất Thần thượng, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan 

từ Đức Chúa Trời cho mọi tín đồ Tân Ước—Mat. 11:19; Côl. 2:3; 1 Cô. 1:24, 

30. 

2.  “Bởi sự khôn ngoan mà Đức Giê-hô-va đã lập nền trái đất”—Châm. 3:19a: 

a. Đấng mà bởi Ngài Đức Giê-hô-va đã lập nền trái đất và thiết lập các 

tầng trời là Christ, Đấng là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời—1 Cô. 

1:24. 

b. Như thợ cả trong việc Đức Chúa Trời sáng tạo mọi sự, sự khôn ngoan là 

điều Đức Chúa Trời hài lòng—Châm. 8:30. 

c. Đức Chúa Trời sáng tạo mọi sự là qua Christ, Đấng là sự khôn ngoan 

và sự hài lòng của Đức Chúa Trời—3:19; Côl. 1:16-17; Hê. 1:2. 

II. La Mã 11:33a nói đến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời: “Ô, sâu thẳm 

thay là sự phong phú, khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời!”: 

A. Thấy sự khác biệt giữa khôn ngoan và tri thức là điều quan trọng—c. 33: 

1. Khôn ngoan là để lập kế hoạch hoặc đưa ra ý định—Êph. 1:9; 3:11. 

2. Sự khôn ngoan được nhìn thấy qua việc khởi xướng điều gì đó, như được 

hàm ý bởi La Mã 11:36: “Vì mọi sự đều ra từ Ngài, qua Ngài và quy về 

Ngài.” 

3. Đức Chúa Trời là Đấng khởi xướng duy nhất: “một Đức Chúa Trời là Cha, 

mọi sự đều ra từ Ngài”—1 Cô. 8:6a: 

a. Đức Chúa Trời đã khởi xướng nhiều điều bởi sự khôn ngoan chứ không 

phải bởi tri thức của Ngài—Châm. 3:19; 8:12, 22-31. 

b. Khi Đức Chúa Trời đến để áp dụng điều Ngài đã khởi xướng thì Ngài 

bày tỏ tri thức của Ngài. 

B. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là “sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong 

huyền nhiệm, là sự khôn ngoan được giấu kín mà Đức Chúa Trời đã tiền định 

trước các thời đại vì vinh hiển của chúng ta”—1 Cô. 2:7: 



1. Là trung tâm của Đức Chúa Trời và là phần hưởng để chúng ta vui hưởng, 

Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong một huyền nhiệm sâu 

sắc và uyên thâm—La. 11:33. 

2. Bên trong Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan trong sự huyền nhiệm; sự khôn 

ngoan này được giấu kín và được tiền định từ trước các thời đại vì vinh 

hiển của chúng ta—1 Cô. 2:7. 

C. “Ấy là Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất; nguyện vinh hiển qua Jesus 

Christ quy về Ngài mãi mãi vô cùng. A-men”—La. 16:27: 

1. Trong các Hội thánh địa phương trên khắp trái đất, tất cả chúng ta đều 

quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất. 

2. Đức Chúa Trời khôn ngoan đã ban Jesus Christ cho chúng ta theo khải thị 

về sự huyền nhiệm vốn được giữ yên lặng trong các thế đại, Ngài cũng là 

Đấng đã cứu chúng ta, tái sinh chúng ta, đang liên tục đổi mới và biến đổi 

chúng ta qua sự ban phát thần thượng của Ngài, cuối cùng Ngài sẽ vinh 

hóa và đồng hóa chúng ta theo hình ảnh của Con trưởng Đức Chúa Trời, 

đem chúng ta vào trong vinh hiển—c. 25; 3:24-25; 5:10; 8:16, 23, 29; 12:1-2. 

III. Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời—1 Cô. 1:24: 

A. Trong Tân Ước, sự khôn ngoan được nhân cách hóa của Đức Chúa Trời là 

Christ như là thực tại của sự khôn ngoan ấy—Châm. 8:1, 12; 9:1; Lu. 2:40, 52; 

7:35; Mat. 11:19: 

1. Sự khôn ngoan của thần vị Đấng Christ được lộ ra tỉ lệ thuận với mức 

lượng lớn lên của Ngài về hình thể —Côl. 2:2-3; Lu. 2:40, 52. 

2. Ma-thi-ơ 11:19b hàm ý rằng sự khôn ngoan là Đấng Christ: 

a. Bất cứ điều gì Đấng Christ làm đều được thực hiện bởi sự khôn ngoan 

của Đức Chúa Trời, tức là chính Đấng Christ—1 Cô. 1:24. 

b. Sự khôn ngoan này đã được chứng minh là đúng, được xác nhận, bởi các 

công tác khôn ngoan của Ngài, các việc làm khôn ngoan của Ngài. 

3. Trong Lu-ca 7:35, Chúa Jesus nói: “Sự khôn ngoan được hết thảy con cái 

mình chứng minh là đúng”: 

a. Những người tin Christ đều là con cái của sự khôn ngoan, là những 

người chứng minh cho Christ cùng việc làm của Ngài là đúng, và những 

người theo Ngài là sự khôn ngoan của họ. 

b. Công tác của Đấng Christ là sản sinh chúng ta là con cái của sự khôn 

ngoan quan tâm đến đời sống khôn ngoan. 

B. Trong Christ, “mọi báu vật về khôn ngoan và tri thức đều được giấu kín”—Côl. 

2:3: 

1. Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất của sự khôn ngoan và tri thức: 

a. Chúng ta cần truy nguyên sự khôn ngoan và tri thức đến nguồn thật 

trong Đức Chúa Trời—1 Cô. 8:6. 

b. Mọi báu vật về khôn ngoan và tri thức đều được giấu kín trong Christ, 

Đấng là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời—Côl. 2:2-3. 

2. Sự kiện là khôn ngoan và tri thức được hiện thân trong Christ được chứng 

minh bởi những lời phát ngôn của Ngài, đặc biệt là những lời được ghi chép 

trong Phúc âm Ma-thi-ơ và Giăng: 

a. Những lời của Chúa được ghi chép trong hai sách này chứa đựng triết lí 

cao nhất. 

b. Quan niệm trong các lời của Chúa thì sâu sắc và uyên thâm. 



3. Vì sự khôn ngoan và tri thức đều được chứa đựng trong Christ là báu vật 

nên chúng ta không thể có khôn ngoan và tri thức nếu không có Christ—

Côl. 1:27; 3:4, 10-11. 

4. Nếu chúng ta vận dụng bản thể mình để tiếp xúc Chúa thì Christ là Linh 

ban-sự-sống sẽ dầm thấm linh và tâm trí chúng ta, rồi trong kinh nghiệm 

của mình, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan và tri thức vốn được giấu kín trong 

Christ—2:3. 

IV. Là tín đồ, chúng ta ở trong Christ và Christ đã trở nên sự khôn ngoan từ 

Đức Chúa Trời cho chúng ta—1 Cô. 1:30: 

A. Là tín đồ, thọ tạo mới, những gì chúng ta là và có đều thuộc về Đức Chúa Trời 

chứ không thuộc về chúng ta—La. 11:36. 

B. Là sự khôn ngoan của chúng ta, Christ thì bao-hàm-tất-cả, trở nên sự khôn 

ngoan từ Đức Chúa Trời cho chúng ta trong sự công chính, thánh hóa và cứu 

chuộc—1 Cô. 1:30: 

1. Nhờ Christ là sự công chính của chúng ta, chúng ta được Đức Chúa Trời 

xưng công chính để được sinh lại trong linh mình hầu nhận lãnh sự sống 

thần thượng—La. 5:18. 

2. Nhờ Christ là sự thánh hóa của chúng ta, chúng ta đang được thánh hóa 

trong hồn, tức là được biến đổi trong tâm trí, tình cảm và ý muốn bởi sự 

sống thần thượng của Ngài—6:19, 22; 12:2; 2 Cô. 3:18. 

3. Là sự cứu chuộc của chúng ta, Christ là để cứu chuộc thân thể chúng ta, 

nhờ đó chúng ta sẽ được biến hóa trong thân thể mình bằng sự sống thần 

thượng của Ngài để có hình dạng vinh hiển của Ngài—La. 8:23; Phil. 3:21. 

C. Từ Đức Chúa Trời cho chúng ta trong 1 Cô-rin-tô 1:30 chỉ về một điều gì đó 

hiện tại, thực tế và đầy kinh nghiệm theo cách truyền dẫn: 

1. Christ trở nên sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời cho chúng ta hàm ý rằng có 

một sự truyền dẫn Christ là sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời cho chúng ta 

để chúng ta kinh nghiệm hằng ngày—c. 30. 

2. Là sự khôn ngoan, Christ nên tuôn chảy không dứt từ Đức Chúa Trời đến 

với chúng ta để trở nên sự khôn ngoan hiện tại và thực tế của chúng ta 

trong kinh nghiệm. 

3. Nếu chúng ta cứ ở với Chúa để nhận lãnh sự ban phát của Ngài (Gi. 15:4-

5), thì Ngài là sự khôn ngoan sẽ được truyền vào chúng ta để giải quyết mọi 

nan đề và vấn đề. 

4. Nếu là một với Chúa và nhận sự ban phát của Ngài, chúng ta sẽ kinh 

nghiệm và vui hưởng Ngài là sự khôn ngoan của chúng ta từng ngày từng 

giờ—1 Cô. 6:17; 1:30. 

V. Qua Hội thánh, sự khôn ngoan đa diện của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ ra 

cho các bậc cai trị và uy quyền trên cõi trời biết—Êph. 3:10: 

A. Các bậc cai trị và uy quyền là những bậc cai trị và uy quyền thuộc thiên sứ, 

gồm cả thiên sứ thiện lẫn thiên sứ ác. 

B. Ê-phê-sô 3:10 đặc biệt chỉ về những kẻ ác—Sa-tan và các thiên sứ của hắn: 

1. Sa-tan có vương quốc, có các thiên sứ và lĩnh vực cai trị của hắn—Mat. 

12:26; 25:41; Êph. 6:12: 

a. Lĩnh vực cai trị của Sa-tan là không trung và trên trái đất—2:2; 1 Gi. 

5:19. 



b. Sách Đa-ni-ên hàm ý rằng mọi dân tộc trên đất đều ở dưới sự cai trị của 

Sa-tan trên không trung—10:13. 

2. Qua Hội thánh, Đức Chúa Trời không chủ yếu bày tỏ sự khôn ngoan của 

Ngài cho con người biết mà là cho các thiên sứ phản loạn biết, tức những kẻ 

đã đi theo kẻ thù của Đức Chúa Trời—Khải. 12:7. 

C. Thậm chí sự phản loạn của Sa-tan cũng nằm trong phạm vi của sự khôn ngoan 

của Đức Chúa Trời—Ês. 14:12-14: 

1. Nếu không có sự phản loạn của Sa-tan thì sự khôn ngoan của Đức Chúa 

Trời không được bày tỏ theo cách trọn vẹn. 

2. Sa-tan đã tạo ra nhiều cơ hội để sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được 

bày tỏ theo cách đa diện, tức là trong nhiều cách, nhiều phương diện khác 

nhau, và từ nhiều góc độ—Êph. 3:10. 

3. Cuối cùng, Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời, sẽ bị chế phục và đi đến chỗ 

nhận biết sự khôn ngoan đa diện của Đức Chúa Trời—c. 10. 

D. Khi dân được chọn và được chuộc của Đức Chúa Trời dự phần vào và vui 

hưởng các sự phong phú của Christ thì các sự phong phú này sẽ cấu tạo họ 

thành Hội thánh, mà qua đó sự khôn ngoan đa diện của Đức Chúa Trời được tỏ 

ra cho các bậc cai trị và uy quyền thuộc thiên sứ trên cõi trời biết—cc. 8-10: 

1. Sẽ đến ngày mà qua Hội thánh, Sa-tan và các thiên sứ của hắn sẽ bị đặt 

vào chỗ xấu hổ. 

2. Chúng sẽ nhận biết rằng mọi sự mà chúng đã làm chỉ tạo cho Đức Chúa 

Trời cơ hội bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài. 

VI. Giê-ru-sa-lem Mới, tức sự tổng kết chung cuộc của Hội thánh, sẽ đầy dẫy 

sự khôn ngoan—Khải. 1:11; 21:2, 9-11; 22:16: 

A. Giê-ru-sa-lem Mới được thiết kế và xây dựng bởi Đức Chúa Trời, Kiến trúc sư 

và Thợ xây “thành phố có các nền”—Hê. 11:10: 

1. Điều này hàm ý rằng Đức Chúa Trời là một Người thiết kế khéo léo và là 

Nghệ nhân bậc nhất. 

2. Là Kiến trúc sư và Thợ xây như vậy, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không 

thiết kế và xây dựng một thành phố vật chất—Khải. 21:9-11. 

3. Nói rằng Giê-ru-sa-lem Mới là một thành phố vật chất là đánh giá thấp sự 

khôn ngoan của Đức Chúa Trời và xem thường Ngài là Kiến trúc sư đời 

đời, khôn ngoan—Hê. 11:10. 

4. Đức Chúa Trời đã thiết kế và xây dựng một thực thể thuộc linh để biểu lộ 

Ngài cách tập thể—Khải. 21:9-11. 

5. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời đã xây dựng Giê-ru-sa-lem 

Mới bằng cách ban phát chính Ngài là Kiến trúc sư và Thợ xây vào bản thể 

chúng ta—Hê. 11:10; 2 Cô. 13:14; Khải. 21:2; 22:1-2. 

B. Nếu nhận thức rằng Giê-ru-sa-lem Mới là dấu hiệu tượng trưng cho những 

điều thần thượng và thuộc linh, chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự khôn ngoan của 

Đức Chúa Trời trong thành phố này—1:1; 21:9-11. 

C. Đức Chúa Trời là Kiến trúc sư và Thợ xây khôn ngoan, người thiết kế và xây 

dựng một thành phố như thế để bày tỏ đến mức trọn vẹn sự khôn ngoan đa 

diện của Ngài—Êph. 3:10; Khải. 21:2, 9-11. 
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