
DÀN BÀI NGHIÊN CỨU KẾT TINH 

SÁCH 1 & 2 SA-MU-ÊN 

LỜI THEN CHỐT 

Trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời Tam Nhất 

với hiện thân và sự cứu chuộc của Ngài  hoàn toàn có can dự đến việc sản sinh Sa-

mu-ên và Đa-vít để đem đến vương quốc của Đức Chúa Trời;  

điều quan trọng là ngày nay, chúng ta cần thấy rằng Đức Chúa Trời Tam Nhất có 

can dự đến chúng ta, vận hành trong chúng ta để hoàn thành ý muốn của Ngài, thực 

hiện mục đích của Ngài và làm thỏa mãn khát vọng của lòng Ngài. 

Không có cách nào khác để đạt đến đỉnh cao của gia tể đời đời của Đức Chúa 

Trời, tức thực tại của Thân thể Đấng Christ, ngoại trừ cầu nguyện;  

việc chúng ta trở nên những người đắc thắng là thực tại của Thân thể Đấng Christ 

để là cô dâu của Đấng Christ sẽ khép lại thời đại này, thời đại Hội thánh, và sẽ đem 

Christ là Vua vinh hiển trở lại để chiếm lấy, sở hữu và cai trị trên đất này cùng với 

những người đắc thắng của Ngài trong thời đại vương quốc. 

Qua sự nhục hóa, đóng đinh và phục sinh của Ngài, Christ, Đấng vốn là Con 

Đức Chúa Trời, đã trở thành Con Đức Chúa Trời theo một cách mới, là Con trưởng, 

được minh định là Con Đức Chúa Trời với nhân tính; 

trong La Mã 1:3-4, Christ, Con Đức Chúa Trời, là nguyên mẫu,  

còn trong 8:29, nhiều anh em là những người được “sản xuất hàng loạt” từ nguyên 

mẫu này, và bằng cách được cứu trong sự sống, sẽ được đồng hóa t 

heo hình ảnh của Con trưởng. 

Gia tể của Đức Chúa Trời là đem chính Ngài vào trong chúng ta để chúng ta 

có thể kinh nghiệm tiến trình trao đổi chất là sự tiêu hóa và đồng hóa thuộc linh hầu 

sản sinh sự biến đổi là một sự thay đổi trao đổi chất dần dần và nội tại trong sự sống 

thiên nhiên của chúng ta bởi sự sống thần thượng; đây là vì sự xây dựng Thân thể 

Đấng Christ để tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới. 
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Bài Một 

Ý tưởng trung tâm và Đấng Tam Nhất Thần Thượng 

được khải thị trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên 

Đọc Kinh văn: 1 Sa. 1:3, 7, 10-11, 19-24; 2:11, 35; 3:9-11, 21; 7:3-6; 8:4-22; 16:1-3, 13; 

2 Sa. 23:1-3; 24:25 

I. Ý tưởng trung tâm của sách 1 & 2 Sa-mu-ên là: việc hoàn thành gia tể của 

Đức Chúa Trời cần sự hợp tác của con người—nguyên tắc nhục hóa: 

A. Nguyên tắc nhục hóa là Đức Chúa Trời vào trong con người và hòa quyện 

chính Ngài với con người để làm cho con người trở nên một với chính Ngài; vì 

thế, Đức Chúa Trời ở trong con người và con người ở trong Đức Chúa Trời, có 

cùng một sự sống và một nếp sống—Gi. 15:4-5; Ga. 2:20. 

B. Chúng ta cần được ấn tượng sâu sắc về sự kiện rằng việc hoàn thành gia tể 

Đức Chúa Trời đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta; hợp tác với Đức Chúa Trời có 

nghĩa là cùng được ràng buộc với Đức Chúa Trời—1 Cô. 6:17; Gi. 15:4-5; 2 Cô. 

6:1; 1 Cô. 3:9; 16:10, 16. 

C. Trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên, việc hợp tác với Đức Chúa Trời được minh họa 

qua lịch sử của mẹ Sa-mu-ên là An-ne, của Sa-mu-ên, và của Đa-vít theo ý 

nghĩa tích cực, và qua lịch sử của Hê-li và Sau-lơ theo ý nghĩa tiêu cực. 

D. Hợp tác với Đức Chúa Trời qua nguyên tắc nhục hóa có liên quan đến sự vui 

hưởng cá nhân về miền đất tốt tươi, hình bóng cho Đấng Christ bao-hàm-tất-

cả và mở-rộng-tất-cả—Phục. 8:7-10: 

1. Là sự tiếp nối sách Giô-suê, Các Quan Xét, và Ru-tơ, sách 1 & 2 Sa-mu-ên

cho chúng ta những chi tiết về việc vui hưởng miền đất tốt tươi được Đức

Chúa Trời ban cho.

2. Các hình bóng trong 1 & 2 Sa-mu-ên cho chúng ta thấy thể nào các tín đồ

Tân Ước có thể vui hưởng và nên vui hưởng Christ là phần hưởng được

Đức Chúa Trời chia cho họ để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, tức

là Hội thánh—Côl. 1:12; Mat. 16:18-19; La. 14:17:

a. Trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên, miền đất tốt tươi được những người hợp

tác với Đức Chúa Trời vui hưởng đã trở nên vương quốc của Đức Chúa

Trời.

b. Khi hợp tác với Đức Chúa Trời, chúng ta cần vui hưởng Christ đến mức

sự vui hưởng Christ của chúng ta trở thành vương quốc của Đức Chúa

Trời, mà trong đó chúng ta cùng trị vì với Christ trong sự sống—La.

5:17; 14:17.

II. Chúng ta cần nhìn thấy Đấng Tam Nhất Thần thượng như được khải thị

trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên:

A. Mục đích của Đức Chúa Trời đối với dân được chọn của Ngài không chỉ là đánh

bại các kẻ thù và sở hữu trọn vẹn miền đất tốt tươi, mà còn là để họ thiết lập 

vương quốc trên miền đất ấy: 

1. Để Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của Ngài là có một sự biểu lộ, Ngài

cần có một vương quốc, một lĩnh vực mà tại đó Ngài được biểu lộ—1 Sa.

10:25; Mat. 6:10; Lu. 1:33.



2. Con dân Israel đã được đem ra khỏi Ai Cập và băng qua hoang mạc, nơi họ

xây dựng nhà trại cho Đức Chúa Trời; sau đó, họ vào trong miền đất tốt

tươi, và mỗi chi phái đều được chia một phần đất hầu Đức Chúa Trời có thể

có một vương quốc trên đất—G-suê 13:1—22:34.

3. Sách 1 & 2 Sa-mu-ên rất quan trọng đối với việc đem vương quốc đến—1

Sa. 8:4-22; 10:25; 13:14; 15:28; 16:1-3, 13.

B. Vì tình trạng khốn cùng trong sách Các Quan Xét nên nhu cầu cấp bách và 

khẩn thiết là có được một người như Sa-mu-ên —1 Sa. 2:35; 3:21: 

1. Sa-mu-ên là một người Na-xi-rê, thầy tế lễ, tiên tri, và quan xét; địa vị tứ

diện này làm cho Sa-mu-ên đủ phẩm chất làm người có thể đem vua đến và

thiết lập vương quốc.

2. Việc Sa-mu-ên là thầy tế lễ, tiên tri, và quan xét không phải là mục tiêu

của Đức Chúa Trời; ý định của Đức Chúa Trời là thiết lập một vương quốc

có vua—8:7; 13:14.

C. Sách 1 & 2 Sa-mu-ên khải thị rằng việc đem vua đến và thiết lập vương quốc 

phụ thuộc vào sự liên can của Đấng Tam Nhất Thần thượng với dân Ngài: 

1. Để một người như Sa-mu-ên được dấy lên và thực hiện sứ mạng thì cần có

Đấng Tam Nhất Thần Thượng—1 Sa. 1:10-11, 20; 10:1, 6; 16:1-3.

2. Vì lí do này, trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên, có một khải thị rất chi tiết, tinh tế

về Đấng Tam Nhất Thần Thượng; điểm trọng yếu trong lịch sử được ghi lại

trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên là cần có Đấng Tam Nhất Thần thượng—2 Sa.

22:1-3; 23:1-3; 24:25.

D. Đấng Tam Nhất Thần Thượng và bàn tay tể trị của Chúa được khải thị trong 1 

Sa-mu-ên chương 1: 

1. Giữa sự hỗn loạn của Israel suy thoái, Ên-ca-na và An-ne cứ ở trong đường

hướng sự sống được Đức Chúa Trời chỉ định vì mục đích đời đời của Ngài—

cc. 1-5, 10-11, 20, 24.

2. Mỗi năm, Ên-ca-na cùng gia đình đi đến nhà của Đức Chúa Trời, tức nhà

trại, lúc đó đang ở tại Si-lô, để thờ phượng và dâng của lễ cho Đức Giê-hô-

va—cc. 3, 21-24:

a. Trong các câu 3-7, 10-11, 20, và 24, những sinh tế hình bóng cho Christ

là tất cả các của lễ; bò đực, bột mì và rượu tượng trưng cho Christ mà

chúng ta kinh nghiệm và đem đến nhà Đức Chúa Trời để dâng cho

Ngài.

b. Đức Giê-hô-va là Đấng Ta Là vĩ đại, và nhà Đức Giê-hô-va là Christ với

tư cách là hiện thân của Đức Chúa Trời trở nên để làm nơi cư ngụ của

Đức Chúa Trời giữa vòng dân Ngài—cc. 10-11.

c. Phân đoạn này chủ yếu cho chúng ta thấy nhà Đức Chúa Trời là hiện

thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất và các của lễ là phương tiện để

chúng ta bước vào trong sự hiện thân của Đức Chúa Trời, tức là sự cứu

chuộc; do đó, trong các câu này, chúng ta thấy hiện thân của Đức Chúa

Trời và sự cứu chuộc đầy trọn của Đức Chúa Trời—đc. Gi. 1:14, 29; Lu.

1:68; 2:38; Êph. 1:7.

3. Vì Đức Giê-hô-va đã khiến An-ne son sẻ nên bà buộc phải cầu nguyện lời

cầu nguyện khẩn thiết, tận hiến và dâng mình; được Đức Chúa Trời thúc

đẩy cách tể trị và ẩn mật, bà đã cầu nguyện để có một đứa con trai trở nên

tuyệt đối cho Chúa—1 Sa. 1:5, 10-12, 15.



E. Trong sách 1 & 2 Sa-mu-ên, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời Tam 

Nhất cùng với hiện thân và sự cứu chuộc của Ngài hoàn toàn có liên can đến 

việc sản sinh Sa-mu-ên và Đa-vít để có thể đem vương quốc Đức Chúa Trời 

đến: 

1. Đấng Tam Nhất Thần Thượng được khải thị trong việc xức dầu cho Đa-vít

làm vua—1 Sa. 16:1-3, 13:

a. Trong các câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Tam Nhất

là Đức Giê-hô-va và Linh của Đức Chúa Trời Tam Nhất là Linh của Đức

Giê-hô-va—c. 13.

b. Dầu hình bóng cho Linh của Đức Chúa Trời, và con bò cái tơ bị giết làm

sinh tế hình bóng cho Christ là của lễ; vì thế, Đấng Tam Nhất Thần

Thượng có liên can đến việc xức dầu cho Đa-vít, lập ông làm vua trên

Israel—Thi. 89:20.

2. Lời bài hát Đa-vít ngợi khen Đức Giê-hô-va trong 2 Sa-mu-ên 22:1-3 đề cập

đến Đức Giê-hô-va là vách đá, đồn lũy, Đấng giải cứu, vầng đá, cái khiên và

sừng cứu rỗi; trong câu 47, Đa-vít tuyên bố: “Đức Giê-hô-va hằng sống;

đáng ngợi khen vầng đá tôi! / Nguyện Đức Chúa Trời, là vầng đá của sự

cứu rỗi tôi, được tôn cao!”

3. Trong 2 Sa-mu-ên 23:1-3—lời cuối của Đa-vít—Linh của Đức Giê-hô-va

phát ngôn qua ông, và Vầng đá của Israel phát ngôn với ông—cc. 2-3:

a. Trong các câu này, Vầng Đá là Christ là nền tảng để Đức Chúa Trời ban

ân điển cho dân Ngài.

b. Linh của Đức Giê-hô-va là Linh của Đức Chúa Trời Tam Nhất—1 Sa.

10:6; 16:13.

c. Trong các câu này, Đức Chúa Trời trong tiếng Hê-bơ-rơ là Elohim, hàm

ý về Đức Chúa Trời Tam Nhất.

4. Trong 2 Sa-mu-ên 24:25, các của lễ thiêu hình bóng cho Christ là sự thỏa

mãn của Đức Chúa Trời, và các của lễ hòa bình hình bóng cho Christ là sự

hòa bình giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài.

III. Về nguyên tắc, tình trạng hiện tại của chúng ta và nhu cầu ngày nay của

Đức Chúa Trời giống với tình trạng và nhu cầu trong thời của Sa-mu-

ên—1 Sa. 8:4-22:

A. Nhu cầu cấp thiết là có những người cầu nguyện những lời cầu nguyện thắng

thế cho mục tiêu của Đức Chúa Trời, như An-ne đã làm, và có những người đủ 

phẩm chất để giống như Sa-mu-ên—một người Na-xi-rê, thầy tế lễ, tiên tri, và 

vị quan xét cuối cùng—là người được Đức Chúa Trời dùng để kết thúc tình 

trạng lộn xộn giữa vòng dân Đức Chúa Trời, đem vua và vương quốc đến—

2:35: 

1. Để cầu nguyện đáp ứng nhu cầu ngày nay của Đức Chúa Trời, chúng ta cần

Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất và là thực tại của mọi

của lễ, và chúng ta cần sự ứng nghiệm của Trại nhóm họp, tức Hội thánh là

nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời—Côl. 2:9-10; Êph. 2:21-22; Hê. 8:1-2; 10:8-

10.

2. Theo một ý nghĩa, Đấng Christ là Vua của chúng ta, vẫn chưa ở đây, và

chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng lộn xộn, như trong thời của các quan

xét—Quan. 21:25.



3. Sự ứng nghiệm của vương quốc Đức Chúa Trời là sự hiện đến của vương

quốc, sẽ được Chúa Jesus đem đến, nhưng vẫn cần một số người như Sa-

mu-ên hợp tác với Đấng Tam Nhất Thần Thượng bằng cách đem vương

quốc đến—Mat. 6:33; 1 Cô. 6:17; 16:10; 2 Cô. 6:1.

4. Chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta rất cần Đấng Tam Nhất Thần

thượng để cầu nguyện những lời cầu nguyện thắng thế và để đem vương

quốc đến—Mat. 6:10, 13. Khải. 1:4-7; 8:3-5.

B. Đức Chúa Trời Tam Nhất, cùng với hiện thân của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài 

và Linh của Ngài, đang cấu tạo chúng ta trở thành những người hữu dụng cho 

sự đến của Ngài và vương quốc của Ngài—2 Cô. 13:14. 

C. Điều hệ trọng là chúng ta cần thấy rằng ngày nay, Đức Chúa Trời Tam Nhất có 

liên can đến chúng ta, đang vận hành trong chúng ta để hoàn thành ý muốn 

của Ngài, hoàn thành mục đích của Ngài, và thỏa mãn khát vọng của lòng 

Ngài—Phil. 2:13; Hê. 13:21; Êph. 1:5, 9, 11; 5:17; Côl. 1:9; La. 12:2; Khải. 4:11: 

1. Nếu chúng ta thấy khải tượng này thì điều này sẽ cách mạng hóa quan

niệm của chúng ta về ý nghĩa của một Cơ Đốc nhân—Công. 26:19; La. 12:7-

8; 2 Cô. 5:14-15; Êph. 3:16-17.

2. Những quan niệm thiên nhiên, tôn giáo, văn hóa, luân lí, và đạo đức của

chúng ta về đời sống Cơ Đốc cần được thay thế bởi khải tượng về Đức Chúa

Trời Tam Nhất, Đấng hoàn toàn có liên can đến—Mat. 28:19; 2 Cô. 13:14;

Êph. 4:4-6; Khải. 1:4-7.
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