
 

Bài Mười một 

Đa-vít và A-bi-ga-in hình bóng cho 

Đấng Christ chiến đấu và Hội thánh chiến đấu 

Đọc Kinh văn: 1 Sa. 25:2-42; Êph. 5:25-27; 6:10-13; 

Khải. 19:7-9, 11-21; Hê. 6:19; 10:19-20; 13:13 

I. 1 Sa-mu-ên 25:1b-44 ghi lại việc Đa-vít đối xử với Na-banh và A-bi-ga-in: 

A. Trong chương này, chúng ta thấy sự khôn ngoan của A-bi-ga-in trong việc xoa 

dịu Đa-vít—cc. 23-31. 

B. Đa-vít đáp lại lời khẩn cầu của A-bi-ga-in bằng cách chúc tụng Đức Giê-hô-va, 

Đấng đã sai bà đến gặp ông, và cũng khen ngợi bà, người đã ngăn ông đến làm 

đổ huyết và cản ông báo thù cho ông bằng chính tay ông—cc. 32-35. 

C. Vẻ đẹp và sự khôn ngoan của A-bi-ga-in đã cuốn hút Đa-vít, và sau khi Na-

banh chết, ông đã lấy bà làm vợ, và bà trở thành người tương xứng của ông 

trong chiến trận—cc. 36-44. 

II. Đa-vít hình bóng cho Đấng Christ chiến đấu giữa các nỗi khổ—c. 28: 

A. Đa-vít hình bóng cho Chúa Jesus là một người chịu khổ trên đất trước khi 

Ngài phục sinh; Đa-vít chịu khổ là để chinh phục những kẻ thù chiếm đoạt và 

đạt lấy miền đất tốt tươi, nền tảng cho công trình xây dựng của Đức Chúa 

Trời—Thi. 69:1-9. 

B. Việc Đa-vít được Đức Chúa Trời lập được thấy trong việc ông nhiều lần chiến 

thắng dân Phi-li-tin; bởi đó, ông là hình bóng về Đấng Christ chiến binh—2 Sa. 

5:17-25. 

C. Vì Đức Giê-hô-va là Chiến binh đánh trận cho chúng ta và toàn thắng trên mọi 

kẻ thù nên Ngài là sự toàn thắng của chúng ta, chiến thắng của chúng ta—

Xuất. 17:8-16. 

D. Thi Thiên 110:5-6 khải thị rằng ngoài là Vua và Thầy lế lễ, Christ còn là Chiến 

binh: 

1. Trong ngày thịnh nộ khi Ngài trở lại, Christ sẽ là Đấng chiến thắng vĩ đại 

nhất, đắc thắng mọi dân tộc, đập tan các vua và đầu của kẻ thù, thi hành 

sự phán xét trên tất cả những ai chống lại Ngài—cc. 1-2, 5-6. 

2. Theo Khải Thị 19:11-14, khi trở lại, Christ sẽ là Đấng chiến đấu: 

a. Chúa sẽ không một mình chiến đấu chống lại Anti-christ và quân đội 

của các nước. 

b. Christ sẽ đến cùng với cô dâu là quân đội của Ngài, và Ngài sẽ cùng cô 

dâu ấy chiến đấu chống lại Anti-christ cùng quân đội của hắn—cc. 7-9. 

E. Đấng Christ Chiến binh là Đấng Christ chiến thắng—Gi. 12:31; Êph. 4:8; Hê. 

2:14: 

1. Trong chức vụ thuộc đất của Ngài, Đấng Christ chiến thắng này đã đánh 

bại ma quỷ và hủy diệt các công việc của hắn—Mat. 4:1-11; 1 Gi. 3:8. 

2. Trong sự đóng đinh, Đấng Christ chiến thắng đã đuổi kẻ cai trị thế giới ra, 

hủy diệt ma quỷ, làm cho các bậc cai trị và uy quyền bị tước bỏ, và vô hiệu 

hóa sự chết—Gi. 12:31; Mat. 27:51; Hê. 2:14; Côl. 2:15; 2 Ti. 1:10. 



3. Sự phục sinh của Đấng Christ chiến thắng tuyên bố rằng Ngài chiến thắng 

sự chết—2:8. 

4. Trong sự thăng thiên, Đấng Christ chiến thắng này “dẫn phu tù những kẻ 

từng bị bắt làm phu tù”; Ngài giải phóng chúng ta khỏi bàn tay chiếm đoạt 

của Sa-tan và đem chúng ta đến nơi cao nhất trong vũ trụ—Êph. 2:6; 4:8. 

5. Là vị Tướng chiến đấu, Chiến binh, Đấng Christ chiến thắng sẽ đến cùng 

với quân đội của Ngài để chiến đấu với Anti-christ, các vua dưới hắn và 

quân đội của họ tại Hạt-ma-ghê-đôn—Khải. 19:11-21. 

III. A-bi-ga-in hình bóng cho Hội thánh chiến đấu giữa các nỗi khổ—1 Sa. 

25:2-42: 

A. Từ 1 Sa-mu-ên chương 25 trở đi, A-bi-ga-in luôn bên cạnh chiến binh Đa-vít và 

theo ông trong các cuộc chiến—cc. 40-42: 

1. Hôn nhân của A-bi-ga-in với Đa-vít hình bóng cho Hội thánh là quân đội 

tham chiến—Êph. 6:10-20.   

2. A-bi-ga-in hình bóng cho Hội thánh chiến đấu, chiến đấu vì vương quốc Đức 

Chúa Trời giữa các nỗi khổ—Khải. 1:9; 11:15; 12:10. 

B. Hình bóng A-bi-ga-in minh họa việc chúng ta cần là một với Christ trong các 

nỗi khổ của Ngài—Phil. 3:10; Côl. 1:24; Khải. 1:9: 

1. Các hoạn nạn của Christ gồm hai loại: những hoạn nạn để hoàn thành sự 

cứu chuộc, là điều được chính Christ hoàn tất, và những hoạn nạn để sản 

sinh và xây dựng Hội thánh là điều cần các sứ đồ và tín đồ bù đắp—Côl. 

1:24. 

2. Sự kiện Phao-lô đề cập đến các hoạn nạn của Christ liên quan đến chức 

phận quản gia của Đức Chúa Trời hàm ý rằng chức phận quản gia chỉ có 

thể được thực hiện qua những nỗi khổ—c. 25: 

a. Nếu khao khát dự phần vào chức phận quản gia của Đức Chúa Trời, 

chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ—Khải. 1:9; 2 Cô. 1:3-6. 

b. Tất cả những ai tham gia phụng sự Hội thánh hoặc chức vụ đều phải 

sẵn sàng dự phần vào các hoạn nạn của quản gia; điều này có nghĩa là 

chúng ta phải sẵn lòng trả bất cứ giá nào cần thiết để hoàn thành chức 

phận quản gia của mình—4:10-12; Gi. 12:24-26.   

C. Hình bóng A-bi-ga-in minh họa việc Hội thánh cùng Chúa Jesus tham dự vào 

chiến trận thuộc linh—Êph. 6:10-20: 

1. Trong Ê-phê-sô 5:25-27, Hội thánh được khải thị là người tương xứng của 

Christ, cô dâu của Ngài, và trong Ê-phê-sô 6:10-13, người tương xứng này 

trở thành chiến binh, chiến sĩ: 

a. Ê-phê-sô chương 5 và 6 sẽ được ứng nghiệm trong Khải Thị chương 19. 

b. Toàn bộ những người đắc thắng trở nên cô dâu để làm người tương 

xứng của Đấng Christ (cc. 7-9), và người tương xứng này trở nên quân 

đội của Christ để đánh bại Anti-christ tại Hạt-ma-ghê-đôn (cc. 11-21). 

2. Không chỉ mục đích đời đời của Đức Chúa Trời phải được hoàn thành và 

khát vọng của lòng Ngài phải được thỏa đáp, mà kẻ thù của Đức Chúa Trời 

cũng phải bị đánh bại; vì điều này, Hội thánh phải là một chiến binh—Êph. 

1:11; 3:9-11; 6:10-12. 



3. Chiến trận thuộc linh là tất yếu vì ý muốn của Sa-tan chống nghịch lại ý 

muốn của Đức Chúa Trời—Mat. 6:10; 7:21; Ês. 14:12-14: 

a. Chiến trận thuộc linh bắt nguồn từ sự xung đột giữa ý muốn thần 

thượng và ý muốn thuộc Sa-tan.  

b. Là Hội thánh, chúng ta chiến đấu để khuất phục ý muốn của Sa-tan và 

đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời—Khải. 12:11. 

4. Sa-tan khiếp sợ Hội thánh là Thân thể Đấng Christ, tức chiến binh tập thể 

chiến đấu chống lại hắn và vương quốc của hắn—Nhã. 6:10; Êph. 6:10-20. 

5. Christ sẽ kết hôn với người đã đánh trận chống lại kẻ thù của Đức Chúa 

Trời trong nhiều năm—Khải. 19:7-9, 11-16. 

6. Những người đắc thắng cấu thành cô dâu của Christ đánh trận chống lại 

mọi kẻ thù của Đức Chúa Trời và đánh bại chúng hầu đem vương quốc Đức 

Chúa Trời đến—2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 11:15; 12:10. 

IV. Hình bóng A-bi-ga-in minh họa việc tín đồ đi ra để đến với Jesus bên 

ngoài trại quân và mang sự nhục mạ Ngài—Hê. 13:13: 

A. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta có hai phương diện—phương diện bên trong và 

phương diện bên ngoài—6:19-20; 13:13: 

1. Phương diện bên trong được hình bóng bởi Su-la-mít, còn phương diện bên 

ngoài được hình bóng bởi A-bi-ga-in—Nhã. 6:4, 10, 13; Hê. 13:13. 

2. Một mặt, chúng ta ở phía trong bức màn, trong Nơi chí thánh; mặt khác, 

trước mặt con người, chúng ta ở ngoài thành phố, trại quân—6:19-20; 

13:13. 

a. Bên trong, chúng ta vui hưởng Đấng Christ phục sinh, và bên ngoài, 

chúng ta theo Jesus—6:19; 13:13. 

b. Khi chạm đến Chúa trong phòng bên trong, tức trong Nơi chí thánh, nơi 

ẩn mật, chúng ta có thể được ví như Su-la-mít—10:19-20; Nhã. 1:4; 

4:10; 6:13. 

c. Khi làm chứng cho Chúa và công tác cho Chúa trong nếp sống bên 

ngoài, chúng ta có thể được ví như A-bi-ga-in lang thang cùng Đa-vít 

trong hoang mạc—1 Sa. 25:40-42.  

B. Hằng ngày, chúng ta có thể kinh nghiệm hai phương diện này—Hê. 6:19-20; 

10:19-20; 13:13: 

1. Là Su-la-mít, chúng ta ở phía trong bức màn, sống trong Nơi chí thánh và 

vui hưởng Đấng Christ phục sinh và được vinh hóa; và là A-bi-ga-in, chúng 

ta ở bên ngoài trại quân, sống trong thế giới và theo Jesus khiêm ti—6:19-

20; 13:13. 

2. Giống như Su-la-mít và Sa-lô-môn, chúng ta ở trong những cung điện bằng 

ngà và tương giao với Chúa cách bề trong; và giống như A-bi-ga-in, chúng 

ta sống và công tác bên ngoài bằng cách theo Đa-vít chiến đấu và chịu 

khổ—Thi. 45:8; 1 Sa. 25:40-42. 

3. Đấng bên trong chúng ta là Đấng Christ phục sinh, còn Đấng bên ngoài 

chúng ta là Jesus, người Na-xa-rét—Khải. 1:17-18; Mat. 2:23. 

4. Bên trong, chúng ta có sự vui hưởng của Su-la-mít ở nơi ẩn mật; còn bên 

ngoài, chúng ta có đời sống công khai của A-bi-ga-in. 



C. Khi một tín đồ trong Christ bước ra từ bên trong bức màn, tức căn phòng 

tương giao bề trong, người ấy có thể nhận lấy con đường thập tự giá và theo 

Jesus chịu khổ—Hê. 6:19; 10:19-20; 13:13:  

1. Chỉ những ai bước vào phía trong bức màn mới có thể đi ra để đến với 

Jesus bên ngoài trại quân và mang sự nhục mạ của Ngài—6:19; 10:19-20; 

13:13.  

2. Chính Đấng Christ phục sinh trong chúng ta dẫn chúng ta bước theo Jesus 

chịu khổ—c. 13. 

3. Chúa Jesus đã đi con đường thập tự giá và bước vào sự phục sinh, và bây 

giờ Ngài đang dẫn chúng ta, A-bi-ga-in của Ngài, đi con đường thập tự giá 

và theo Ngài bên ngoài trại quân, mang sự nhục mạ của Ngài—c. 13. 
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