
 

Bài Bốn 

Khôi phục sự xây dựng nhà Đức Chúa Trời 

qua sự khích lệ thần thượng của các tiên tri của Đức Chúa Trời 

Đọc Kinh văn: Exr. 5:1-2; Agh. 1:2-5, 7-8, 9b, 14; 2:6-7, 9a, 23; Xa. 3:9; 4:2-7, 11-14 

I. Trong việc xây lại đền thờ được khôi phục là nhà Đức Chúa Trời, cả Giê-sua (đại diện 

cho chức tế lễ) và Xô-rô-ba-bên (đại diện cho vương quyền) có phần nào đó trở nên 

yếu đuối và nản lòng; vì vậy, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri để 

phát ngôn cho Ngài hầu làm mạnh mẽ, giúp đỡ và khích lệ Giê-sua cùng Xô-rô-ba-

bên—Exr. 5:1-2; đc. 1 Cô. 14:3. 

II. Tư tưởng trung tâm trong lời tiên tri của A-ghê là xây dựng nhà Đức Chúa Trời, tức 

đền thờ của Đức Chúa Trời, có liên quan đến lợi ích của dân Đức Chúa Trời ngày nay 

và sự đến của vương quốc thiên hi niên với Đấng Mê-si-a trong thời đại phục hồi—

Agh. 1:2-5, 7-8, 9b, 14; 2:6-9, 20-23; Mat. 19:28; Công. 3:20-21: 

A. Trong Cựu Ước, nhà của Đức Giê-hô-va, hay đền thờ, trước hết hình bóng cho Christ là nhà 

Đức Chúa Trời cách cá thể, sau đó hình bóng cho Hội thánh, Thân thể, tức Đấng Christ được 

mở rộng, là nhà Đức Chúa Trời cách tập thể—Gi. 2:19-21; 1 Ti. 3:15. 

B. Vì nhà của Đức Giê-hô-va là hình bóng về Hội thánh nên lời tiên tri của A-ghê chỉ về chúng 

ta, các tín đồ Tân Ước, vì chúng ta là thực tại của hình bóng này. 

C. Việc A-ghê phát ngôn với quan tổng đốc Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-sua là 

để làm mạnh mẽ và khích lệ họ và dân sự xây dựng lại đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời—

Exr. 5:1; Agh. 1:1. 

D. Những phu tù trở về đã tư lợi và sao nhãng Đức Chúa Trời, chỉ chăm lo nhà mình mà không 

chăm lo nhà của Đức Giê-hô-va (c. 4); từ lo trong câu 9 cho thấy dân sự bận rộn chăm lo nhà 

riêng của họ. 

E. A-ghê 1:6 cho thấy rằng nếu sao nhãng Hội thánh, chúng ta sẽ không có sự vui hưởng hoặc 

thỏa mãn thật; về sự khôi phục việc xây dựng nhà Đức Chúa Trời, chúng ta không thể trung 

lập; chúng ta phải tuyệt đối, hoặc chăm lo nhà mình trước hoặc chăm lo nhà Chúa trước—

Mat. 6:33; Lu. 9:57-62; Phil. 2:20-21. 

F. Để khôi phục việc xây dựng nhà của Đức Chúa Trời, tuyển dân của Đức Chúa Trời phải được 

dức dấy trong linh, đến và làm việc trong nhà Đức Giê-hô-va; trong sự đáp lại sự truyền bảo 

của Chúa, tất cả chúng ta nên được Chúa Jesus chiếm lấy cho việc rao giảng phúc âm, nuôi 

dưỡng tín đồ mới và chăm sóc người khác để xây dựng nhà Chúa, tức Hội thánh là Thân thể 

Đấng Christ—Agh. 1:14; 2:7a; Gi. 21:15-17. 

G. “Ta sẽ làm rúng động hết thảy các dân tộc, và Niềm ao ước của các dân tộc sẽ đến”—Agh. 

2:7a: 

1. Điều này chỉ về Christ, Đấng là Niềm ao ước của các dân tộc; mặc dù các dân tộc không 

biết Christ nhưng họ vẫn ao ước Christ; các dân tộc ao ước những điều như ánh sáng, 

tình yêu, niềm vui và sự công chính, mà thực tại của những điều này là Christ, nghĩa là 

họ ao ước Christ một cách vô thức—Mal. 3:1b. 

2. Việc Christ đến như là Niềm ao ước của các dân tộc tùy thuộc vào việc dân Đức Chúa Trời 

trở về từ chốn phu tù tại Ba-by-lôn và khôi phục sự xây dựng nhà của Đức Chúa Trời—1 

Ti. 3:15; 1 Phi. 2:5. 

H. “Ta sẽ làm cho vinh hiển đầy dẫy nhà này…. Vinh hiển sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh 

hiển trước”—Agh. 2:7b, 9a: 

1. Vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự biểu lộ Đức Chúa Trời, là trong tòa nhà của Đức Chúa 

Trời, tức nhà của Đức Giê-hô-va—Xuất. 40:34-35; 1 Vua. 8:10-11; 2 Sử. 3:1; 5:1-2, 13-14; 

Êph. 3:21; Khải. 21:10-11. 



2. Trong một khải tượng về Đức Chúa Trời, Ê-xê-chi-ên thấy vinh hiển của Đức Giê-hô-va 

trở lại nhà Đức Giê-hô-va và đầy dẫy nhà này (Êxc. 43:1-5); vinh hiển của Đức Giê-hô-va 

trở lại nhà vì việc xây nhà đã hoàn tất (cc. 2, 5); điều này hàm ý rằng để Đức Chúa Trời 

vinh hiển cư ngụ trong Hội thánh thì Hội thánh phải được xây dựng thành nơi cư ngụ 

của Đức Chúa Trời (Êph. 2:21-22; 3:14-21). 

3. Ê-xê-chi-ên thấy sông nước sự sống chảy ra từ nhà Đức Chúa Trời về hướng Đông, hướng 

của vinh hiển Đức Chúa Trời (Êxc. 47:1; 43:2); nếu chúng ta không quan tâm đến vinh 

hiển của Đức Chúa Trời, sự tuôn chảy trong chúng ta sẽ bị giới hạn. 

4. Trong nếp sống Hội thánh, điều đầu tiên chúng ta nên quan tâm là vinh hiển của Chúa; 

các quyết định trong nếp sống Hội thánh phải được thực hiện chủ yếu theo vinh hiển của 

Chúa—Êph. 3:21; 4:20; 1 Phi. 4:10-11; Giu. 24-25. 

5. Tôn vinh Đức Chúa Trời là mục đích phụng sự của chúng ta; sự phụng sự cao nhất mà 

chúng ta có thể dâng cho Đức Chúa Trời là tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách sống nếp 

sống của một Thần–nhân (Ês. 43:7; Gi. 7:16-18; 17:1-4; La. 9:21, 23; Phil. 1:19-21a; 1 Cô. 

6:19-20; 10:31); đó là để chúng ta có thể biểu lộ Đức Chúa Trời theo cách tập thể, được-

xây-dựng và bước vào sự hiệp một trong vinh hiển thần thượng (Gi. 17:22-24). 

I. Đức Giê-hô-va lập Xô-rô-ba-bên làm ấn tín (Agh. 2:23) hàm ý rằng Đức Giê-hô-va xem ông là 

đại diện của Ngài và Ngài yêu mến, tin cậy ông; trong vấn đề này, Xô-rô-ba-bên là hình bóng 

về Christ và Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời yêu mến và tin cậy (Mat. 3:17; 17:5; Gi. 3:35; 

17:2); là một người như vậy, Christ có đủ phẩm chất để chăm lo việc xây dựng nhà Đức Chúa 

Trời, tức là Hội thánh (Mat. 16:18). 

III. Sách Xa-cha-ri khải thị về bảy ngọn đèn của giá đèn (4:2; Khải. 4:5) là bảy Linh của 

Đức Chúa Trời, tức Linh tăng cường gấp bảy (1:4), như là bảy mắt của Đức Giê-hô-va 

(Xa. 4:10), bảy mắt của Chiên con cứu chuộc (Khải. 5:6), và bảy mắt của đá xây dựng 

(Xa. 3:9) để biểu lộ Đức Chúa Trời Tam Nhất cách đầy trọn và xây dựng lại nhà Đức 

Chúa Trời: 

A. Hòn đá được đặt trước mặt Giê-sua trong Xa-cha-ri 3:9 hình bóng cho Christ là đá cho tòa 

nhà của Đức Chúa Trời (Thi. 118:22; Mat. 21:42); việc Đức Giê-hô-va chạm khắc đá hàm ý 

rằng khi Christ chết trên thập tự giá, Ngài đã bị Đức Chúa Trời chạm khắc, cắt; việc Đức 

Giê-hô-va cất bỏ tội ác của xứ trong một ngày hàm ý rằng Christ mà trên Ngài Đức Chúa 

Trời đã chạm khắc, sẽ cất bỏ tội của xứ Israel trong một ngày, tức ngày Ngài chịu đóng đinh; 

qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, Christ là Chiên con của Đức Chúa Trời đã cất bỏ tội 

của thế giới (1 Phi. 2:24; Gi. 1:29): 

1. Đá, Đức Giê-hô-va, và Chiên con là một; Christ là Chiên con cứu chuộc và đá xây dựng, và 

Ngài cũng là Đức Giê-hô-va; Christ là Chiên con-đá –Chiên con để cứu chuộc, còn đá để 

xây dựng—Khải. 5:6; Xa. 3:9. 

2. Trong tòa nhà của Đức Chúa Trời, Christ là đá nền để nâng đỡ tòa nhà, là đá góc để kết 

hiệp các chi thể dân ngoại và Do Thái trong Thân thể Ngài lại với nhau, và là đá đỉnh của 

ân điển để tổng kết mọi sự trong sự xây dựng của Đức Chúa Trời—Ês. 28:16; 1 Cô. 3:11; 

Êph. 2:20; 1 Phi. 2:6; Xa. 4:7. 

3. Sự kiện Christ, Chiên con của Đức Chúa Trời, là đá xây dựng có bảy mắt cho thấy rằng 

bảy mắt của Christ là vì sự xây dựng của Đức Chúa Trời—Gi. 1:29; Xa. 3:9; Khải. 5:6. 

4. Christ là đá xây dựng có bảy mắt, tức bảy Linh, để truyền chính Ngài vào chúng ta nhằm 

biến đổi chúng ta thành các vật liệu quý cho sự xây dựng của Đức Chúa Trời; khi Chúa 

nhìn chúng ta, bảy mắt của Ngài truyền chính Ngài vào chúng ta—Xa. 3:9; 1 Cô. 3:12a; 

Khải. 3:1; 5:6. 

B. Để hoàn tất sự xây dựng của Đức Chúa Trời, Linh tăng cường gấp bảy là những mắt của 

Christ, tức Chiên con cứu chuộc và đá xây dựng để quan sát và dò xét chúng ta, để truyền 

dẫn và truyền phát thể yếu, sự phong phú và gánh nặng của Christ vào trong chúng ta vì sự 

xây dựng của Đức Chúa Trời—Xa. 3:9; 4:7; Khải. 1:14; 5:6: 



1. Bảy mắt của Chiên con truyền dẫn Christ là Đấng cứu chuộc pháp lí vào chúng ta, và bảy 

mắt của đá truyền dẫn Christ là Đấng cứu rỗi hữu cơ vào chúng ta vì chuyển động mang 

tính gia tể của Đức Chúa Trời trên đất qua sự cứu chuộc pháp lí và bởi sự cứu rỗi hữu cơ 

của Ngài vì mục tiêu xây dựng của Ngài—Gi. 1:29; Công. 4:11-12; La. 5:10. 

2. Bên trong chúng ta có hai ngọn đèn – Linh tăng cường gấp bảy của Đức Chúa Trời bên 

trong linh chúng ta (Châm. 20:27; Khải. 4:5; 1 Cô. 6:17); để được biến đổi, chúng ta phải 

hoàn toàn mở ra cho Chúa trong sự cầu nguyện hầu cho phép ngọn đèn của Chúa với bảy 

ngọn đèn lửa dò xét tất cả các phòng của hồn chúng ta, chiếu sáng và soi sáng các phần bề 

trong của chúng ta để cung ứng sự sống cho chúng. 

3. Người kinh nghiệm sự biến đổi nhiều nhất là người hoàn toàn mở ra cho Chúa; bởi sự 

vận hành của Linh tăng cường gấp bảy bên trong các tín đồ tìm kiếm của Christ mà họ 

được tăng cường để trở thành người đắc thắng hầu xây dựng Thân thể Đấng Christ, là 

điều tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới. 

C. Trong sự phục sinh của Ngài, Christ là A-đam cuối cùng đã trở nên Linh ban-sự-sống 

(15:45b; Gi. 6:63a; 2 Cô. 3:6b), Đấng cũng là Linh tăng cường gấp bảy; Linh này là Linh sự 

sống (La. 8:2); do đó, chức năng của bảy Linh là truyền sự sống thần thượng vào dân của Đức 

Chúa Trời để xây dựng nơi ở đời đời của Đức Chúa Trời, tức Giê-ru-sa-lem Mới. 

D. Linh tăng cường gấp bảy là bảy ngọn đèn lửa đốt cháy, soi sáng, phơi bày, dò xét, phán xét, 

thanh tẩy và tinh luyện chúng ta để sản sinh giá đèn vàng hầu hoàn thành gia tể Tân Ước 

của Đức Chúa Trời—Khải. 4:5; 1:2, 4, 9-12, 20. 

E. Hai cây ô-liu ở hai bên giá đèn tượng trưng cho thầy tế lễ thượng phẩm Giê-sua và quan 

tổng đốc Xô-rô-ba-bên vào lúc đó; họ là hai con trai của dầu, được đổ đầy Linh của Đức Giê-

hô-va để xây dựng lại đền thờ của Đức Chúa Trời—Xa. 4:1-6, 11-14: 

1. Hai con trai của dầu cũng hình bóng cho hai chứng nhân, Môi-se và Ê-li, trong ba năm 

rưỡi cuối của thời đại hiện tại, và họ sẽ là hai chứng nhân của Đức Chúa Trời trong đại 

nạn để làm mạnh mẽ các dân của Đức Chúa Trời – người Israel và tín đồ trong Christ—

Khải. 11:3-12; 12:17. 

2. Về nguyên tắc, tất cả tín đồ trong Christ nên là các con trai của dầu tươi mới, những 

người được đổ đầy Linh tươi mới, hiện tại và được-tổng-kết là dầu của sự vui vẻ, để tuôn 

đổ Linh vào giá đèn vì chứng cớ chiếu sáng của giá đèn, tức chứng cớ của Jesus—1:12, 20; 

Thi. 45:7; 46:4; 92:10; Gi. 7:38: 

a. Là giá đèn, Hội thánh là hiện thân vững chắc của Đức Chúa Trời Tam Nhất cùng với 

Linh tăng cường gấp bảy là dầu của Đức Chúa Trời trong bản chất thần thượng của 

Ngài. 

b. Chính dầu là vàng (Xa. 4:12), có nghĩa vàng chảy ra là dầu; khi dầu càng được thêm 

vào giá đèn có nghĩa là càng nhiều vàng được thêm vào. 

c. Hằng ngày, chúng ta cần trả giá để có được nhiều vàng hơn, nhiều Đức Chúa Trời 

trong bản chất thần thượng của Ngài hơn, hầu chúng ta có thể trở nên giá đèn bằng 

vàng ròng để xây dựng Giê-ru-sa-lem Mới bằng vàng—2 Phi. 1:4; Khải. 3:18; 1:20; 

21:18; Mat. 25:8-9. 

d. Khi áp dụng vấn đề này vào kinh nghiệm của mình ngày nay, chúng ta thấy rằng 

Linh từ chúng ta chảy ra là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là vàng; như vậy, khi 

cung ứng Christ cho người khác, tức cung ứng dầu cho họ, chúng ta thực ra đang cung 

ứng Đức Chúa Trời cho họ; Đức Chúa Trời từ trong chúng ta đang tuôn chảy vào 

trong họ—Xa. 4:12-14; Gi. 7:37-39; 2 Cô. 3:3, 6, 8. 

e. Tất cả chúng ta nên là những cây ô-liu tuôn hết ra Đức Chúa Trời từ chính mình vào 

trong người khác; bằng cách này, dầu sẽ được cung ứng cho người có nhu cầu qua 

những người là cây ô-liu tuôn chảy Đức Chúa Trời ra—La. 11:17; Lu. 10:34; đc. Gi. 

7:37-39. 
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